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Jaargang 30, mei-juni 2024 
 

 
 
PASTORAAT: 
Eduard Kimman SJ. 
Pastoor parochie H. Stefanus 
Tel.: 06- 20 54 24 28 
kimman@canisiuskerk.nl 
 
WEBSITE 
www.stefanus.nl 
 
 
H. ANTONIUS ABT KERK  
Dennenstraat 121, 
6543 JR Nijmegen. 
Tel: 024 - 377 06 31  
Tel: 06 – 5324 08 09 
h.antoniusabt@gmail.com 
 
 
Financiën H. Antonius Abt kerk: 
IBAN: NL12 RABO 0135 8024 58 
IBAN: NL48 INGB 0000 8209 40 
Ten name van: Parochie H. 
Stefanus, Locatie H. Antonius 
Abt 
 
 
DE GOEDE HERDERKERK  
Fanfarestraat 57 
6544 NS Nijmegen 
 
Contacten voor de Goede Herder:  
zie die bij H. Antonius Abt.  
 
Financiën kerk De Goede Herder: 
IBAN: NL63 RABO 0135 8044 50 
IBAN: NL90 INGB 0000 9787 79 
 
 
 
REDACTIE 
E-mail redactie: 
oase.redactie@gmail.com 
 
 
Advertenties: 
Mevr. Cecile Ooms 
cmmooms@planet.nl 
 
 
Druk:  
Bookbuilders BV. 
tel: 024 - 641 61 21 
www.bookbuilders.nl 
 
Parochie H. Stefanus 
ANBI: 824137152 

OASE, Informatieblad van de kerken in Hees en Neerbosch-Oost. Volgende uitgave:  
Juli-Augustus 2024. Kopij inleveren vóór 01 juni 2024, zie mailadres redactie.  

De zomer tegemoet. 
Ook in de kalender van de kerk loopt de tijd door: van Pasen naar 
Hemelvaart tot aan Pinksteren: veertig dagen van Pasen tot Hemelvaart, 
vijftig dagen tussen Pasen en Pinksteren. De Engelsen noemen het 
Pinksterfeest ‘Pentecosta’, die naam verwijst naar het Grieks voor 5, dus 
hier naar de 50 dagen na Pasen.  
 

 

Pinksteren is het feest van de Geest: de 
Heilige Geest die neerdaalt over de leerlingen 
van Jezus, in vurige tongen, waarmee ze de 
kracht krijgen mensen over de hele wereld – in 
alle talen – te vertellen over die bijzondere 
man die zij gevolgd hebben: die Jezus van 
Nazareth. 
In de ramen van de kerk aan de Dennenstraat 
is geen afbeelding te zien van Pinksteren; wél 
verwijzen twee ramen naar de hémelvaart van 
Jezus: we zien Jezus als het ware opstijgen – 
bóven de mensen uit – naar de hemel, naar 
zijn Vader. Die ramen zijn in de linkerzijmuur 
en aan de rechterzijde vooraan bóven het 
altaar.  

In het voorjaar is het de tijd voor de ‘nieuwelingen’: de kerk viert met de 
sacramenten van de Doop, de Eerste Heilige Communie en het Vormsel.  
De kinderen die zich in  het voorjaar voorbereiden op hun Eerste Heilige 
Communie vieren dat geloofsfeit – dat ze er nu helemaal bíj horen als jong-
gelovigen – vaak uitbundig: een feest in de familie- en vriendenkring 
waarbij de cadeaus van evenveel waarde zijn als het sámen-aan-tafel 
komen. In de voorbije jaren ‘regende’ het communicanten; tegenwoordig 
zijn we blij als énkele kinderen zich voor deze voorbereiding melden.  
We hebben besloten om samen met de collega’s van de Agneskerk op 
Lindenholt de voorbereiding te doen, maar op zondag 2 juni komt onze 
kandidaat bij ons voor de viering. ‘Laat de kinderen tot mij komen’  
klinkt het vanuit het 
Evangelie bij Lucas en 
die oproep inspireerde 
jaren geleden mevrouw 
Jopie Cuppen tot het 
maken van een groot 
wandkleed waarin ze 
dit verbeeldt.  
De voorstelling komt uit het kerk Maria ten Hemelopneming, ooit gelegen 
aan de Danielsweg. Bij het sluiten van die kerk in 2001 is het naar de 
Dennenstraat gekomen en vond het er een plek waar het op waarde geschat 
wordt. In mei is het Mariamaand en ook daar zullen we zichtbaar en 
hoorbaar aandacht aan geven.  

 
Berry Tijsse Klasen, locatieteam H. Antonius Abt 
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H. ANTONIUS ABT KERK en DE GOEDE HERDERKERK 
 

Ook deze OASE is bedoeld voor de beide kerklocaties. Wie de OASE DIGITAAL ontvangen wil: mail 
naar h.antoniusabt@gmail.com en het komt in orde! Wanneer u ons, ‘de kerk’, laat weten van ziekte / 
opname in het ziekenhuis of verhuizing, dan kunnen wij contact met u houden, zie hiervoor de gegevens op 
de voorzijde!  
 
 

 

Sam’s kleding actie: weer een kilo-knaller ?? 
Bij de inzameling voor Sam’s kledingactie op 8 april jongstleden, is 175 kilo  
textiel ingezameld. Bij Sam’s Kledingactie zijn ze daar heel erg blij mee en  
stuurden ze een bedankje. Wij op onze beurt kunnen - alle gulle gevers en 
sjouwers die die kilo’s naar de Dennenstraat brachten die dag - bedanken voor 
hun bijdrage. Ons wordt verzekerd dat door deze hulp weer veel mensen  
voorzien worden van goede kleding. Tót in de herfst, wanneer er een nieuwe 
inzameling gehouden zal worden.  

 
Opbrengst van het Vastenproject  
Ons Vastenproject was dit jaar: inzamelen voor Stichting 
Kinderhulp. Dicht bij huis zijn er veel kinderen ‘in nood.  
In Nederland groeit 1 op de 12 kinderen op in armoede. 
Stichting Kinderhulp heeft als missie: Elk kind verdient een 
jeugd zonder zorgen en dat thema sloeg aan. Er is ruim duizend 
euro door ons allemaal bij elkaar gebracht: een resultaat om 
tróts op te zijn!   
Dank u wel, gulle gevers !!! 

 
 

 
‘Wegwijs’, concert van Een voor Twaalf: 1 juni zaterdagavond, 20.00 uur in de Antonius Abtkerk 

 
 
U bent van harte welkom bij het concert ‘Wegwijs’ van het koor ‘Een voor Twaalf’. Het programma is een 
mix van componisten uit alle tijden. De rode draad? We zijn allemaal onderweg in het leven. De liederen 
(de ‘wijsjes’) vertellen ons over de weg naar de hemel, de liefde, naar water, het beloofde land, de dood, 
het geluk.  
 
U hoort werken van de componisten Gesualdo, Purcell, Verdi, Sors 
(Spanje), Holmboe (Denemarken), Bäck (Zweden) en Stanford 
(Ierland). De zangers van Een voor Twaalf komen uit Nijmegen en 
omstreken. Gastdirigent is de getalenteerde Tobias Seguro Peralta. 
Entree: vrijwillige bijdrage, drankje na afloop.  
Lees meer op  www.eenvoortwaalf.nl   

 
 
Voedselbank zoekt vrijwilligers  

 

Vrijwilliger/ster gezocht bij de Voedselbank Nijmegen 
Overbetuwe. Wie wil het telefoonteam komen ondersteunen met 
de taak bij verhindering vervangende telefonisten in te roosteren 
en de telefooninstructie up-to-date te houden. Daarnaast 
incidenteel inzetbaar zijn als telefonist(e). 

U werkt vanuit huis en op de tijd die u wenst. Voor reacties: opcoordinator@voedselbanknijmegen.nl 
Voor meer info: 06 2714 3400, Martha Opmeer, telefoonteam.  
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Elke zondag is er een Eucharistieviering om 10.00 uur, waarin veelal voorgaat pater Jan van Duijnhoven OP. 
We drinken elke zondag koffie – thee in de tuinkamer van de pastorie, want dit elkaar-ontmoeten wordt door 
veel mensen gewaardeerd!  
Op de eerste twee zondagen van elke maand zingt het gemengde koor, op de derde zondag wordt de viering 
ondersteund door Gerard Donkers die orgel speelt. De vierde zondag heeft dan een ‘stille mis’ met volkszang. 
 
Thuis de H. Communie ontvangen. Wie graag op zondag thuis de H. Communie wil ontvangen, mag dit 
kenbaar maken op de pastorie, liefst per telefoon. Dan worden daar uw gegevens genoteerd. Als moment geldt 
dat we de H. Communie aansluitend aan de viering van zondagmorgen zullen brengen. 
 
Misintenties: wanneer u een intentie voor een viering wilt aanreiken, kunt u dat kenbaar maken via de mail, of 
kunt u bellen met de pastorie waarna u een envelop met vermelding van wie, wanneer en het geld (€ 12,-) in de 
brievenbus van de pastorie deponeert, óf u brengt uw envelop met de gegevens en inhoud voorafgaand aan de 
viering in de sacristie!  
 
Eerste Communie 
Samen met de collega’s van de Agneskerk in Lindenholt loopt de voorbereiding tot de eerste Heilige Communie 
dit voorjaar. Zondag 2 juni zal de viering met onze Communicant zijn, ‘gewoon’ om 10.00 uur. 
 
VIERINGEN in de komende weken: 
- Elke woensdagavond wordt er in de Antonius Abt een zogenaamd Stiltegebed georganiseerd. Het 

stiltegebed is een korte gebedsviering, van ongeveer een half uur, waarin de stilte centraal staat. In het 
gebed lezen we een psalm, horen we een lezing uit de Schrift, een hymne. Ook bidden we voor elkaar en 
de wereld. Soms heeft het gebed een thema, naar gelang de tijd van het jaar.  

Het stiltegebed begint om 19.00 uur en is in de doopkapel van de Antonius Abt. Loop gerust eens binnen, 
voor een half uurtje stilte en meditatie. 

1 en 15 mei Stiltegebed in het teken van meimaand-Mariamaand. 
8 mei  Geen viering 
22 mei  Stiltegebed in het teken van Pinksteren. 
29 mei  Taizé viering 
5 en 12 juni Gewoon stiltegebed 
19 juni  Stiltegebed rond Laudato Sì. Na de viering is er gelegenheid om deel te nemen aan 
een stiltewandeling, van 19.45 uur tot uiterlijk 20.45 uur. 
26 juni  Taizé viering. 

- elke dinsdagochtend om 9.00 uur, een half uurtje stiltemeditatie. Een half uurtje doen we helemaal ‘niets’, 
maar zitten stil en proberen God in en om ons op het spoor te komen  

- Hemelvaartsdag, donderdag 9 mei: viering om 10.00 uur, een ‘stille mis’  
 

Overleden:  
Wim Thoonen     overleden 12 maart 2024,  uitvaart 16 maart 2024 
Diana van Maasakkers   overleden 18 maart 2024,  uitvaart 23 maart 2024 
Jan Hendriks    overleden 21 maart 2024,  uitvaart 28 maart 2024 

Geven wij hen terug in de Handen van de Levende Heer.  
 

Huwelijken  
Wendy Kunkeler en Paul Muré   trouwden op 23 april 2024  

 

Financien: we zien een vermindering van inkomsten: de groep wordt kleiner, electra, koor en professionele 
begeleiding vragen hun prijs ….dus als u iets extra’s missen kunt – wilt… weet de brievenbus van de 
pastorie of de rekeningnummers – met vermelding AA – dan te vinden!  Dank u wel!!  
Ter illustratie: 
Kerkbalans in 2022  € 20081 Collecte opbrengst in 2022 € 6909- 
Kerkbalans in 2023  € 18764 Collecte opbrengst in 2023 € 6921- 
  
Kerkbalans t/m maart in 2023  € 12850  
Kerkbalans t/m maart in 2024 €   6477 
 

 

 
 

   H. ANTONIUS ABT KERK HEES 
     Pastorie is telefonisch bereikbaar: 024-3770631 of 06-53240809 
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Wat valt er op dit moment te melden? 
 
 
Op gezag van de bisschop van  
’s-Hertogenbosch is het kerkgebouw per 
januari 2024 aan de eredienst onttrokken.  
 
Het Parochiebestuur heeft de gebruikers van 
het kerkgebouw aangezegd per april 2024 het 
gebouw te verlaten, maar hangende het 
traject van zoeken naar een andere 
bestemming voor gebouw – grond is daar 
ruimte in gegeven.  
 
 
Hoe dan ook zal het doek vallen over de 
kerkelijke activiteiten in en rondom dit 
markante kerkgebouw dat zoveel jaren 
gezichtsbepalend geweest is in Neerbosch-
Oost. 
 
Het werk dat Pater Wim Rigters s.c.j. 
op gezag van Bisschop Bluyssen begon.  
 
 
 

 
Op zaterdagavond viert pater Kimman om 18.30 uur met een kleine groep Eucharistie, ook in deze weken. 
Op zondag wordt het kerkgebouw door enkele groepen gebruikt, te weten:  

- om 09.30 uur een viering die verzorgd wordt door Stadsklooster Mariken. 
- en om 12.30 uur viert de Pinkstergemeente haar samenkomst.  

 
En ook:  
Sinds enkele maanden wordt er door een aantal dakloze jongeren buiten geslapen voor de ingang van het 
kerkgebouw. Het is niet oké dat mensen buiten slapen. Ook zij zijn het waard om in een bed te slapen. Er 
zijn mogelijkheden in de stad voor dag en nachtopvang.  
Er hangt een flyer voor het raam met de informatie waar men terecht kan om binnen te slapen.  
Mocht u mensen zien liggen dan kunt u altijd bellen naar Bureau Toezicht en of de Politie.  
   
Dag- en nachtopvang in de stad, MFC, aan de Van Schevinchavenstraat 12. Telefoon: 088-6061600 
Bij problemen kunt u (altijd!) contact opnemen met Bureau Toezicht. Tel: 14024.  Politie: 0900-8844 
 
 

 

Overleden:  
Eleonore Berkenhagen – v Sleeuwen,  uitvaart 4 april 2024, Pinkstergemeente   

  
Geven wij haar terug in de Handen van de Levende Heer.  

 

 
DE GOEDE HERDERKERK 
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www.garagevanottele.nl 
024 - 377 10 09

	  
 
Nieuwe Nonnendaalseweg 98 
6542 PL  Nijmegen 
Tel.  024-378 62 38 
info@hobbycentrumdenonnendaal.nl 
www.hobbycentrumdenonnendaal.nl 

wwwwww..ddeehhaaaassddeemmooddee..nnll

Ruimte voor

uw advertentie?

Neem contact op met
Mw. Cecile Ooms

cmmooms@planet.nl

Schoonderwoerd  
Schilders
dé oplossing voor  
elke schilderklus!

Distelakkerstraat 2 
6641 KC Beuningen

(024) 377 15 26
(06) 22 317 200

info@schoonderwoerd-schilders.nl
www.schoonderwoerd-schilders.nl



7

[Typ hier] 
 

 

ALGEMEEN 

Week van de Missionarissen: 11 – 19 mei 2024  
Missionarissen en 
missionair werkers 
zetten zich elke dag 
opnieuw in voor arme en 
kwetsbare mensen 
wereldwijd en dragen bij 
aan een rechtvaardige 
wereld waarin ieder 
mens telt.  
De Week Nederlandse Missionaris (WNM) ondersteunt missionarissen – paters broeders, fraters en zusters – 
financieel in hun persoonlijke welzijn. Ook maakt de WNM de uitzending van missionair werkers mogelijk. Zij 
zijn bevlogen mensen (leken) die in de voetsporen treden van de missionarissen.. Zij werken samen met de 
lokale bevolking aan gerechtigheid en gelijkheid. Help hen met een financiële bijdrage.  
 
Kom een happie eten! Tussen 1 april en 10 mei 2024 
Happietaria opent voor de 13e keer haar deuren: hét pop-up restaurant voor het goede doel, gerund door 
christelijke studenten uit Nijmegen! We hopen € 30.000 op te halen voor veilig drinkwater in Oeganda. 
Hierdoor kan de organisatie Tearfund geld besteden aan waterreservoirs aanleggen, voorlichtingen geven en 
rampenpreventie, om zo meer dan 16.000 huishoudens aan schoon drinkwater te helpen.   

 

U kunt uw steentje bijdragen door gezellig een happie te komen eten in ons 
restaurant, geld te doneren, of een avondje mee te draaien. 
Reserveren/doneren/meer info: Happietaria.nl/nijmegen. 
Adres: Bikkels in het Goffertstadion, Stadionplein 1 Nijmegen 
Door dit project hopen wij een stukje van Gods liefde te laten zien aan 
Nijmegen en omgeving. We zouden ontzettend geholpen zijn met uw 
steun, hopelijk tot ziens bij Happietaria! 

 
Laudato Sì in de achtertuin 
Wees goed voor deze aarde, de mens, het dier, de plant, Want alles heeft zijn waarde, is schepsel uit Gods hand.  
Het weer wordt weer warmer en bij de minst en geringste zonnestraal werpen heel veel mensen zich op tuin en 
balkon. Ikzelf ook. Ik onderneem dan ook heel wat fietstochtjes richting het tuincentrum om te kijken of er nog 
iets van mijn gading bij is. De keuze in zo’n tuincentrum is vaak overweldigend. Nu horen we ook van alle 
kanten dat het niet zo best gaat met de insecten in Nederland. Als natuurliefhebber, tuinliefhebber en als 
‘activiteitenboerin’ voor Laudato Sì ben ik aan het kijken en bedenken hoe ik die dingen aan elkaar kan 
koppelen: zorg voor de aarde en de schepping en mijn tuinierenhobby. Gelukkig hoef ik het niet allemaal zelf te 
bedenken. Via de website van de Nederlandse Laudato Sì Alliantie zijn er heel wat ideeën en tips te vinden 
(www.laudato-si.nl). Ikzelf begin maar eens om in mei het gras niet te maaien, en het aanleggen van een klein 
heemtuintje, een tuintje met inheemse planten. Want vooral die inheemse planten, daar zijn onze inheemse 
insecten dol op. Als ‘activiteitenboerin’ ben ik aan het denken over welke Laudato Si activiteiten we in en rond 
de Antonius Abt en de Stefanusparochie kunnen ontwikkelen. Heb je belangstelling om mee te denken, neem 
dan gerust contact met mij op. mzwiggelaar@gmail.com Marga Zwiggelaar  
 
Last but not least: de tuinkamer van de pastorie. 
In de voorbije weken is hard gewerkt om de tuinkamer – de ruimte waar we 
elke zondag met wie dat wil koffie / thee drinken aansluitend aan de viering 
– een meer eigentijdse ‘look’ te geven.  
Er is geschilderd, er kwam nieuwe vloerbedekking en de tafels kregen nieuw 
tafellinnen: kleed en loper! 
Daarna werden de eiken houden stoelen opnieuw bekleed, kreeg het orgel – 
dat het gemende koor gebruikt bij haar repetities – een andere plek en zo 
óógt de ruimte weer fris, open en meer uitnodigend.  
 
Dank aan de dames (die in de achtergrond willen blijven, dus geen namen!) 
voor het denk- en meewerk werk! Kom het resultaat zélf maar bekijken.  
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Een uitvaart die recht doet aan het leven van de overledene. Dat is van belang wanneer een dierbare 

overlijdt en dat is dan ook waar Klopper & Kramer naar streeft. Samen met de nabestaanden bekijken 

we mogelijkheden, wensen en behoeftes. We luisteren, adviseren en ondersteunen, zodat elke uitvaart 

een gebeurtenis wordt waar nabestaanden met een goed gevoel op terugkijken.

Uitvaartcentrum Oud-Mariënboom 
Groesbeekseweg 424 | Nijmegen 

(024) 323 44 44www.kk.nl

NK U

De vertrouwde naam in uitvaartzorg 

Krayenhofflaan 32
6541PT Nijmegen

024 - 377 53 05
www.krayenhoff.nl

UW KERKBIJDRAGE NAAR:

Parochie De Goede Herder IBAN:  NL 63 RABO 0135 8044 50

Parochie H. Anthonius Abt IBAN:  NL 12 RABO 0135 8024 58

NIJMEGEN

SCAN DE CODE
Schrijf je in en ontvang
direct hoge korting op je
ANAC Polish autowasbeurt!!

Claudia Rossen
06 - 223 824 04

claudia@rossenuitvaartverzorging.nl
www.rossenuitvaartverzorging.nl

Claudia Rossen
06 - 223 824 04

claudia@rossenuitvaartverzorging.nl
www.rossenuitvaartverzorging.nl

Achter iedere traan van verdriet, 
schuilt een glimlach van herinneringen...

Claudia Rossen
06 - 223 824 04

claudia@rossenuitvaartverzorging.nl
www.rossenuitvaartverzorging.nl

Anneke Postma

Uitvaartverzorging

voorheen in 
samenwerking met

Persoonlijke uitvaartzorg,
ongeacht waar en
of u verzekerd bent

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

Ruimte voor

uw advertentie?

Neem contact op met
Mw. Cecile Ooms

cmmooms@planet.nl


