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Jaargang 30, jan-feb 2024 
 

 

 

PASTORAAT: 

Eduard Kimman SJ. 

Pastoor parochie H. Stefanus 

Tel.: 06- 20 54 24 28 

kimman@canisiuskerk.nl 

 

WEBSITE 

www.stefanus.nl 

 

 

H. ANTONIUS ABT KERK  

Dennenstraat 121, 

6543 JR Nijmegen. 

Tel: 024 - 377 06 31  

Tel: 06 – 5324 08 09 

h.antoniusabt@gmail.com 
 

 

Financiën H. Antonius Abt kerk: 

IBAN: NL12 RABO 0135 8024 58 

IBAN: NL48 INGB 0000 8209 40 

Ten name van: Parochie H. 

Stefanus, Locatie H. Antonius 

Abt 
 

 

DE GOEDE HERDERKERK  

Fanfarestraat 57 

6544 NS Nijmegen 

 

Contacten voor de Goede Herder:  

zie die bij H. Antonius Abt.  

 

Financiën kerk De Goede Herder: 

IBAN: NL63 RABO 0135 8044 50 

IBAN: NL90 INGB 0000 9787 79 
 

 

 

REDACTIE 

E-mail redactie: 

oase.redactie@gmail.com 
 

 

Advertenties: 

Mevr. Cecile Ooms 

cmmooms@planet.nl 

 

 

Druk:  

Bookbuilders BV. 

tel: 024 - 641 61 21 

www.bookbuilders.nl 

 

Parochie H. Stefanus 

ANBI: 824137152 

OASE, Informatieblad van de kerken in Hees en Neerbosch-Oost. Volgende uitgave: 

Maart 2024. Kopij inleveren vóór 01 februari 2024, zie mailadres redactie.  

Van Kerstmis tot aan Carnaval: we beginnen aan 2024. 
 

Als u dit leest, ligt uw boodschappenlijst voor de Kerstdagen al op tafel: de 

poging níets te vergeten! Wellicht is uw huis (en tuin / balkon) een waar 

‘kerst thuis’ geworden door allerlei versieringen, de boom en lichtjes.  

Zo gaat het ook in de kerk. In de Kerststal ligt de samenvatting van het 

christelijk – rooms katholieke geloof: Jezus die onder ons wordt geboren in 

een eenvoudige omgeving, met niet de hotemetoten van die tijd om zich 

heen, maar mede-mensen: herders en dorpsgenoten die komen kijken, 

afkomend op de oproep van de engelen, vergezeld van wat schapen en een 

herdershond. Na enkele dagen komen er voorname mensen bij het kind: we 

noemen ze koningen, wijzen. Ze zijn een trio en vertegenwoordigen de 

mensen uit het wereldbeeld van die tijd: een Europeaan, iemand uit Afrika 

en een uit Azië. Later krijgen ze hun namen: Balthasar, Caspar en Melchior. 

Zij reizen op kamelen… ze komen van vér!  
 

 

De Kerststal is op eigen-wijze járig 

te noemen dit jaar: 800 jaar oud. 

Uit de geschriften blijkt dat 

Fransicus uit Assisi- Noord-Italië – 

in dat jaar als antwoord op de vraag 

‘waarom is God zo onzichtbaar in 

onze wereld?’ met de bouwstenen 

voor de kerststal kwam. Mensen in 

het dorp Greccio kwamen in 1223 

met een os en een ezel, met stro en 

een kribbe: materialen uit hun 

dagelijks leven dat onderdeel werd 

van de verbeelding van het 

kerstgebeuren. Die gebeurtenis 

voelde alsof er nieuw-licht in hun 

dorpje kwam, in de donkere tijd 

van het einde van het jaar. Dat 

beeld staat wellicht 

vér van de winterlandschappen die de laatste jaren hun entree in onze huizen 

gemaakt hebben, maar ook dáár ligt de kern in licht, uitdaging en genieten 

van wat komt en met wíe je Kerst tot een feest weet te maken! 
Ook wij willen samenkomen en met zoveel mensen als dat willen, het Kerstfeest 

vieren! Let u op de momenten dat er vieringen zijn: het staat in deze OASE 

aangegeven. 

Na de Kersttijd komen we al snel- in januari met KERKBALANS, in februari bij 

Carnaval en zo bij de 40-Dagen tijd met de Vastenactie. We willen weer sparen 

voor een goed doel, dit maal in ons eigen land, maar eerst de afronding van het 

lopende kalenderjaar. 

 

Wij wensen u oprecht een Zalig Kerstfeest en een fantastisch gelukkig en 

gezond 2024 toe!   
Berry Tijsse Klasen, locatieteam H. Antonius Abt 
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H. ANTONIUS ABT KERK en DE GOEDE HERDERKERK 
 

Ook deze OASE is bedoeld voor de beide kerklocaties. Wie de OASE DIGITAAL ontvangen wil: mail 

naar h.antoniusabt@gmail.com en het komt in orde! Wanneer u  ‘de kerk’ laat weten ten tijde van ziekte / 

opname in het ziekenhuis of verhuizing kunnen wij contact met u houden, zie hiervoor de gegevens op de 

voorzijde!  

 

Kribjesroute 2023-2024 

Ook dit jaar kunt u weer gaan wandelen langs de vele 

kerststalletjes in Hees. De Kribjesroute wandeltijd loopt 

van 22 december 2023 t/m 6 januari 2024. De H. 

Antonius Abt, zal dagelijks geopend zijn voor wandel-

bezoek, van 12.00 u. tot 16.00 u. Alleen op Eerste 

Kerstdag blijven we gesloten. Hopelijk komt u weer met 

velen!! In het portaal vindt u ook de wandel-routekaart. 

 

 

 

Gelofte voor het Leven voor twee zusters Dominicanessen 

Op 18 november jl. hebben zuster Catharina Al en zuster Marga Zwiggelaar 

hun Gelofte voor het Leven afgelegd bij de Zusters Dominicanessen van de 

Heilige Familie. Dat betekent dat de twee zusters voor de rest van hun 

leven verbonden zijn met de congregatie. In een volle Antonius Abtkerk 

was het een vreugdevolle viering met als voorganger pater dominicaan 

Stephan Mangnus o.p. uit Rotterdam. De zang werd ondersteund door een 

dames ensemble van het Dominicanenklooster uit Huissen,  onder leiding 

van Elske ter Lindert. Zuster Catharina en zuster Marga kijken met veel 

vreugde terug op deze dag. Zij willen ook vooral de mensen van de 

Antonius Abtkerk bedanken die deze dag mogelijk hebben gemaakt en die zo gastvrij de kerk hebben opengesteld 

voor deze, voor hen belangrijke gebeurtenis. De beide zusters wonen sinds kort in de pastorie van de 

Lourdeskerk, aan de Hatertseweg. Aan de Dennenstraat – in het opleidingshuis van de orde - zijn op 7 november 

twee novices komen wonen, als start van hun gang binnen de Dominicaner orde. 

 

20 Januari 2024: concert koor EEN VOOR TWAALF om 20.00 uur 
Dennenstraat 
Het programma ‘Over de Einder’ bevat werken van onder meer Dusapin, Elgar, Glass, 

Holmboe, Mauersberger, Rautavaara en Roth. Het gaat over de mens en vergankelijkheid 

en alle vragen die dat met zich meebrengt. ‘Wie zijn wij? Wij bestaan niet op zichzelf; wij 

zijn wie we zijn, dankzij de ander. En wanneer zijn wij echt wie we zijn? Soms zien we 

spoken, zoals in Holmboe zijn “Wee wee man”. Druk maken we ons over hoeveel, wie, wat 

en wanneer? Oorlog kwelt ons met droefenis en verlatenheid. En aan den einder… is er de 

vurige wens naar gerechtigheid, naar het Licht dat mag schijnen in de Eeuwigheid. Laat ons 

thuiskomen in het Paradijs. Ontferm u over ons.’ Het bijzondere trio Melocorde speelt het 

intermezzo op strijkinstrumenten uit verschillende landen. Geen entree, wel wordt een 

vrijwillige bijdrage op prijs gesteld! Zie ook www.eenvoortwaalf.nl 

 

26 Januari 2024: Nights of the Psalms: HOOP, om 20.00 uur in de Boskapel Graafseweg. 
Deze dag wordt een open podium gegeven aan beschouwende artiesten; dit maal een lustrum 

want dat gebeurt voor de vijfde keer! Iedereen is welkom: voor fris moet betaald, de zoutjes 

e.d. zijn gratis. Dichters, singer-song writers, beeldend kunstenaars, toneelacteurs, 

muzikanten brengen eigen werk rond het thema: Hoop. Hoop in bange dagen want 

juist bange dagen zetten aan tot het zoeken naar licht. De Psalm is als het 

levenslied uit de oudheid. David schreef psalmen over het echte leven: vreugde, 

verdriet, strijd, blijdschap, twijfel, wanhoop, verwondering en bewondering, lijden en 

relatie met zichzelf en God. Aanmelden om op te treden kan tot 15 januari bij Jurgen 

Toonen, bereikbaar via Jurgen.toonen@12move.nl 
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Elke zondag is er een Eucharistieviering om 10.00 uur, waarin voorgaat pater Jan van Duijnhoven OP. Bij 

uitzondering is er een Woord- en Communieviering. We drinken inmiddels elke zondag koffie – thee in de 

tuinkamer van de pastorie, want dit elkaar-ontmoeten wordt door veel mensen gewaardeerd!  

Op de eerste twee zondagen van elke maand zingt het gemengde koor, op de derde zondag wordt de viering 

ondersteund door Gerard Donkers die orgel speelt. 
 

Thuis de H. Communie ontvangen. Wie graag op zondag thuis de H. Communie wil ontvangen, mag dit 

kenbaar maken op de pastorie, liefst per telefoon. Dan worden daar uw gegevens genoteerd. Als moment geldt 

dat we de H. Communie aansluitend aan de viering van zondagmorgen zullen brengen. 
 

Misintenties: wanneer u een intentie voor een viering wilt aanreiken, kunt u dat kenbaar maken via de mail, of 

kunt u bellen met de pastorie waarna u een envelop met vermelding van wie, wanneer en het geld (€ 12,-) in de 

brievenbus van de pastorie deponeert, óf u brengt uw envelop met de gegevens en inhoud voorafgaand aan de 

viering in de sacristie!  
 

Vespers in Advent en Vasten 
Vrijdagmiddag 22 december wordt om 17.00 uur de laatste Vespers in de adventstijd gebeden. De Vespers 

worden ook wel het Mariagebed genoemd, een mooie gedachte in de advent waarin we toeleven op de komst 

van Christus in de wereld. De vespers horen bij het Getijdengebed, dat de kerk al eeuwenlang bidt. Veel 

mensen kennen het vooral uit de kloosters. De Zusters Dominicanessen van de Heilige Familie begeleiden het 

Vespergebed.  

De Vasten vallen vróeg komend jaar. In de Vastentijd is iedereen van harte welkom om vanaf vrijdag 16 

februari 2024 mee te bidden. De Vespers beginnen om 17.00 uur en duren ongeveer een half uur.  
  
Stilte en gebed in de H. Antonius Abt  

Op het vuur volgde het suizen van een zachte bries. Zodra Elia dit hoorde, bedekte hij zijn gezicht met zijn 
mantel, ging naar buiten en bleef staan bij de ingang van de grot. In onze jachtige tijd van werken en draven 

heb je soms behoefte aan stilte en rust. In de H. Antonius Abt zijn er een aantal momenten in de week, waarop 

je binnen kunt lopen om de stilte te ervaren. In de eerste plaats is er het stiltegebed op de woensdagavond om 

19.00 u. Duur: een half uur. De ene keer is het een stiltegebed, de andere week een viering met liederen uit 

Taizé. Verder is het mogelijk om elke dinsdagochtend om 9.00 uur aan te sluiten bij een half uurtje 

stiltemeditatie. Een half uurtje doen we helemaal ‘niets’, maar zitten stil en proberen God in en om ons op het 

spoor te komen.                                                                                                                Zr Marga Zwiggelaar 

 

VIERINGEN MET KERST EN NIEUWJAAR  

. zondag 24 december (avond van de 4e Adventszondag): Nachtmis om 20.00 u met koor; 

. zondag 25 december Eerste Kerstdag: viering om 10.00 u met koor;  

  er is na afloop een extra collecte t.b.v. de muziek in onze kerk 

. maandag 26 december Tweede Kerstdag: géén viering. 
 

. zondag 31 december Oudjaarsdag, viering om 10.00 u met koor 

. maandag 1 januari Nieuwjaarsdag, géén viering 
 

. zondag 7 januari, viering om 10.00 u; aansluitend wensen we elkaar Gelukkig Nieuwjaar, samen met 

 alle vrijwilligers is er koffiedrinken, gevolgd door een drankje en wat hapjes!  
 

daarna weer als vanouds: vieringen op zondagmorgen om 10.00 u.   
 

 

Opnieuw ligt er de oproep: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Zónder exacte 

getallen te noemen, kunt u ‘uittellen’ dat de kerk het (ook) niet breed heeft: minder 

kerkgangers, en álles wordt ook duurder: energie, kosten voor muzikanten, kaarsen…  

 

Dus een vriendelijk maar dringend verzoek om Kerkbalans níet te vergeten en ruimhartig 

te geven wat u missen kunt! Verdere informatie vindt op het inlegvel.  
 

 

Huwelijk: Frans Peeters en Vanessa Peeters –Teunissen  2 december 2023 
 

We wensen hen gelukkige en gezonde huwelijksjaren samen toe!
 

 

 

   H. ANTONIUS ABT KERK HEES 
     Pastorie is telefonisch bereikbaar: 024-3770631 of  06-53240809 
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Citaat uit het Bulletin van het Parochiebestuur gedateerd oktober: ‘Zoals in de vorige editie van deze ‘Aan de 

Bestuurstafel’ van juli 2023 te lezen stond, was het verzoek tot onttrekking aan de eredienst van De Goede 

Herder kerk bij het bisdom ingediend. Dit verzoek is ingewilligd’. 
 

In mei 2022 heeft er een grootse afscheidsviering plaats gehad in de kerk van De Goede Herder. Pastor Hans 

van Zonneveld, op dat moment bijna 75 jaar, had besloten zich definitief terug te trekken uit de zielzorg. 

Iedereen weet hoe het kerkgebouw hem ter harte ging. Hij had er zijn priesterwijding ontvangen. Hij had lief 

en leed beleefd en gedeeld in en rond dit gebouw en met de geloofsgemeenschap van Neerbosch-Oost. 

Korte tijd later bleek hoe ernstig ziek hij was, reeds op dit moment van afscheid. Aan die ziekte is hij 

voorjaar 2023 overleden. Het bleek niet eenvoudig, om niet te zeggen onmogelijk, de geloofsgemeenschap te 

hernieuwen zonder Hans. Het Parochiebestuur Heilige Stefanus, na overleg met kerkgangers en na 

diepgaande beraadslaging, heeft aan de bisschop van ‘s-Hertogenbosch laten weten het niet meer mogelijk te 

achten De Goede Herder verder leven in te blazen. De bisschop heeft toestemming gegeven het kerkgebouw 

per 1 januari 2024 aan de eredienst te onttrekken. 

 

Wat nu? Er zijn drie geloofsgemeenschappen die tot op heden gebruik maken van dit kerkgebouw: de eigen 

kerkgangers / parochianen op zaterdagavond, de basisgroep Stadsklooster Mariken op zondagmorgen en een 

oecumenisch ingestelde protestantste gemeente op de zondagmiddag. Zijn deze drie gemeenschappen klaar 

om dit gebouw te verlaten per 31 december a.s.? Er wordt thans koortsig overlegd. Misschien moeten we 

enkele weken schuiven met de sluitingsdatum tot iedere groep een waardige vervangende ruimte heeft 

gevonden. Dat zal niet eenvoudig zijn. De behoefte aan kleine ruimtes voor zondagse vieringen is groot, 

maar het aanbod bestaat vooral uit veel te grote, koude kerkgebouwen. Het gaat dus passen en meten worden. 

 

Eduard Kimman, pastoor Parochie H. Stefanus.  

 

 

En verder:   

 

Nog altijd zijn op zaterdagavond de eucharistie vieringen om 18.30 uur, in de kapel waarbij  

Pastoor E. Kimman SJ veelal voorgaat.  

Op zaterdag 23 december zal de viering in het Licht van het komende Kerstfeest staan. 

 
 

Op zondag wordt het kerkgebouw door enkele groepen gebruikt, te weten:  

- om 09.30 uur een viering die verzorgd wordt door Stadsklooster Mariken. 

- en om 12.30 uur viert de Pinkstergemeente haar samenkomst.  
 

Elke dinsdagochtend is de kerk geopend van 10.00 tot 12.00 uur voor het opsteken van een kaarsje of voor 

een bakkie koffie of thee en natuurlijk ook om elkaar te ontmoeten. Er wordt dan – wanneer nodig - gewerkt 

in de tuin en in de kerk. Joke is onze gastvrouw en zij zet lekkere koffie. Voel je welkom! 
 

Mededeling:  
Sinds enige tijd wordt er door een aantal dakloze jongeren buitengeslapen voor de ingang van de kerk. Wij 

vinden het niet oké dat mensen buiten slapen. Ook zij zijn het waard om in een bed te slapen. Er zijn 

mogelijkheden in de stad voor dag en nachtopvang. Er hangt nu een flyer voor het raam met deze informatie. 

Mocht u mensen zien liggen dan kunt u altijd bellen naar Bureau Toezicht en of de Politie. We laten ze niet 

binnen, het is wel aan te bevelen om de rust te bewaren.   

Dag- en nachtopvang in de stad, MFC, aan de Van Schevinchavenstraat 12. Telefoon: 088-6061600 

Bij problemen kunt u (altijd!) contact opnemen met Bureau Toezicht. Tel: 14024.  Politie: 0900-8844 

 

 
DE GOEDE HERDERKERK 
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www.garagevanottele.nl 

024 - 377 10 09

	  
 

Nieuwe Nonnendaalseweg 98 

6542 PL  Nijmegen 

Tel.  024-378 62 38 

info@hobbycentrumdenonnendaal.nl 

www.hobbycentrumdenonnendaal.nl 
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[Typ hier] 
 

 

ALGEMEEN 

Van 12 tot 22 september 2023 heb ik opnieuw een pelgrimage mogen maken naar het H. Land, Nazareth. Was ik 
in 2009 alleen en logeerde ik in École Biblique, ons convent, studiehuis in Jeruzalem; nu mocht ik logeren met 
150 Leken Missionarissen van H. Moeder Teresa in Hotel Galilee in Nazareth. Daar hebben sinds kort de 
contemplatieve broeders van Moeder Teresa een klooster gekregen – niet vanzelfsprekend, gekocht. Vlak bij de 
Basiliek van de Annunciatie, Aankondiging van Maria. De Lekenmissionarissen kwamen uit 28 landen! Spaans, 
Italiaans en Engels waren de grootste drie taalgroepen. 
 

 

Het was een intensieve week met twee reisdagen en mooie 
Eucharistievieringen. De reisdagen blijven je nog het meest nabij met de 
bruiloft in Kana, de berg Karmel, Magdala, de berg van de 
Zaligsprekingen aan het meer van Galilea, de plek waar Petrus zijn 
primaat wordt toegewezen en de afsluiting in Kafarnaum waar op het 
geboortehuis van de H. Petrus een prachtige, moderne kerk is gebouwd, 
de eerste kerk van het christendom. Daar hebben een aantal van ons hun 
eeuwige geloften gedaan. 
 

De tweede reisdag, de zaterdag bracht ons naar Bethlehem, de geboorte 
van Christus en naar Jeruzalem met de Via Dolorosa, de H. Grafkerk, 
zeer indrukwekkend en de afsluiting in de Hof van Olijven, Gethsemane 
waar Jezus zijn diepe levens/doodsangsten heeft kunnen loslaten. 

     Bijzonder om opnieuw op deze heilige plekken te zijn waar de bijbel zo dichtbij komt. 
In Nazareth was op zondag de afsluiting, de grote Dankviering waar de jonge vicaris patriarch voor Israël Rafic 
Nahra stil stond bij het verborgen leven van de H. Familie en het nog meer verborgen leven van Jezus, 30 jaar en 
hoe belangrijk dat geweest is voor zijn zending, missie. Iemand zei in het voorbijgaan: deze viering overtrof alle 
andere grote vieringen, bracht ze allen samen. Ook 6 nieuwe Lekenmissionarissen deden hun eerste professie 
waarvan 4 uit Nazareth! Diezelfde patriarch kwam nog op maandagmiddag spreken over hoe het leven voor de 
meesten zich in Israël voltrekt. Een land met vele contrasten ultra orthodox tot zeer geseculariseerd. Ook de hoge 
levensstandaard vraagt vele offers en soms zijn de kinderen daar de dupe van. Ook stipte hij nieuwe vormen van 
criminaliteit aan, die soms gezinnen doen verhuizen. Hij hield een pleidooi voor verbinding! 
   Al met al een zeer rijke pelgrimage te midden van een Algemeen Kapittel van de Lekenmissionarissen  
van H. Moeder Teresa van Calcutta.  
 
Ook bijzonder was een 
video, film, getuigenis 
van Monica Besra uit 
Bangalore, die leed aan 
een tumor in haar maag. 
Met de hulp van de 
zusters M.C. is zij een 
jaar na de dood van  
H. Moeder Teresa 
genezen, 5 sept. 1998. 
Zij was bij de Zalig-
verklaring in 2003 en 

 
Heiligverklaring van Moeder Teresa in 2016. Ik was niet alleen. Samen met Rietje hebben wij daarna nog 
Jeruzalem bezocht – voor haar de eerste keer en daar de H. Grafkerk van Jezus kunnen bezoeken, zijn kruis, zijn 
tombe. Trouwens ook École Blibique, welke moeilijk te vinden was. En op de tweede dag zijn wij naar de  
Klaagmuur geweest en naar het Cenakel waar het laatste Avondmaal met Jezus is geweest en waar ook het Eerste 
Pinksterfeest is gevierd. Zo zou je deze pelgrimage ook kunnen samenvatten als een Pinksterervaring, geleid door 
de H. Geest, niet alleen maar juist als gemeenschap van Lekenmissionarissen van Moeder Teresa. In de voet-
stappen van… Als allerlaatste, we staan op de drempel van de bisschoppensynode over een synodale kerk en een 
synodaal proces. De M.C. familie is in 1950 door Moeder Teresa gesticht en telt intussen meer dan 5.000 zusters 
en vele geassocieerden. We zijn nu bijna 75 jaar verder! Wat kunnen wij als religieuzen en de kerk van deze 
bloeiende M.C. familie leren?  Om vérder over na te denken!                                                        

         Met dank, pater Jan van Duijnhoven.  
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Een uitvaart die recht doet aan het leven van de overledene. Dat is van belang wanneer een dierbare 

overlijdt en dat is dan ook waar Klopper & Kramer naar streeft. Samen met de nabestaanden bekijken 

we mogelijkheden, wensen en behoeftes. We luisteren, adviseren en ondersteunen, zodat elke uitvaart 

een gebeurtenis wordt waar nabestaanden met een goed gevoel op terugkijken.

Uitvaartcentrum Oud-Mariënboom 
Groesbeekseweg 424 | Nijmegen 

(024) 323 44 44www.kk.nl

NK U

De vertrouwde naam in uitvaartzorg 

Krayenhofflaan 32
6541PT Nijmegen

024 - 377 53 05
www.krayenhoff.nl

UW KERKBIJDRAGE NAAR:

Parochie De Goede Herder IBAN:  NL 63 RABO 0135 8044 50

Parochie H. Anthonius Abt IBAN:  NL 12 RABO 0135 8024 58

NIJMEGEN

SCAN DE CODE

Schrijf je in en ontvang

direct hoge korting op je

ANAC Polish autowasbeurt!!

Claudia Rossen
06 - 223 824 04

.nl

.nl

Achter iedere traan van verdriet, 

schuilt een glimlach van herinneringen...

Claudia Rossen
06 - 223 824 04

claudia@rossenuitvaartverzorging.nl
www.rossenuitvaartverzorging.nl

Anneke Postma
Uitvaartverzorging

voorheen in 

samenwerking met

Persoonlijke uitvaartzorg,

ongeacht waar en

of u verzekerd bent

DAG EN NACHT BEREIKBAAR


