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PASTORAAT: 
Eduard Kimman SJ. 
Pastoor Parochie H. Stefanus 
Tel.: 06- 20 54 24 28 
kimman@canisiuskerk.nl 
 
WEBSITE 
www.stefanus.nl 
 
 
H. ANTONIUS ABT KERK  
Dennenstraat 121, 
6543 JR Nijmegen. 
Tel: 024 - 377 06 31  
Tel: 06 – 5324 08 09 
h.antoniusabt@gmail.com 
 
 
Financiën H. Antonius Abt kerk: 
IBAN: NL12 RABO 0135 8024 58 
IBAN: NL48 INGB 0000 8209 40 
Ten name van: Parochie H. 
Stefanus, Locatie H. Antonius 
Abt 
 
 
DE GOEDE HERDERKERK  
Fanfarestraat 57 
6544 NS Nijmegen 
 
Contacten voor de Goede Herder:  
zie die bij H. Antonius Abt.  
 
Financiën kerk De Goede Herder: 
IBAN: NL63 RABO 0135 8044 50 
IBAN: NL90 INGB 0000 9787 79 
 
 
 
REDACTIE 
E-mail redactie: 
h.antoniusabt@gmail.com 
 
 
Advertenties: 
Mevr. Cecile Ooms 
cmmooms@planet.nl 
 
 
Druk:  
Bookbuilders BV. 
tel: 024 - 641 61 21 
www.bookbuilders.nl 
 
Parochie H. Stefanus 
ANBI: 824137152 OASE, Informatieblad van de kerken in Hees en Neerbosch-Oost. Volgende uitgave:  

Maart-April 2025. Kopij inleveren vóór 1 feb. 2025, zie mailadres redactie.  

Omzien in 2024 en vooruit kijken naar 2025, eerst Kerstmis! 
 
Het Kerstfeest vroeg om voorbereiding: vier weken vóór Kerst begon de 
Advent: de weken van voorbereiding, van verwáchting, op de komst van het 
kerstkind. In schril contrast hiermee is de overdaad waarmee we in onze 
dagen kerstmis vieren – met een vól-versierde boom, lichtjes, kaarsen, 
cadeaus voor elkaar en eten, véél eten en drinken met je familie, je gezin, of 
‘met vrienden’ –  met tóen, lang geleden, de geboorte van het kind Jezus. 
Maria was van hem in verwachting toen zij met haar verloofde Jozef 
onderweg van Nazareth naar Bethlehem bijna vermorzeld werden in de 
mensenstroom, omdat keizer Augustus een volkstelling in zijn Rijk wenste, 
waarbij ieder naar zijn stad-van-herkomst moest ter registratie. Daarom 
waren de logeermogelijkheden onderweg overvol of niet te vinden. Zo 
belandde de hoogzwangere Maria in een stal achter een herberg waar ze ter 
plekke beviel van haar eerstgeborene: ze noemde hem Jezus. Bij gebrek aan 
álles werd het kind in een kribbe gelegd (een voederbak voor dieren). Maar 
hoe bijzonder: herders die in de omgeving hun kuddes hoedden, wijze 
mannen (kóningen) uit alle windstreken kwamen op die stal af om het kind 
te zien en hulde te brengen: goud, wierook en mirre van de wijzen, aandacht 
en lofzang van de herders. En iedereen was er van overtuigd: dít kind is een 
bijzonder kind, en dat ís ie!  
Eenmaal volwassen geworden groeit hij uit tot de Christus, Redder, die de 
mensheid opnieuw in contact, in relatie, met God brengt. Aan zijn 
geboortejaar hebben wij nog altijd onze jaartelling te danken. De komst van 
Jezus is nog altijd wereldwijd aanleiding tot feest en vreugde, tot 
familiebezoek en ‘gezelligheid’, zo begon deze intro.  
Onze wereld is momenteel geen plek waar louter vrolijkheid is om dit kind 
in te ontvangen. De oorlogen en de spanningen dempen de sfeer aan tafel en 
diegenen die voor oorlog en dreiging de vlucht namen, zullen ‘de mensen 
thuis’ extra missen. Dat geldt - dichtbij en veraf - ook voor de families die 
dit jaar iemand aan de dood (of het leven) verloren: kind, of ouder, broer of 
zus of goede vriend / vriendin. Ook aan díe tafels zal de sfeer gedempt 
worden door verdriet en gemis nu ‘de lege stoel’ niet langer plaats geeft aan 
die geliefde. Als we wéten van families in onze straat, in ons wooncomplex, 
dan zou het mooi zijn hen júist aandacht te geven en zo voor elkaar deze 
kerstdagen tot een wáar moment van vrede en gezien-worden te maken: 
‘ieder kan voor een ander een engel zijn!’ preekte een pastoor jaren geleden 
en dat, dat geldt juist nú!  
Wij wensen u oprecht in deze geest een goed kerstfeest toe! 
 
Op 24 december ‘opent’ onze Paus in de St. Pieter de deur die ons als kerk 
het Heilig Jaar laat bínnengaan. Een jaar waarin veel mensen de reis naar 
Rome zullen ondernemen als pelgrim, belangstellende. Enfin, we gaan dat 
zien! Als elk jaar beginnen we het nieuwe jaar met de actie ‘Geef vandaag 
voor de kerk van morgen’, ofwel: KERKBALANS. 
Met dit contactblad bent u, lezer, weer even ‘bij’-gelezen.  
 

Berry Tijsse Klasen, locatieteam H. Antonius Abt 
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H. ANTONIUS ABT KERK en DE GOEDE HERDERKERK 
Ook deze OASE is voor de beide locaties in West.  

Wie de OASE DIGITAAL ontvangen wil: mail naar h.antoniusabt@gmail.com en het komt in orde! 

Wanneer u ons, ‘de kerk’, laat weten van ziekte / opname in het ziekenhuis of verhuizing, dan kunnen wij 
contact met u houden, zie hiervoor de contactgegevens op de voorzijde!  
 
Kribjesroute 24-25 
Ook dit jaar zal er door Hees/Nijmegen-West weer een wandelroute langs straten en huizen zijn waar 
mensen een kerstkribje ten toon stellen in de periode Kerst - Nieuwjaar. Het zal ook dit jaar weer een 
wandeltocht worden die vanaf Nijmegen-West (Stationsgebied - Hezelpoort) loopt tot aan de Dennenstraat 
en zo ‘héél Hees’ omvat! Op vrijdagavond 20 december vindt de start-aftrap plaats door het ophangen en 
verlichten van de (nieuwe) ster die boven de kerkdeur hangt. In ons kerkgebouw zal in de Mariakapel bij de 
kleine kerststal onze deelname zichtbaar zijn. De kerk is bovendien extra open: zie de data op pagina 4. 

 
Vrijwilligerswerk: het koper poetsen voor Kerst 

 

Maandag 2 december was het weer poets-dag! In een gezamenlijke actie 
werden kandelaars, vaatwerk, collecteschalen en die delen op het hoogaltaar 
die gepoetst kúnnen worden, onder handen genomen en met een glímmend 
en blinkend resultaat afgerond. 
Het zou mooi zijn als u bij het binnen komen in de kerk de geur van de 
koperpoets zou opsnuiven, als bewijs van dat harde werken. Helaas werd er 
voornamelijk in de groen-ruimte gepoetst.. maar hartelijk dank aan Riet – 
Thea en Riet voor hun gewreven werkzaamheden! 

 
Voedselbank in december 
De Voedselbank vraagt ons te helpen met het inzamelen voor voedingsmiddelen om Kerst ook voor de 
minstbedeelden een Bijzondere Dag te laten zijn. Het eenvoudigst is om een gift over te maken op 
rekening NL61 RABO 0104 0832 55 tnv Stichting Voedselbank Nijmegen. Ze bedanken voor ieders 
bijdrage! En als u nog waardebonnen van DE hebt van koffie of thee: daar zijn ze ook blij mee!  
 
Irene Hoogveld: dirigent en solist is ‘even terug’ in de Kerstnachtviering !! 

 

Wie kent haar nog? Irene Hoogveld! Tussen 2013-2017 was Irene 
vaste dirigente van het Gemengd Koor. Zij stopte toen om naar Londen 
(VK) af te reizen voor haar Masteropleiding Klassieke Zang. Inmiddels 
heeft zij deze cum laude afgesloten en werkt zij als zangsolist in opera, 
oratorium en lied. Zo zong zij recentelijk een soloprogramma in het 
Concertgebouw Amsterdam en werkt ze voor het Groot Omroepkoor. 
Ze wilde naar de kerk komen en wíj zochten een dirigente en nodigden 
haar uit ook (solo) te komen zingen! Dat gaat ze doen! 

Solo zingt ze het immer ontroerende Ave Maria van Bach/Gounod en de aria Nessun Dorma uit 
Turandot van Puccini. Hierin wordt gehoopt dat de overwinning spoedig komt, wanneer het licht het 
van de duisternis wint. Hoe mooi is deze boodschap om de Kerstdagen mee te beginnen?  
Ze kijkt er naar uit om deze Kerst ons allen weer te ontmoeten.  Wij ook. 
Kijk voor (nog) meer informatie over Irene ook op www.irenehoogveld.com. 

 
Kerkbalans 2025: van 11 tot en met 25 januari.  

 

In deze periode van twee weken, zullen duizenden vrijwilligers vanuit 
honderden kerken in heel Nederland hun leden vragen om een financiële 
bijdrage voor het functioneren van de eigen plaatselijke parochie of 
gemeente. En dat doen wij dus ook weer. De jaarlijkse fondsenwervende 
actie is onmisbaar. Want kerk-zijn kost geld, voor kaarsen, licht, gebouw, 
verwarming, de koffie, maar ook voor het personeel en missionaire en 
maatschappelijke projecten. Kerken zijn louter afhankelijk van giften, van 
uw bijdrage! Denk aan uw – onze kerk en alvast: dánk u wél!! 
U vindt nadere informatie op het inlegvel bij deze OASE 
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Elke zondag is er een Eucharistieviering om 10.00 uur, waarin veelal voorgaat pater Jan van Duijnhoven o.p. 
We drinken elke zondag na de viering, koffie – thee in de tuinkamer van de pastorie, tot ieders plezier. Iedereen 
is welkom! Het gemengde koor zingt op de eerste en tweede (en vijfde) zondag van de maand, er is 
orgelbegeleiding op de derde zondag bij de vieringen 
 
Thuis de H. Communie ontvangen. Wie graag op zondag thuis de H. Communie wil ontvangen, mag dit 
kenbaar maken op de pastorie, liefst per telefoon. Dan worden daar uw gegevens genoteerd. Als moment geldt 
dat we de H. Communie aansluitend aan de viering van zondagmorgen zullen brengen. 
 
Misintenties: wanneer u een intentie voor een viering wilt aanreiken, doet u dat via mail, of u belt met de 
pastorie waarna u een envelop met vermelding van wie, wanneer en het geld (€ 13,-) bij de pastorie brengt. U 
kunt ook uw envelop met de gegevens en inhoud voorafgaand aan de viering in de sacristie afgeven.  
 
Start voorbereiding Eerste Communie 2025  

Net als vorig jaar zullen we de voorbereiding doen in samenwerking met de mensen van 
de Agneskerk. De Eerste Communie zelf zal in de ‘eigen’ kerk zijn. In die tijd komen 
we 8 keer bij elkaar. De bijeenkomsten - die voor ouder én kind zijn - duren  
ongeveer 1 uur. Bij de start van de voorbereiding zal ook de datum van de viering 
bekend zijn. Op zondag 12 januari komen we om 11.15 u aan de Dennenstraat voor het 
eerst bij elkaar. Daar bespreken we de verdere data met de deelnemers en hun ouders. 

 
Koster-zijn: gaan en komen. 
Wij zijn heel blij geweest met de aanwezigheid van mevrouw Rozeta van der Pas als koster, naast meneer 
Henk van de Brink; zij heeft, vanwege persoonlijke omstandigheden, aangegeven te stoppen. In meneer  
Jos Timmermans hebben we een opvolger gevonden, maar er is – voor wie wil en kan – ruimte om ons team 
aan te vullen! Schroom niet en laat van u horen!! 
 
Gebedsvieringen op woensdagavond: 
Vanaf woensdag 15 januari om 19.00 uur is er weer gebedsviering in de Doopkapel. Iedereen is van harte 
welkom voor een half uurtje meditatie, stilte, gebed; de ene week staat de viering in het teken van de liederen 
uit Taizé, de andere week is ze gericht op het stiltegebed!  
 
Kribjesroute: kerk-open voor wandelaars en belangstellenden. 
De ervaring heeft ons geleerd dat de wandelaars van de kribjesroute onze kerk ook graag van bínnen willen 
bekijken tijdens hun wandeling. Daartoe is de kerk open, steeds tussen 14.00 – 16.00 uur op 21 en 22 
december, op 26 december, op 28 en 29 december, op 1 januari en op 4 en 5 januari.  
 
Over de leesgroep voor Laudato Sì en de cursusavond Christelijke Meditatie: 
. de leesgroep rond Laudato Sì komt op 14 januari en op 11 februari bijeen 
. de cursusavonden Christelijke Meditatie staan op 21 januari en op 18 februari gepland. 
U kunt altijd aansluiten! Voor meer informatie: Marga Zwiggelaar mzwiggelaar@gmail.com  
 
Vieringen met Kerst – Nieuwjaar  
- 24 december, Kerstavond, is de viering om 20.00 uur met koor en soliste! Samenzang vanaf 19.45 uur 
- 25 december, Kerstmorgen, is er viering om 10.00 uur met koor; samenzang vanaf 09.45 uur 

- 26 december, Tweede Kerstdag is er géén viering!  
- 29 december, viering om 10.00 uur met koor 

- 31 december, Oudjaar, is er géén viering 

- 01 januari, Nieuwjaar, is er géén viering 

- 05 januari, Driekoningen, is er viering om 10.00 uur met koor, aansluitend: vrijwilligers bijeenkomst  

Overleden:  
Ria Baars – Boeijen     05 november,  85 jaar 
Frans van Loon      20 november,  74 jaar 
Annie Verwaaijen     23 november,  84 jaar 
Theo van Kraaij     25 november,  78 jaar 

 

Wij gaven hen terug in de Handen van de Levende Heer.  

 
 

   H. ANTONIUS ABT KERK HEES 
     Pastorie is telefonisch bereikbaar: 06-53240809 en-of 024-3770631    
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Er zijn ontwikkelingen te melden, dus bij deze de stand van zaken: 
 
Voor de goede orde daarom de stand van de dingen: 
- per 1 januari 2024 is de kerk van de Goede Herder aan de eredienst onttrokken, als besluit van de 

bisschop van ’s-Hertogenbosch, Mgr. dr. G. de Korte. Dat betekent dat er niet langer vieringen in 
de Rooms-Katholieke traditie kunnen plaatsvinden: geen doop, eerste communie, huwelijk of 
uitvaart. Wanneer er (toch) verzoeken zouden komen, dienen deze bij het parochiebestuur 
voorgelegd te worden waarna het bestuur over het verzoek een besluit neemt.  
 

- Het bestuur is – met instemming van de bisschop – op zoek naar een andere bestemming voor 
gebouw en grond. Men hoopte een en ander nog in 2024 af te ronden, maar dat wordt 2025. 

 
 
Het kerkgebouw wordt verhuurd, voor gebruik op de zondag, aan:  

- het Stadsklooster Mariken, zij houden er om 09.30 viering. 
Hun laatste viering zal op zondag 5 januari 2025 om 09.30 uur zijn; in de week die dan volgt 
nemen zij hun intrek in de St. Stevenskerk, omdat ze een samenwerkingsverband zijn 
aangegaan met het Oecumenisch City-pastoraat, dat verder gaat onder de naam ‘Stadskerk’. 
Op zondag 12 januari is er om 10.00 uur in de St. Stevenskerk de welkomstviering, waarna 
de beide groepen óm en óm de vieringen verzorgen. Voor het Stadsklooster wordt dat dan 
26 januari, 09, 16 en 23 februari. Verdere info is te vinden op hun website.  
 

- Pinkstergemeente Bethel, houdt haar viering op de zondagen om 12.30 uur. Ook zij zien uit 
naar een andere locatie, maar blijven zolang er nog geen andere bestemming voor gebouw 
en grond is gevonden.   

-  
Op zaterdagavond viert pater E. Kimman om 18.30 uur met een kleine groep wekelijks Eucharistie 
in de Johannes kapel. Wanneer er geen viering kan zijn, bespreekt hij dit vooraf met de kapel-
gangers.  
 
Op maandag 2 december is vastgesteld dat er was ingebroken in het kerkgebouw.  
Er was een glaspaneel gebruikt om toegang te krijgen en binnen stonden er heel veel kastdeuren 
ópen. Controle door de gebruikers leerde dat zij geen materialen misten, gelukkig!  
 
Een herhaald bericht is dit: 
 
En nog altijd wordt er door een aantal dakloze jongeren buiten geslapen voor de ingang van het 
kerkgebouw. Het is niet oké dat mensen buiten slapen. Ook zij zijn het waard om in een bed te 
slapen, zeker in dit winterseizoen! Onze stad heeft mogelijkheden voor dag- en nachtopvang.  
Er hangt een flyer voor het raam met de informatie waar men terecht kan om binnen te slapen.  
 
Dag- en nachtopvang in de stad, MFC, aan de Van Schevichavenstraat 12. Tel: 088-6061600 
 
Bij problemen of als u mensen ziet liggen kunt u altijd bellen naar Bureau Toezicht en/of  
de Politie.  Bureau Toezicht, telefoon: 14024. Telefoon politie: 0900-8844 

 
DE GOEDE HERDERKERK 
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www.garagevanottele.nl 
024 - 377 10 09

	
  
 
Nieuwe Nonnendaalseweg 98 
6542 PL  Nijmegen 
Tel.  024-378 62 38 
info@hobbycentrumdenonnendaal.nl 
www.hobbycentrumdenonnendaal.nl 

wwwwww..ddeehhaaaassddeemmooddee..nnll

Ruimte voor

uw advertentie?

Neem contact op met
Mw. Cecile Ooms

cmmooms@planet.nl

Schoonderwoerd  
Schilders
dé oplossing voor  
elke schilderklus!

Distelakkerstraat 2 
6641 KC Beuningen

(024) 377 15 26
(06) 22 317 200

info@schoonderwoerd-schilders.nl
www.schoonderwoerd-schilders.nl
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[Typ hier] 
 

 

 

ALGEMEEN 

 
‘Voor elkaar als een engel durven zijn’: zo op het einde van 2024 
Met Allerzielen herdachten we alle mensen en hun gezinnen, families die achterbleven, die voor een uitvaart naar 
een van beide kerken gekomen zijn in dit jaar, of hun geliefde neerlegden of bijzetten in een graf op ons kerkhof. 
Dat waren vijfentwintig families, vijfentwintig gezinnen. Ze verloren een opa of oma, een vader of moeder, een 
broer of zus, een zoon of dochter, een vriend of vriendin, een straat- of buurtgenoot, een mede-parochiaan, een lid 
van een koor, van een sportvereniging of in welk sociaal verband die geliefde ook leefde: er is gemis en er kwam 
rouw als reactie op het plotse of aangekondigde gemis. 
 
Wie naar de opsomming van de familienamen kijkt, ziet dat er ook ‘een generatie’ aan het verdwijnen is: een 
generatie waarin echtparen een bedrijf of praktijk startten en er sámen, vaak jarenlang, 24-uur per dag hun tijd aan 
gaven. En zo bouwden ze een reputatie op die het mogelijk maakte dat kínderen in hun schoenen stapten en dat 
werk vóórtzetten. De vanzelfsprekendheid waarin die echtparen werkten en hun bedrijvigheid toonden en er hun 
levenswerk van maakten, is enerzijds te respecteren maar, zoals gesteld, is aan het verdwijnen uit ons straatbeeld en 
onze samenleving. Veel van de families die dit jaar een familielid verloren hebben daadwerkelijk ons ‘Hees’ mee 
opgebouwd, zodat het kon worden wat het nu is, in de welvaart en het welzijn dat er nu voor velen is.   
 
Het gemis van die familieleden zal met name rond de feestdagen (‘feest-dagen’) sterk zijn als de wereld om hen 
heen zich te goed doet aan gezelligheid en samen-zijn. In deze families wordt het gemis gevoeld, de lege stoel en 
ook al is de kring van mensen die er zijn groot, die éne wordt pijnlijk gemist, juist in deze donkere dagen aan het 
einde van het jaar.  
Wie kans ziet hen aandacht te geven aan hun gemis, door te laten vóelen dat je meeleeft met de emotie waar de 
ander nog zo vól van is, die benadert het ‘voor elkaar een Engel durven zijn’ zoals dat in andere bewoording 
‘naastenliefde’ wordt genoemd. Een uitdaging, een opdracht voor in deze dagen, toch? 

Redactie OASE 
 
Een voor Twaalf zingt ‘SEIZOENEN’ op 18 januari 2025 om 20.00 uur 

 

Het concert ‘SEIZOENEN’ gaat onder leiding van 
Elske te Lindert. Een voor Twaalf zingt twee 
projecten per jaar onder wisselende dirigenten. Twaalf 
geoefende zangers uit Nijmegen en wijde regio, 
studeren in korte tijd zelfstandig de muziek in. Op 
uitnodiging verzorgt steeds een andere dirigent de 
muzikale afwerking. Welk programma kunnen we 
verwachten?  
Een voor Twaalf kijkt met de ogen van William 
Knight uit het raam en zingt in moderne toonzetting 
over de grijze mist, winterse kou. Van over het dak 
vliegt de warme lentebries binnen, het raam gaat wijd 
open in de zomer. De tonen en woorden buitelen over 
en door elkaar; een ware muziekexplosie.  

Een heel andere sfeer creëert componist Edwards, hij houdt van snelle 
loopjes en variatie in ritmes. De vrouwen hebben de eer om het 
prachtige tweede deel geheel alleen te mogen zingen. Van Vaughan 
Williams zingt het koor het zeer stemmige “Silence and music”. De 
Deense componist Langgaard pakt het weer anders aan: hij laat drie 
stemmen als vogels op de achtergrond kwinkeleren, terwijl de vierde 
stem het verhaal vertelt. De Britse componist Pickard tot slot geeft met 
zijn muziek blijk van zijn grote dank aan God die de wereld heeft 
gemaakt zoals die is. En de titel “Stemming” (in het Deens Stemning”) 
behoeft geen uitleg. Het kan alleen maar wonderschoon zijn.  
Zaterdag 18 januari – Nijmegen, Antonius Abt kerk,  
Dennenstraat 125. Aanvang 20:00 uur 
Zondag 19 januari– Overasselt, Antonius Abt kerk,  
Hoogstraat 9. Aanvang 15.30 uur 
Entree: vrijwillige bijdrage. Meer info: www.eenvoortwaalf.nl   
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Een uitvaart die recht doet aan het leven van de overledene. Dat is van belang wanneer een dierbare 

overlijdt en dat is dan ook waar Klopper & Kramer naar streeft. Samen met de nabestaanden bekijken 

we mogelijkheden, wensen en behoeftes. We luisteren, adviseren en ondersteunen, zodat elke uitvaart 

een gebeurtenis wordt waar nabestaanden met een goed gevoel op terugkijken.

Uitvaartcentrum Oud-Mariënboom 
Groesbeekseweg 424 | Nijmegen 

(024) 323 44 44www.kk.nl

NK U

De vertrouwde naam in uitvaartzorg 

Krayenhofflaan 32
6541PT Nijmegen

024 - 377 53 05
www.krayenhoff.nl

UW KERKBIJDRAGE NAAR:

Parochie De Goede Herder IBAN:  NL 63 RABO 0135 8044 50

Parochie H. Anthonius Abt IBAN:  NL 12 RABO 0135 8024 58

NIJMEGEN

SCAN DE CODE
Schrijf je in en ontvang
direct hoge korting op je
ANAC Polish autowasbeurt!!

Claudia Rossen
06 - 223 824 04

claudia@rossenuitvaartverzorging.nl
www.rossenuitvaartverzorging.nl

Claudia Rossen
06 - 223 824 04

claudia@rossenuitvaartverzorging.nl
www.rossenuitvaartverzorging.nl

Achter iedere traan van verdriet, 
schuilt een glimlach van herinneringen...

Claudia Rossen
06 - 223 824 04

claudia@rossenuitvaartverzorging.nl
www.rossenuitvaartverzorging.nl

Anneke Postma

Uitvaartverzorging

voorheen in 
samenwerking met

Persoonlijke uitvaartzorg,
ongeacht waar en
of u verzekerd bent

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

Ruimte voor

uw advertentie?

Neem contact op met
Mw. Cecile Ooms

cmmooms@planet.nl


