
1

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaargang 29, nov-dec 2023 
 

 
 
PASTORAAT: 
Eduard Kimman SJ. 
Pastoor parochie H. Stefanus 
Tel.: 06- 20 54 24 28 
kimman@canisiuskerk.nl 
 
WEBSITE 
www.stefanus.nl 
 
 
H. ANTONIUS ABT KERK  
Dennenstraat 121, 
6543 JR Nijmegen. 
Tel: 024 - 377 06 31  
Tel: 06 – 5324 08 09 
h.antoniusabt@gmail.com 
 
 
Financiën H. Antonius Abt kerk: 
IBAN: NL12 RABO 0135 8024 58 
IBAN: NL48 INGB 0000 8209 40 
Ten name van: Parochie H. 
Stefanus, Locatie H. Antonius 
Abt 
 
 
DE GOEDE HERDERKERK  
Fanfarestraat 57 
6544 NS Nijmegen 
 
Contacten voor de Goede Herder:  
zie die bij H. Antonius Abt.  
 
Financiën kerk De Goede Herder: 
IBAN: NL63 RABO 0135 8044 50 
IBAN: NL90 INGB 0000 9787 79 
 
 
 
REDACTIE 
E-mail redactie: 
oase.redactie@gmail.com 
 
 
Advertenties: 
Mevr. Cecile Ooms 
cmmooms@planet.nl 
 
 
Druk:  
Bookbuilders BV. 
tel: 024 - 641 61 21 
www.bookbuilders.nl 
 
Parochie H. Stefanus 
ANBI: 824137152 

OASE, Informatieblad van de kerken in Hees en Neerbosch-Oost. Volgende uitgave: 
Januari 2024. Kopij inleveren vóór 01 december 2023, zie mailadres redactie.  

De laatste twee maanden van het jaar 2023. 
 
Wie om zich heen kijkt, ziet dat de zomer van 2023 nu écht haar einde nadert.  
November start direct druk: met Allerheiligen en Allerzielen. Op Allerheiligen zijn 
we dankbaar voor de ‘gróte voorbeelden’ die in hun leven en in de Kerk van hun 
tijd bíjzondere mensen bleken te zijn: vrouwen alsook mannen. Als een van de 
laatste zagen we de heiligverklaring van onze stadsgenoot Titus Brandsma. In de 
PKN (‘de protestantse kerk’) kennen ze lied 103:  
De heiligen ons voorgegaan, hebben hier niets verworden, maar zijn aan ’t einde 
van hun baan als vreemdeling gestorven. Maar zij geloofden dat Gods hand, die 
hen tot daar geleid had in ’t beter, hemels vaderland …...  
Op Allerheiligen mogen we ook terugdenken aan ál die mensen die we als onze 
Grote Voorbeelden hebben leren kennen in ons eigen leven: herinner ze en eer ze!! 
 
Op Allerzielen geven wij aandacht aan diegenen die in het voorbije jaar ons zijn 
ontvallen door hun overlijden. Hun namen klinken nog weer in de kerk en daarmee 
hopen we hun nabestaanden te sterken in het leren leven zónder die geliefden. We 
steken een kaars voor iedereen aan en zetten de overledenen nog weer in het licht. 
We nodigen de families uit die kaars mee te nemen naar het graf of naar huis 
Ook dit jaar zullen we op 2 november zo een viering houden, waarbij de families 
zijn uitgenodigd van wie de gestorvenen in onze kerken uitvaart gekregen hebben 
én diegenen die hen op het kerkhof lieten begraven of lieten bijzetten:  
vanuit De Goede Herder uitvaart gehad: 
Mw. C.P. van de Meer-Denissen; Hr. A.J. van Heumen en de 
Hr.J.H. van Spruijtenburg 
vanuit H. Antonius Abt uitvaart gehad 
Hr. W.J. Kersten, Mw. J.M. Thoonen-Dinnessen; Hr. R.M. Raijmann,  
Mw. E.H.M. Hoogveld-Tap, Mw. H. van der Velden, Hr. G.A.H. Otten,  
Hr. F. Kortenraij, Hr. H. van Zonneveld, Hr. P. Kilkens, Mw. H.M.A. Ebbers, 
Mw. E.J. Peters-Jaspers, Mw. M.Th.H. Rutgers-van Raaij, Mw. J.J. Lucassen,  
Hr. L. van Reeken en de Hr. W.J.M. Wolters, 
op het kerkhof bijgezet of begraven 
Hr. J.J. van Kuijk, Hr. A.W.H. Janssen, Mw. A.A.M. Moons-van Orsouw,  
Mw. M.E.  van der Lienden-Schoenmakers, Hr. G.M. Hart, Hr.H.A.A. Rijken  
en de Hr. W.P. Beijnen. 
 
November sluiten we af met het feest van Christus Koning, waarmee het Kerkelijk 
Jaar wordt afgerond. In november worden de voorbereidingen getroffen voor 
décember wanneer daar de vier zondagen van Advent ons de weg wijzen naar 
Kerstmis, het grote feest waarin wij de komst van Jezus als het kind in de kribbe 
vieren. En tussendoor vieren veel mensen het kinderfeest van Sinterklaas. 
Kerstmis en het Kerstfeest roepen bij veel mensen verlangens van warmte, 
gezelligheid en elkaar-ontmoeten op. Wellicht zijn de dónkere dagen van december 
daar ook een reden voor, naast dat we in een tijd leven waarin mensen op allerlei 
plaatsen in de wereld met elkaar in oorlog zijn en ‘vrede’ dus een welkome afleider 
vormt. Ook wij willen samenkomen en met zoveel mensen als dat willen, het 
Kerstfeest vieren! U hebt het wellicht al gezien maar Kerstavond en Oudjaarsavond 
vallen dit jaar op zóndag. Dat betekent dat we onze vieringen hierop hebben 
aangepast. We wensen u een goede tijd toe, op weg naar de afronding van 2023. 

 
                                            Berry Tijsse Klasen, locatieteam H Antonius Abt 
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H. ANTONIUS ABT KERK en DE GOEDE HERDERKERK 
 

 
Ook deze OASE is voor de beide kerklocaties. We willen dat ‘onze OASE’ als contactblad voor de gelovigen 
van beide kerken blijft bestaan, totdat er een ander informatiekanaal is of wanneer blijkt dat er niet langer 
prijs op wordt gesteld. Wie de OASE DIGITAAL wil: mail h.antoniusabt@gmail.com en het komt goed! 
Wanneer u – ‘de kerk’ laat weten ten tijde van ziekte / opname in het ziekenhuis of verhuizing naar een 
zorgomgeving / zorgcentrum kunnen wij contact met u houden, zie de gegevens op de voorzijde!  
 
Het was weer tijd voor SAM’s kleding actie:   

 

Begin oktober was het weer de najaar inzameling van SAM’s kledingactie. 
Ook in onze buurt is daar door veel mensen aan meegedaan: in totaal zijn er 49 
zakken met kleding, schoeisel naar de kerk gebracht. Een fraai resultaat, waarvoor 
we alvast iedereen bedanken voor het meedoen. Dit keer was het een onderwijs-
project van Cordaid in Oeganda. Tot in 2024, wanneer de volgende inzameling is.  

 
Kribjesroute 2023-2024 

 

Ook dit jaar kunt u weer gaan wandelen langs de 
vele kerststalletjes in Hees. 
De Kribjesroute wandeltijd loopt van 22 december 
2023 t/m 6 januari 2024. Ook onze kerk,  
H. Antonius Abt, zal weer geopend zijn voor 
bezoek, dagelijks van 12.00 u. tot 16.00 u. 
Alleen op Eerste Kerstdag blijven we gesloten. 
Hopelijk komt u weer met velen!! 

 
De diakonale werkgroep 
De Diaconale werkgroep vroeg ons om een inzameling van allerlei goederen. Op zondag 15 oktober is 
de opbrengst in twee grote dozen en een tas ingeleverd bij de Antonius van Paduakerk. DANK! 
 
11 november: 18 november: Eeuwige professie zr. Marga Zwiggelaar en Catharina Al 
Feest van St. Maarten  
kerk Maria Geboorte. 
 

 
 

 

De zusters Marga Zwiggelaar en Catharina Al, 
beiden zusters bij de Dominicanessen van de 
Heilige Familie (Neerbosch), zullen op 
zaterdag 18 november hun eeuwige professie, 
ook wel 'geloften voor het leven' genoemd, 
afleggen. Met deze geloften verbinden ze zich 
voor de rest van hun leven aan de congregatie 
en de orde.  

De twee zusters hebben de viering met eigen inbreng vormgegeven en 
combineren oude en nieuwe teksten en rituelen om uitdrukking te geven aan 
deze belangrijke stap in hun leven. 
 
De viering vindt plaats in de H. Antonius Abtkerk in Nijmegen om 13:00 u. 
Iedereen is van harte welkom om aanwezig te zijn bij dit belangrijke moment 
in het leven van de zusters. Omdat we graag willen weten op hoeveel mensen 
we ongeveer kunnen rekenen, verzoeken we u, om u aan te melden bij 
zrs.dominicanessen@gmail.com.   

Vespers in de Advent 
Het duurt nog even, maar eind november begint de Adventstijd weer. Net als vorig jaar heeft u de 
mogelijkheid om op elke vrijdagmiddag in de advent, om 17.00 uur de Vespers te bidden. De Vespers 
worden ook wel het Mariagebed genoemd, een mooie gedachte in de advent waarin we toeleven op de 
komst van Christus in de wereld. De vespers horen bij het Getijdengebed, dat de kerk al eeuwenlang bidt. 
Veel mensen kennen het vooral uit de kloosters. Het gebed bestaat uit het zingen van een aantal psalmen, 
een korte lezing, gebeden en stilte. In de Vesper wordt ook altijd het Magnificat gezongen. De Zusters 
Dominicanessen van de Heilige Familie zullen het Vespergebed begeleiden. In de Antonius Abtkerk zal 
het gebed dan ook worden gezongen, zoals de zusters het zelf gewend zijn om te doen in hun eigen 
gemeenschap. De eerste Vesper is op vrijdag 1 december.   
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Elke zondag is er een Eucharistieviering om 10.00 uur, waarin voorgaat pater Jan van Duijnhoven OP. Bij 
uitzondering is er een Woord- en Communieviering. We drinken vrijwel elke zondag koffie – thee in de 
tuinkamer van de pastorie, want elkaar-ontmoeten wordt door veel mensen gewaardeerd!  
Op de eerste twee zondagen van elke maand zingt het gemengde koor, sinds september onder dirigentschap van 
de heer Michel de Kort; op de derde zondag wordt de viering ondersteunt doordat Gerard Donkers orgel speelt. 
 
Thuis de H. Communie ontvangen. Wie graag op zondag thuis de H. Communie wil ontvangen, mag dit 
kenbaar maken op de pastorie, liefst per telefoon. Dan worden daar uw gegevens genoteerd. Als moment geldt 
dat we de H. Communie aansluitend aan de viering van zondagmorgen zullen brengen. 
 
Misintenties: wanneer u een intentie voor een viering wilt aanreiken, kunt u dat kenbaar maken via de mail, of 
kunt u bellen met de pastorie waarna u een envelop met vermelding van wie, wanneer en het geld (€ 12,-) in de 
brievenbus van de pastorie deponeert, óf u brengt uw envelop met de gegevens en inhoud voorafgaand aan de 
viering in de sacristie!  
 
Voorgangers en lectoren en Zr Marga werkt in de pastorie 
In de voorbije maanden zijn als lectoren in de vieringen te zien (en te horen) mevr. Wendy Kunkeler, Zr. Marga 
Zwiggelaar en de heer Kees de Lange. Pater Joop van Banning heeft kortgeleden een hartoperatie moeten 
ondergaan en zijn herstel zal nog enige tijd duren. We hopen dat hij hersteld en gezond bij ons terugkomt. 
Sinds oktober is zr. Marga Zwiggelaar op dinsdag te vinden in de pastorie. Op deze dag is zij bezig met 
werkzaamheden voor de H. Antonius Abt, vooral het organiseren van (stilte-)vieringen, of activiteiten in het 
kader van Laudato Sì. Marga haar kantoortijden zijn doorgaans van 9.45 u. tot 16.30 u. 
 
IM Wim Wolters 
Eind september overleed Wim Wolters. Hij heeft een groot aantal jaren zijn tijd, energie en kwaliteiten gegeven 
aan onze kerk en haar kerkgangers. Vorig jaar namen we afscheid van hem in zijn rol als collectant, nu is hij 
overleden en weggegleden in vergetelheid. We wensen zijn vrouw en zijn familie sterkte in deze tijden. 
 
Stilte en gebed in de H. Antonius Abt  
Op het vuur volgde het suizen van een zachte bries. Zodra Elia dit hoorde, bedekte hij zijn gezicht met zijn 
mantel, ging naar buiten en bleef staan bij de ingang van de grot. In onze jachtige tijd van werken en draven 
heb je soms behoefte aan stilte en rust. In de H. Antonius Abt zijn er een aantal momenten in de week, waarop 
je binnen kunt lopen om de stilte te ervaren. In de eerste plaats is er het stiltegebed. In deze stilte geef je  jezelf 
de ruimte en de rust iets van de Eeuwige te proeven, te horen, te voelen.  De opzet van het gebed is eenvoudig: 
een psalm, een bijbeltekst, een lied of gedicht, voorbeden en we steken een licht op voor wat ons bezig houdt. 
Maar we zitten vooral in stilte, verbonden met jezelf, met elkaar, de wereld en met God. Elke woensdagavond 
wordt het stiltegebed georganiseerd in één van de zijkapellen van de kerk. Op de laatste woensdagavond van 
de maand wordt er altijd een Taizégebed georganiseerd. Tijdens dit stiltegebed zingen we ook liederen uit 
Taizé, de oecumenische broedergemeenschap in het gelijknamige dorp in Frankrijk. Zowel het gewone als het 
Taizé gebed beginnen om 19.00 uur en duren ongeveer een half uur. Verder is het mogelijk om elke 
dinsdagochtend om 9.00 uur aan te sluiten bij een half uurtje stiltemeditatie. Een half uurtje doen we helemaal 
‘niets’, maar zitten stil en proberen God in en om ons op het spoor te komen. Zr Marga Zwiggelaar 
 
VOORGENOMEN SCHEMA VAN VIERINGEN MET KERST EN NIEUWJAAR (check de website) 
. zondag 24 december (4e Adventszondag): Nachtmis om 20.00 u 
. zondag 25 december Eerste Kerstdag: viering om 10.00 u; 26 december Tweede Kerstdag: géén viering. 
 
. zondag 31 december Oudjaarsdag, viering om 10.00 u; maandag 1 januari Nieuwjaarsdag, géén viering 
. zondag 7 januari, viering om 10.00 u; aansluitend wensen we elkaar Gelukkig Nieuwjaar, samen met 
 alle vrijwilligers is er koffiedrinken, gevolgd door een drankje en wat hapjes!  
 

 

Overleden:  
Wim Wolters   28 september  Jan Brinkhoffplantsoen  Nijmegen 

Geven wij hem terug in de Handen van de Levende Heer.  
 

 
 

   H. ANTONIUS ABT KERK HEES 
     Pastorie is telefonisch bereikbaar: 024-3770631 of  06-53240809 

 



5

 
 
 

We citeren uit het Bulletin van het Parochiebestuur van juli: 
 
Op zaterdag 24 juni heeft ook een bijeenkomst plaatsgevonden in De Goede Herder. Tijdens deze 
bijeenkomst is een delegatie van het parochiebestuur in gesprek gegaan met parochianen en andere 
aanwezigen over haar voornemen om het bisdom te verzoeken de kerk aan de eredienst te onttrekken. Er 
waren ongeveer 20 mensen aanwezig. De argumenten van het parochiebestuur voor deze moeilijke 
beslissing zijn als volgt: - De parochie H. Stefanus kent zeven locaties op een relatief klein oppervlakte. De 
Goede Herder en de H. Antonius Abtkerk liggen beiden in Neerbosch-Oost, op 1 kilometer afstand van 
elkaar. De H. Antonius Abtkerk is dus zowel lopend als anderszins goed bereikbaar. - Voor De Goede 
Herder geldt dat er sinds het begin van dit jaar geen locatieteam meer is. Het locatieteam van de H. 
Antonius Abtkerk fungeert op verzoek van het parochiebestuur tijdelijk ook als locatieteam van De Goede 
Herder, wat een extra belasting is op dat team. - De Goede Herder heeft als zodanig nauwelijks vrijwilligers 
meer die hun diensten ter beschikking stellen aan de kerk: uitgezonderd een nog steeds actieve tuingroep. - 
De Eucharistievieringen in De Goede Herder worden wekelijks door ongeveer zeven kerkgangers bezocht. - 
Een combinatie van bovengenoemde factoren vraagt ook een steeds grotere belasting van het pastorale 
team, dat naar mening van het parochiebestuur zijn capaciteit beter elders kan inzetten. Dit maakt dat het 
parochiebestuur onvoldoende perspectief ziet voor de locatie om nog langer op een vitale en duurzame 
manier te kunnen bijdragen aan de opdracht van de parochie H. Stefanus: op een goede en evangeliserende 
wijze kerk te zijn. Het was een emotionele bijeenkomst, waarbij het verdriet om de gebeurtenissen van de 
afgelopen jaren en van het verlies van de kerklocatie gevoeld en verwoord werden. Desondanks werd de 
conclusie, dat de locatie niet meer in stand te houden is, door de aanwezigen beaamd. Het verzoek tot 
onttrekking aan de eredienst is ondertussen bij het bisdom ingediend. Er zal samen met de Honinghoeve 
worden gezocht naar mogelijkheden om voor de bewoners ook in de toekomst een kapel te voorzien en een 
Eucharistieviering te blijven aanbieden. 
 
Bij het ter perse gaan van deze OASE was er vanuit het parochiebestuur géén nadere mededeling over de 
stand van zaken in hun contacten met het bisdom. Wij wachten af en berichten zodra we meer weten. 
 
Sinds september zijn op zaterdagavond de eucharistie vieringen om 18.30 uur, in de kapel waarbij Pastoor 
E. Kimman veelal voorgaat. 
 
Op zondag wordt het kerkgebouw door enkele groepen gebruikt, te weten:  

- om 09.30 uur een viering die verzorgd wordt door Stadsklooster Mariken. 
- en om 12.30 uur viert de Pinkstergemeente haar samenkomst.  

 
Elke dinsdagochtend is de kerk open van 10.00 tot 12.00 uur voor het opsteken van een kaarsje of voor een 
bakkie koffie of thee maar natuurlijk ook om elkaar te ontmoeten. Er wordt dan gewerkt in de tuin en in de 
kerk. Joke is onze gastvrouw en zij zet lekkere koffie. Voel je welkom! 
 
Mededeling:  
Sinds enige tijd wordt er door een aantal dakloze jongeren buitengeslapen voor de ingang van de kerk. Wij 
vinden het niet oké dat mensen buiten slapen. Ook zij zijn het waard om in een bed te slapen.  
Er zijn mogelijkheden in de stad voor dag en nachtopvang. Er hangt nu een flyer voor het raam met deze 
informatie. Mocht u mensen zien liggen dan kunt u altijd bellen naar Bureau Toezicht en of de Politie.   
We laten ze niet binnen, het is wel aan te bevelen om de rust te bewaren.   
Dag- en nachtopvang in de stad, MFC, aan de Van Schevinchavenstraat 12. Telefoon: 088-6061600 
Bij problemen kunt u (altijd!) contact opnemen met Bureau Toezicht. Tel: 14024.  Politie: 0900-8844 
 

 

Overleden:  
Jan H. Spruijtenburg  3 oktober   Nocturnestraat  Nijmegen 

Geven wij hem terug in de handen van de Heer 
 

 
DE GOEDE HERDERKERK 
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www.garagevanottele.nl 
024 - 377 10 09

	  
 
Nieuwe Nonnendaalseweg 98 
6542 PL  Nijmegen 
Tel.  024-378 62 38 
info@hobbycentrumdenonnendaal.nl 
www.hobbycentrumdenonnendaal.nl 
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[Typ hier] 
 

 

ALGEMEEN 

Concert in de buurt:  
Op zaterdagmiddag 18 november 2023 vindt het jubileumconcert van Koor Surplus plaats. 
Tevens is dit het afscheidsconcert van dirigent José Doodkorte.  
Het strijkersensemble Alcyone en Leo Driesenaar begeleiden de werken.  
Via de website www.koorsurplus.nl kunt u kaarten met € 2,50 korting bestellen à € 15.  

 
Laudato Sí en Laudato Deum: Ecologische bekering als uitdaging 
Op 4 oktober jl., de feestdag van de H. Franciscus, publiceerde Paus Franciscus de opvolger van Laudato 
Sì: Laudato Deum. In Laudato Deum geeft hij een korte stand van zaken ten aanzien van ecologie, 
duurzaamheid en de armoede in de wereld. De Paus constateert dat sinds het uitkomen van Laudato Sì, acht 
jaar geleden, de toestand in de wereld er alleen maar op achteruit is gegaan. Het is dan ook geen vrolijk 
verhaal. In Laudato Deum benadrukt de Paus nogmaals dat we onszelf niet los kunnen zien van alle andere 
schepselen. We vormen een eenheid, met de wereld om ons heen. We zijn verbonden met alle schepselen. 
Daarbij legt de Paus de verantwoordelijkheid voor de aarde niet alleen bij ons - bij de ‘gewone’ mens, het 
individu – maar ook bij de nationale en internationale politiek. Toch vindt hij dat wij niet kunnen blijven 
zeggen ‘laat de politiek het maar oplossen’, of ‘ik kan toch niets doen, want de industrie maakt er een 
bende van’, of ‘wat ik doe, is maar een druppel op een gloeiende plaat, het schiet zo niet op.’ De Paus 
schrijft: “Ik vraag iedereen om deel te nemen aan de pelgrimage van verzoening met de wereld, dat ons 
huis is. Ik vraag de wereld mooier te maken. Dit commitment heeft te maken met onze persoonlijke 
waardigheid en hoogste waarden. Tegelijkertijd kan ik niet ontkennen dat het niet alleen van persoonlijke 
inspanningen moet komen, maar dat de meest effectieve oplossingen moeten komen van de nationale en 
internationale politiek. Maar toch, alle kleine beetjes helpen. Alleen al het voorkomen van de stijging van 
de mondiale temperatuur met 0,1 graad, kan het lijden van veel mensen al verlichten. Wat echter 
belangrijker is, is iets wat minder om de cijfers gaat: we moeten ons gaan realiseren dat er zonder 
culturele verandering, zonder het volwassen worden van onze levensstijl en overtuigingen binnen onze 
samenlevingen, er geen blijvende verandering komt. De cultuur kan alleen maar veranderen als er ook 
persoonlijke veranderingen plaatsvinden. Pogingen van huishoudens om vervuiling en verspilling tegen te 
gaan, om bewust te consumeren, scheppen een nieuwe cultuur. Het loutere feit dat persoonlijke, familie of 
gemeenschapsgewoonten veranderen, draagt bij aan een grotere bezorgdheid ten aanzien van de 
onvervulde verantwoordelijkheden van de politieke sector en verontwaardiging over het gebrek van 
interesse bij de machtigen. Laten we ons realiseren, dat hoewel dit alles niet meteen een groot effect heeft 
op de cijfers, we zo wel mee werken aan het lange proces van verandering dat opstaat in de samenleving. 
We moeten voor ogen houden dat de uitstoot per persoon in de Verenigde Staten ongeveer twee keer hoger 
is dan van iemand die in China leeft, en ongeveer zeven keer hoger dan van iemand die in één van de 
armste landen woont. We kunnen wel stellen dat een grote verandering in de onverantwoordelijke 
levensstijl die verbonden wordt met het Westerse model een significant lange termijneffect heeft. Als gevolg 
hiervan zullen we dan, samen met een onmisbaar politieke beslissingen, gaandeweg vooruitgang boeken in 
een oprechte zorg voor de ander.”                                     Zr. Marga Zwiggelaar, aanjaagster Laudato Sì.  
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Een uitvaart die recht doet aan het leven van de overledene. Dat is van belang wanneer een dierbare 

overlijdt en dat is dan ook waar Klopper & Kramer naar streeft. Samen met de nabestaanden bekijken 

we mogelijkheden, wensen en behoeftes. We luisteren, adviseren en ondersteunen, zodat elke uitvaart 

een gebeurtenis wordt waar nabestaanden met een goed gevoel op terugkijken.

Uitvaartcentrum Oud-Mariënboom 
Groesbeekseweg 424 | Nijmegen 

(024) 323 44 44www.kk.nl

NK U

De vertrouwde naam in uitvaartzorg 

Krayenhofflaan 32
6541PT Nijmegen

024 - 377 53 05
www.krayenhoff.nl

UW KERKBIJDRAGE NAAR:

Parochie De Goede Herder IBAN:  NL 63 RABO 0135 8044 50

Parochie H. Anthonius Abt IBAN:  NL 12 RABO 0135 8024 58

NIJMEGEN

SCAN DE CODE
Schrijf je in en ontvang
direct hoge korting op je
ANAC Polish autowasbeurt!!

Claudia Rossen
06 - 223 824 04

claudia@rossenuitvaartverzorging.nl
www.rossenuitvaartverzorging.nl

Claudia Rossen
06 - 223 824 04

claudia@rossenuitvaartverzorging.nl
www.rossenuitvaartverzorging.nl

Achter iedere traan van verdriet, 
schuilt een glimlach van herinneringen...

Claudia Rossen
06 - 223 824 04

claudia@rossenuitvaartverzorging.nl
www.rossenuitvaartverzorging.nl

Anneke Postma

Uitvaartverzorging

voorheen in 
samenwerking met

Persoonlijke uitvaartzorg,
ongeacht waar en
of u verzekerd bent

DAG EN NACHT BEREIKBAAR


