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Jaargang 30, nov-dec 2024 
 

 
 
PASTORAAT: 
Eduard Kimman SJ. 
Pastoor Parochie H. Stefanus 
Tel.: 06- 20 54 24 28 
kimman@canisiuskerk.nl 
 
WEBSITE 
www.stefanus.nl 
 
 
H. ANTONIUS ABT KERK  
Dennenstraat 121, 
6543 JR Nijmegen. 
Tel: 024 - 377 06 31  
Tel: 06 – 5324 08 09 
h.antoniusabt@gmail.com 
 
 
Financiën H. Antonius Abt kerk: 
IBAN: NL12 RABO 0135 8024 58 
IBAN: NL48 INGB 0000 8209 40 
Ten name van: Parochie H. 
Stefanus, Locatie H. Antonius 
Abt 
 
 
DE GOEDE HERDERKERK  
Fanfarestraat 57 
6544 NS Nijmegen 
 
Contacten voor de Goede Herder:  
zie die bij H. Antonius Abt.  
 
Financiën kerk De Goede Herder: 
IBAN: NL63 RABO 0135 8044 50 
IBAN: NL90 INGB 0000 9787 79 
 
 
 
REDACTIE 
E-mail redactie: 
h.antoniusabt@gmail.com 
 
 
Advertenties: 
Mevr. Cecile Ooms 
cmmooms@planet.nl 
 
 
Druk:  
Bookbuilders BV. 
tel: 024 - 641 61 21 
www.bookbuilders.nl 
 
Parochie H. Stefanus 
ANBI: 824137152 OASE, Informatieblad van de kerken in Hees en Neerbosch-Oost. Volgende uitgave:  

Januari-Februari 2025. Kopij inleveren vóór 1 dec. 2024, zie mailadres redactie.  

Herinneren, deemoed en dan van Advent naar Kerst in 2024 
De dichteres Alice Nahon schreef het verlies-gevoel als volgt: 
 

De mensen van voorbij zij blijven met ons leven. 
De mensen van voorbij ze zijn met ons verweven 
in liefde, in verhalen, die wij zo graag herhalen, 
in bloemengeuren, in een lied dat opklinkt uit verdriet. 
 
De mensen van voorbij zij worden niet vergeten. 
De mensen van voorbij zijn in een ander weten. 
Bij God mogen ze wonen, daar waar geen pijn kan komen. 
De mensen van voorbij zijn in het licht, zijn vrij. 

 

Iedere familie, ieder gezin dat in het afgelopen jaar het verlies moest 
incasseren van een ouder, een broer, een zus, een kind heeft in een vorm 
afscheid van die geliefde genomen. Soms was dit afscheid te voorzien, soms 
kwam het als donderslag bij heldere hemel. Al die geliefde huis- en 
familiegenoten lieten een lege stoel aan tafel, een leeg bed, lege kamer of 
leeg huis achter. Zoals elk jaar hebben we de families met wie we als kerken 
en kerkhof verbonden waren in hun verlies uitgenodigd om op Allerzielen,  
2 november, naar onze kerk te komen en te herdenken, te herinneren. Er 
kwamen het afgelopen jaar 22 families naar onze kerken de Goede Herder 
de H. Antonius Abt, of naar ons kerkhof voor een begraven of een 
bijzetting.  
 
We zullen er kaarsen aansteken en meegeven en samen zingen en bidden. 
Van Henriette Roland Holst kennen we ‘Gedenk mij’ 
 

Gedenk mij in uw gebeden! Gebeden hebben kracht:  
Zij komen als stralen gegleden door onzen nacht. 
Gebeden zijn gedachten Gedrenkt met innigheid  
Gevormd in zuivere zachte Ootmoedigheid.  
Hun mild-bewogen vrede Geneest de eenzame pijn,-  
Gedenk mij in uw gebeden, opdat ik geheeld moge zijn. 
 

Laten we hopen dat een viering als Allerzielen hen helpt hun verlies gesterkt 
te dragen in deze tijd van het jaar waarin feesten, gezelligheid en samen-zijn 
de boventoon gaan voeren. Alle families zijn uitgenodigd voor de viering, 
maar natuurlijk is íedereen welkom die zaterdagavond, om mee te vieren. 
 
En als we eind november het kerkelijk jaar afronden met het feest van 
Christus Koning, dan opent op 1 december de Advent: voorbereidingstijd op 
het Kerstfeest. Vier weken van verwachten, bezinnen en jezelf voorbereiden 
op het feest van de komst van het Kind in de stal. Dat is altijd een drukke 
tijd want als kerk willen we ons huis, have en goed, schoon, gepoetst en 
versierd tonen aan alle kerkgangers. Natuurlijk zal en mag de kerststal niet 
ontbreken ook al is dát elk jaar een ware klus om met elkaar te doen! Maar 
als het allemaal lukt, zoals in voorgaande jaren, dan stráált de kerk ieder 
tegemoet en is er de uitnodiging om méé te zingen, te bidden en te vieren. 

 
Berry Tijsse Klasen, locatieteam H. Antonius Abt 
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H. ANTONIUS ABT KERK en DE GOEDE HERDERKERK 
Ook deze OASE is voor de beide locaties in West.  

Wie de OASE DIGITAAL ontvangen wil: mail naar h.antoniusabt@gmail.com en het komt in orde! 

Wanneer u ons, ‘de kerk’, laat weten van ziekte / opname in het ziekenhuis of verhuizing, dan kunnen wij 
contact met u houden, zie hiervoor de gegevens op de voorzijde!  
 
Leesgroep Laudato Sì  
In 2015 schreef Paus Franciscus zijn encycliek Laudato Sì, genoemd naar de eerste regel van het 
Zonnenlied van H. Franciscus: Geprezen bent U. In deze encycliek beschrijft de Paus zijn bezorgdheid over 
ons omgaan met ons gemeenschappelijk huis – de aarde – en de invloed die dit vooral op de armsten heeft. 
Deze encycliek was het startschot voor een wereldwijde beweging van mensen die zich inzetten voor 
bescherming en gerechtigheid voor de schepping. Voor 2025 heeft de paus een jubeljaar uitgeroepen met 
als thema ‘Pelgrims van Hoop.’ Hoop is een woord dat voor Paus Franciscus erg belangrijk is. Deze hoop 
klinkt ook door in Laudato Sì. Het is de hoop dat mensen, aangeraakt door de God van het Evangelie, 
samen optrekken om deze aarde bewoonbaar te houden. Ieder op zijn of haar eigen manier. Om te horen 
wat de Paus ons te zeggen heeft in deze encycliek wordt in de leesgroep deze encycliek gelezen. Ook gaan 
we met elkaar in gesprek over wat deze encycliek voor ons, in ons dagelijks leven, betekent, of kan 
betekenen. De leesgroep komt elke derde dinsdagavond bij elkaar in de Tuinkamer aan de Dennenstraat. 
De groep is in oktober begonnen, maar je bent van harte uitgenodigd om aan te schuiven. We beginnen om 
19.30 uur. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de koffie/thee. Je kunt de encycliek op papier 
bestellen ( €11,- exclusief verzendkosten, Halewijn), maar deze is ook te downloaden via www.rkkerk.nl. 
Voor meer informatie en opgave: Marga Zwiggelaar. mzwiggelaar@gmail.com  
 
Heel de Aarde 
De hele maand november zal onze zusterparochie Heilige3Eenheid in samenwerking met de Protestantse 
Gemeente Nijmegen de nadruk leggen op de zorg voor de schepping. Er is een uitgebreid en interessant 
activiteitenprogramma gemaakt met een filmavond, discussies, lezingen en challenges. Ook het stiltegebed 
dat elke woensdagavond in onze kerk wordt gehouden, zal heel november in het teken staan van Heel de 
Aarde. Tijdens dit gebed zal de speciale Heel de Aardekaars branden en zullen de teksten zijn afgestemd op 
het thema. Voor het uitgebreide programma: Agenda – Heilige Drie-eenheid (h3eenheid.nl)  
 
29 november: ‘Geloof in de stad’. Dominicaanse ontmoeting over samenleven met compassie. Geloven in 
de stad is oog hebben voor elkaar. Daarover gaat het tijdens de ‘dominicaanse ontmoeting’, vrijdag 29 
november a.s., van half 4 tot half 7 in de Dominicuskerk in Nijmegen (ingang Groenewoudseweg). 
Na de inleiding en het gesprek bidden we het avondgebed en is er een gezamenlijke maaltijd. De 
organisatie van deze bijeenkomst is in handen van ‘Dominicanen024’, een samen -werkingsverband van 
Nijmeegse dominicanen, dominicanessen en lekendominicanen. Iedereen is van harte welkom! U kunt zich 
tot 21 november aanmelden via mail: dominicanen024@gmail.com  
De entree bedraagt € 15,-, maar dit bedrag mag voor niemand een belemmering zijn om deel te nemen. 
Studenten betalen € 7,50. 
 
Kribjesroute 24-25 
Ook dit jaar zal er door Hees/Nijmegen-West weer een wandelroute langs straten en huizen zijn waar 
mensen een kerstkribje ten toon stellen in de periode Kerst - Nieuwjaar.  

 
Jubeljaar 2025 en de Gebeden-box  
 

 

In 2025 viert onze Rooms-Katholieke Kerk een 
Jubeljaar. Het thema van dit jaar is 'Pelgrims van 
Hoop'. Voorafgaand aan het Jubeljaar heeft het 
Vaticaan 2024 uitgeroepen tot Jaar van gebed. Vanaf 
november staat er op de tafel vlak vóór de Kruiskapel 
een Gebeden-box: zestien bakjes met gebeden.  
U kunt die mee naar huis nemen om in rust nog eens 
na te lezen of te gebruiken bij uw gebeden..  

 
Voedselbank in december 
De Voedselbank vraagt ons weer te helpen met het inzamelen voor voedingsmiddelen om Kerst ook voor 
de minstbedeelden een Bijzondere dag te laten zijn. U kunt uw gift hiervoor overmaken op rekening 
NL61 RABO 0104 0832 55 tnv Stichting Voedselbank Nijmegen, Kerstinzameling Diaconie (evt met 
vermelding van de kerk). Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage! 
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Elke zondag is er een Eucharistieviering om 10.00 uur, waarin veelal voorgaat pater Jan van Duijnhoven OP. 
We drinken elke zondag na de viering, koffie – thee in de tuinkamer van de pastorie, tot ieders plezier. Iedereen 
is welkom! Het gemengde koor zingt op de eerste en tweede zondag van de maand, er is orgelbegeleiding op de 
derde zondag. 
 
Thuis de H. Communie ontvangen. Wie graag op zondag thuis de H. Communie wil ontvangen, mag dit 
kenbaar maken op de pastorie, liefst per telefoon. Dan worden daar uw gegevens genoteerd. Als moment geldt 
dat we de H. Communie aansluitend aan de viering van zondagmorgen zullen brengen. 
 
Misintenties: wanneer u een intentie voor een viering wilt aanreiken, doet u dat via mail, of u belt met de 
pastorie waarna u een envelop met vermelding van wie, wanneer en het geld (€ 12,-) bij de pastorie brengt. U 
kunt ook uw envelop met de gegevens en inhoud voorafgaand aan de viering in de sacristie afgeven.  
 
Voorbereiding Eerste Communie 2025  

We bieden natuurlijk de voorbereiding aan. Vorig jaar hebben we dit voor de eerste keer 
samen gedaan met de mensen van de Agneskerk. We hebben er veel enthousiaste 
reacties op gekregen. Het was erg leuk om beide kerken te kunnen zien en ervaren. 
Wanneer u en uw kind(eren) graag mee willen doen dan vragen we om u dit vóór  
1 december 2024 aan ons te melden. Dat kan via de mail. We verwachten wél dat uw 
kind in groep vier of hoger zit en graag mee wil doen met de voorbereiding op de 

Eerste Communie. De Eerste Communie zelf zal in de kerk zijn waar u parochiaan bent. Tijdens het 
voorbereidingsproject komen we 8 keer bij elkaar. De bijeenkomsten die voor ouder én kind zijn duren 
ongeveer 1 uur. Bij de start van de voorbereiding zal ook de datum van de viering bekend zijn. 
 
Viering Allerzielen 
Zaterdagavond 2 november19.00 u is de viering van Allerzielen. Zondag 3 november is er om 10.00 u viering. 
 
Gebedsvieringen op woensdagavond: 
Vanaf woensdag 4 september 19.00 uur vinden ze weer plaats in de Doopkapel. Iedereen is van harte welkom 
voor een half uurtje meditatie, stilte, gebed en eens in de veertien dagen staat de viering in het teken van de 
liederen uit Taizé!    
 
Vespers in de Advent 
Net als voorgaande jaren zal er tijdens de Advent op vrijdagmiddag in de doopkapel een Vesper in de 
Kloostertraditie worden gebeden. Dit gebed wordt verzorgd door de zusters Dominicanessen van Neerbosch. 
De Vespers beginnen om 17.00 uur en duren ongeveer een half uur. Het is een mooie manier om meditatief 
het weekeind in te gaan, vooral in deze periode van ‘(ver)wachten.’ De eerste is op vrijdag 29 november; 
daarna op 6 – 13 en 20 december.  
 
Creatief in de Advent 
Op dinsdagavond 3 december is een creatieve Adventsactiviteit. Op deze avond gaan we schilderen aan de 
hand van één van de psalmen die horen bij de Advent. Voor deze activiteit hoef je niet te kunnen schilderen, 
of er ervaring mee te hebben. Iedereen kan en mag meedoen! Voor materialen wordt gezorgd. De kosten zijn 
€ 5,00 voor de materialen en een vrijwillige bijdrage voor de koffie en thee. De activiteit wordt gehouden in 
de Pastorie bij de Antonius Abtkerk. De avond is van 19.30-21.30 uur.  
Opgave en info: mzwiggelaar@gmail.com  
 
Vieringen met Kerst 
- op 24 december, kerstavond, is de viering om 20.00 uur; 
- op kerstmorgen, 25 december, om 10.00 uur; op tweede kerstdag 26 december is er géén viering!  
De vieringen rond oud- en nieuwjaar vermelden we in de volgende OASE. 
 

 

Overleden:  
Wilhelmus A.Th. (Pim) Cornelissen    08 september,  85 jaar 
Josepha M. A. (José) van Blanckenburgh-Wijnen 02 september,  83 jaar 
Ans Jacobs-de Zwart        20 september,  86 jaar 
Geertruida G.(Truus) Timmermans-Thoonsen   05 oktober,  91 jaar 

 

Geven wij hen terug in de Handen van de Levende Heer.  

 
 

   H. ANTONIUS ABT KERK HEES 
     Pastorie is telefonisch bereikbaar: 06-53240809 en-of 024-3770631    
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Er zijn (nog altijd) geen grote ontwikkelingen te melden dus bij deze de stand van zaken: 
 
Voor de goede orde daarom de stand van de dingen: 
- per 1 januari 2024 is de kerk van de Goede Herder aan de eredienst onttrokken, als besluit van de 

bisschop van ’s-Hertogenbosch, Mgr. dr. G. de Korte. Dat betekent dat er niet langer vieringen in 
de Rooms-Katholieke traditie kunnen plaatsvinden: geen doop, eerste communie, huwelijk of 
uitvaart. Wanneer er (toch) verzoeken zouden komen, dienen deze bij het parochiebestuur 
voorgelegd te worden waarna het bestuur over het verzoek een besluit neemt.  
 

- Het bestuur is – met instemming van de bisschop – op zoek naar een andere bestemming voor 
gebouw en grond. Men hoopt een en ander nog in 2024 af te ronden. 

 
 
Het kerkgebouw wordt verhuurd, voor gebruik op de zondag, aan:  

- het Stadsklooster Mariken, zij houden er om 09.30 een viering, 
- de Pinkstergemeente, zij komt er om 12.30 uur samen.  

Beide groepen zijn door het parochiebestuur in kennis gesteld van het besluit van de bisschop en 
zijn inmiddels op zoek naar een andere ruimte voor hun samenkomsten. 
 
 
Op zaterdagavond viert pater E. Kimman om 18.30 uur met een kleine groep wekelijks Eucharistie 
in de Johannes kapel. Wanneer er geen viering kan zijn bespreekt de voorganger dit vooraf met de 
kapel-gangers.  
 
 
En nog altijd wordt er door een aantal dakloze jongeren buiten geslapen voor de ingang van het 
kerkgebouw. Het is niet oké dat mensen buiten slapen. Ook zij zijn het waard om in een bed te 
slapen. Er zijn mogelijkheden in de stad voor dag en nachtopvang. Er hangt een flyer voor het raam 
met de informatie waar men terecht kan om binnen te slapen.  
 
Dag- en nachtopvang in de stad, MFC, aan de Van Schevichavenstraat 12.  
Telefoon: 088-6061600 
 
Bij problemen of als u mensen ziet liggen kunt u altijd bellen naar Bureau Toezicht en/of  
de Politie.  Bureau Toezicht, telefoon: 14024. Telefoon politie: 0900-8844 
 
 
 
overleden:  
 
Elisabeth M. G. (Lies) van Megen-van Riet   9 september, 93 jaar  

 
Geven wij haar terug in de Handen van de Levende Heer. 

 
DE GOEDE HERDERKERK 
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www.garagevanottele.nl 
024 - 377 10 09

	
  
 
Nieuwe Nonnendaalseweg 98 
6542 PL  Nijmegen 
Tel.  024-378 62 38 
info@hobbycentrumdenonnendaal.nl 
www.hobbycentrumdenonnendaal.nl 

wwwwww..ddeehhaaaassddeemmooddee..nnll
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Mw. Cecile Ooms

cmmooms@planet.nl

Schoonderwoerd  
Schilders
dé oplossing voor  
elke schilderklus!

Distelakkerstraat 2 
6641 KC Beuningen

(024) 377 15 26
(06) 22 317 200

info@schoonderwoerd-schilders.nl
www.schoonderwoerd-schilders.nl
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[Typ hier] 
 

 

 

ALGEMEEN 

Christelijke Meditatie 
Vanaf dinsdagavond 22 oktober is het mogelijk om mee te doen aan groep Christelijke Meditatie. Veel mensen 
zijn tegenwoordig druk, druk, druk. De dagelijkse agenda, de bliepjes van onze smartphone, het zorgt ervoor dat 
we de hele dag ‘aan’ staan. In de Bijbel lezen we al dat dat niet de bedoeling is. God nam de zevende dag rust, 
nadat de wereld was geschapen. Jezus en zijn leerlingen zochten ook regelmatig de rust en de stilte op. Stilte, stil 
worden, het je bezinnen op waar je staat en wat je ten diepste bezig houdt, het hoort bij onze christelijke traditie. 
Het is in deze stilte dat we God kunnen vinden, of waar we de stem van God kunnen horen. Het is de plaats waar 
we kunnen ervaren waar onze stem samenvalt met God. In deze groep gaan we op zoek naar verschillende 
manieren van meditatie die ons worden aangereikt vanuit de christelijke traditie. We gaan ook oefenen met deze 
verschillende vormen. Zo wordt jouw rugzak gevuld met ervaringen die je verder kunnen dragen op je eigen 
zoektocht naar verstilling en God.  
 
De groep komt elke vierde dinsdagavond van de maand bij elkaar in de Tuinkamer van de pastorie. Voor 
koffie/thee wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Je hoeft voor deze groep geen extra kosten te maken. Als je 
het prettig vindt om een meditatiebankje of –kussen te gebruiken, dan mag je die natuurlijk meenemen. De groep 
is van 19.30 tot uiterlijk 21.00 uur. Voor meer informatie en opgave: Marga Zwiggelaar mzwiggelaar@gmail.com  
 
 
 
Dominicus College: ten einde 
Afgelopen zomer kwam er een einde aan het bestaan van het Dominicus College (DC). In augustus 1927 kwamen 
de eerste leerlingen (een honderdtal) vanuit de binnenstad naar het gloednieuwe klooster van de paters 
Dominicanen op de grens van Neerbosch en Hees. Een eeuw aan bijzonder middelbaar onderwijs komt zo ten 
einde. Samen met de zusters Dominicanessen hebben de paters veel betekend voor de ontwikkeling van Nijmegen 
West, zoals wij het nu kennen. Veel daarvan is te danken aan de initiatieven van Dominicus van Zeeland die in 
1846 pastoor van Neerbosch was geworden. Hij stichtte een communiteit van zusters voor het onderwijs van 
meisjes (wat uitgroeide tot het latere Nijmegen West) en nam het initiatief voor een Latijnse school die in 1858 
van start kon gaan (het latere DC). Het sluiten van deze school is niet zonder slag of stoot gegaan. Veel 
(oud)leerlingen en docenten hebben vurig gepleit voor het voortbestaan. Er was verdriet maar in het laatste jaar 
ook veel dankbaarheid en vreugde voor wat het DC voor velen heeft betekend. Dat was goed te merken bij de 
laatste bijeenkomsten op school en bij de prachtige tentoonstelling in het Huis van de Geschiedenis deze zomer. 
(Mariënburgkapel). Het is de bedoeling dat de gebouwen de komende jaren worden verbouwd zodat in 2026 
leerlingen van de afdelingen MAVO, HAVO, VWO en Technasium van het Mondial (thans gevestigd aan de 
Leuvensbroek in Lindenholt) er onderdak zullen vinden.  

Aangereikt door Kees de Lange (oud-leraar Natuurkunde van het DC) 
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Een uitvaart die recht doet aan het leven van de overledene. Dat is van belang wanneer een dierbare 

overlijdt en dat is dan ook waar Klopper & Kramer naar streeft. Samen met de nabestaanden bekijken 

we mogelijkheden, wensen en behoeftes. We luisteren, adviseren en ondersteunen, zodat elke uitvaart 

een gebeurtenis wordt waar nabestaanden met een goed gevoel op terugkijken.

Uitvaartcentrum Oud-Mariënboom 
Groesbeekseweg 424 | Nijmegen 

(024) 323 44 44www.kk.nl

NK U

De vertrouwde naam in uitvaartzorg 

Krayenhofflaan 32
6541PT Nijmegen

024 - 377 53 05
www.krayenhoff.nl

UW KERKBIJDRAGE NAAR:

Parochie De Goede Herder IBAN:  NL 63 RABO 0135 8044 50

Parochie H. Anthonius Abt IBAN:  NL 12 RABO 0135 8024 58

NIJMEGEN

SCAN DE CODE
Schrijf je in en ontvang
direct hoge korting op je
ANAC Polish autowasbeurt!!

Claudia Rossen
06 - 223 824 04

claudia@rossenuitvaartverzorging.nl
www.rossenuitvaartverzorging.nl

Claudia Rossen
06 - 223 824 04

claudia@rossenuitvaartverzorging.nl
www.rossenuitvaartverzorging.nl

Achter iedere traan van verdriet, 
schuilt een glimlach van herinneringen...

Claudia Rossen
06 - 223 824 04

claudia@rossenuitvaartverzorging.nl
www.rossenuitvaartverzorging.nl

Anneke Postma

Uitvaartverzorging

voorheen in 
samenwerking met

Persoonlijke uitvaartzorg,
ongeacht waar en
of u verzekerd bent

DAG EN NACHT BEREIKBAAR
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