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In dit nummer 
Het pastoraal team legt uit onder 

welk thema we toeleven naar het 

feest van de wederopstanding op 

pagina 5 

Een bijzondere wederopstanding is 

die van de Notre Dame, nadat een 

vuurzee had toegeslagen. Hans 

Bots staat stil bij geschiedenis en 

betekenis van dit iconische 

gebouw op pagina 8 en 9 

Al enkele jaren is hij dirigent van 

de Schola, maar wat beweegt hem 

muzikaal? Betty Smits van 

Sonsbeek interviewt Luc-Jan 

Laarhoven op pagina 10 en 11 

De paus heeft een autobiografie 

geschreven die geen echte 

autobiografie is maar wel zeer de 

moeite waard. Peter Nissen vertelt 

erover op pagina12 en 13 

En bijzonder kunstwerk om bij stil 

te staan in deze tijd is ‘De witte 

kruisiging’ van Marc Chagall. U 

kunt daar meer over lezen op 

pagina 14 en 15  

Icoon voorpagina  

Willem Pelser 
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Feestvieren als levenswijsheid 

Wist u dat de Paastijd net iets langer is dan de Vastentijd (of ‘Veertigdagentijd’) die eraan 

voorafgaat? Soms heb ik het idee dat we onze aandacht een beetje ongelijk verdelen. Voor de 

Veertigdagentijd organiseren we in de kerk speciale Vastenmaaltijden, sparen we ons geld op 

voor een goed doel, vragen we aan elkaar waar we dit jaar op 

gaan minderen, enzovoort. Natuurlijk, dat zal niet voor ieder van 

ons gelden. U kent vast ook wel de neiging van de tijd om zomaar 

voorbij te vliegen, terwijl je vooral bezig bent met alle bordjes in 

de lucht houden. Maar in het algemeen krijgt de Veertigdagentijd 

in de kerkelijke kringen meer aandacht. Zelfs onze protestantse broeders en zusters hebben dit 

overgenomen, en het vasten is daar helemaal ingeburgerd. 

Toch denk ik, lieve mensen en vooral lieve Nederlanders, vergeten we niet iets? Toegegeven, 

als Pasen komt, is het ook echt feest. Met een prachtige liturgie, kaarsen, licht, en chocolade-

eitjes. Maar daarna is het toch vrij snel afgelopen. Slechts twee dagen zijn we er echt mee bezig. 

Volgens mij raken we in onze ijver een belangrijke wijsheid kwijt. 

Dit is de wijsheid: het leven moet meer feest zijn dan vasten. 

Toen ik een jaar lang in Spanje woonde, hadden we om de haverklap een ‘fiesta’. Van de Spaanse 

cultuur en vele andere culturen, juist daar waar mensen het moeilijk hebben, leren we: het is 

zo belangrijk om van het leven een feest te maken. Problemen krijg je gratis, feestvreugde 

vraagt inzet. Dat hoeft niet veel inzet te zijn, houd het vooral eenvoudig, maar zet wel de stap. 

In de kerk kunnen we dat met elkaar doen. En vanuit de kerk met de hele stad (en verder). We 

hebben een mooi verhaal van opstanding en nieuw leven, we hebben elkaar door dik en dun. En 

op elk moment in de lange Paastijd (die duurt tot Pinksteren!) hebben we volop de gelegenheid 

voor een heerlijke paasbrunch, vrolijke muziek, hoopgevende liturgie, dansen, zingen, en nog 

veel meer. Lieve mensen, sta op en maak van het leven een feest! 

Nadia Kroon o.p. 

  

''''' ‘Het leven moet 

meer feest zijn dan 

vasten 
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Wijziging in werkzaamheden 

In de afgelopen twee jaar heb ik met veel plezier diverse taken opgepakt in de Effata gemeenschap. Als 

voorzitter van de werkgroep Missionaire Parochie, als voorganger, als organisator van de 

jongvolwassenengroep, en diverse grotere en kleinere activiteiten. Daarnaast maakte ik deel uit van het 

pastorale team, met Hans en René.  

In de afgelopen twee jaar zijn mijn werkzaamheden als dominicanes en als wetenschapper aan de 

universiteit echter toegenomen. Ik merk daarom dat ik vooral mijn laatstgenoemde taak in de kerk, deel 

uitmaken van het pastoraal team, steeds minder goed waar kan maken. Sommigen zullen misschien 

hebben opgemerkt dat ik in december en januari vrijwel niet in de kerk was. Dit kwam omdat ik 

overspannen was geraakt. 

Het deed me beseffen dat ik wat moet afbouwen. Daarom heb ik in overleg met diverse mensen binnen 

Effata, en natuurlijk met Hans en René, de keuze gemaakt om uit het pastoraal team te stappen. 

Uiteindelijk maakt dat voor de overige werkzaamheden niet zoveel uit. Ik wil echter heel duidelijk maken, 

door middel van dit bericht, dat het volledig draait om een balanceren van werkzaamheden, en niets met 

een verandering in het plezier dat ik in de Dominicuskerk heb en de warmte die ik ervaar in deze 

gemeenschap. Ik blijf erbij: we hebben iets moois te bieden aan deze wereld, en ik ben vast van plan daar 

volop deel van te blijven uitmaken. 

Nadia Kroon o.p.  

Alvast enkele woorden van dank 

Graag sluit ik kort aan bij de voorgaande boodschap van Nadia. Van heel dichtbij heb ik mogen meemaken 

dat Nadia ons aller bewustzijn van het dominicaanse in onze parochie geactualiseerd heeft. Alleen al dat 

is, voor mij persoonlijk, voor ons als pastoraal team van Effata, en voor ons als gemeenschap met wortels 

in die traditie, reden om hier alvast wat woorden van dank uit te spreken. Verder weet ik misschien beter 

dan anderen dat Nadia veel voor ons heeft gedaan achter de schermen en buiten de schijnwerpers.  

Gelukkig blijft ze met ons mee optrekken tot en met Pasen, dat heeft ze beloofd. Daarna gaan we pas 

nadenken over hoe we verder gaan. Nadia zal ons niet verlaten in de zin dat we haar nooit meer zullen 

zien. Het is slechts haar werk dat verandert. We kunnen haar bellen om raad en zullen haar, voorzover het 

haar en onze dominicaanse betrokkenheid betreft, nog zeker ontmoeten bij de lezingen van de Dominicanen 

024 die in onze gemeenschap en ons gebouw plaatsvinden. Ik hoop persoonlijk dat ze nog deel zal blijven 

uitmaken van de voorgangersgroep; haar preken zijn om te zoenen. 

Alvast een beetje bedankt… De rest volgt later!! 

René Klaassen. 

mede namens Hans, en de diverse werkgroepen 

  

Het pastorale team, het locatieteam en de 

redactie van Effata wensen u een Zalig Pasen. 
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Van het pastorale team 

Vastentijd 2025: Van bekoring naar bekering 

Deze mooie titel geven we, de voorgangers en 

medevoorgangers van de Vastentijd en de andere leden van 

onze liturgiekring, mee aan de komende Vastenperiode. We 

zijn er min of meer door geïnspireerd en ertoe uitgenodigd 

door de lezingen van het C–jaar. We volgen de evangelist 

Lucas al zo’n beetje vanaf kerst op de voet, en dat zal in de 

Vasten niet anders zijn. De eerste zondag wordt Jezus zelf 

bekoord in de woestijn om te kiezen voor een gemakkelijk 

leven door zich op handen te laten dragen, en niet voor de 

toekomst die hij zelf voor ogen heeft. Op de andere 

zondagen zullen meer voorbeelden volgen. Telkens wordt 

een oproep tot ommekeer, tot bekering gedaan. 

Zo worden we ook opgeroepen tot bezinning en bekering 

door de beweging die voor dit jaar vanuit Rome in gang is 

gezet. Het gaat met de wereld niet de goede kant op en de 

paus roept ons op via zijn encycliek Laudato Si om ons 

minder te laten bekoren en ons meer en meer betrokken te voelen bij de beweging tot verandering van 

ons gedrag, naar bekering.  

We hebben een indrukwekkende film gezien, The letter, die uitlegt wat de paus bedoelt en waar hij ons 

bewustzijn heen wil sturen. In die film komen vier mensen aan het woord, die persoonlijk door de paus 

met een brief daartoe zijn uitgenodigd. Een indiaans leider uit Zuid-Amerika, een echtpaar dat 

wetenschappelijk onderzoek doet naar het belang en de stand van de koraalriffen in Australië, een jonge 

milieubewuste vrouw uit India en een Afrikaanse klimaatvluchteling, ontheemd door overstromingen door 

de zeespiegelstijging. De documentaire die de vorm heeft van een film, heeft als centrale boodschap, dat 

de klimaatcrisis niet alleen een ecologisch, maar ook een moreel én spiritueel probleem is. Paus en 

documentaire roepen op tot urgentie en actie om zorg te dragen voor ons gemeenschappelijk thuis, de 

schepping, de aarde. We moeten als één familie zorg dragen voor de aarde. Vandaar de oproep tot liefde, 

nederigheid én actie om de schepping te beschermen en de meest kwetsbaren te helpen, als uitdrukking 

van onze verbondenheid met God en met elkaar. We bevelen het bekijken van die film van harte bij u aan. 

Het kan gemakkelijk op Youtube. In de viering van de tweede Vastenzondag gaan we proberen u er een 

stukje uit te laten zien.  

We beleven in onze dagen veel bekoringen, en we worden ons er bijna met de dag meer van bewust dat 

we ons wellicht te veel hebben laten leiden door die bekoringen, en dat ze een schaduwkant hebben. Door 

ons gedrag produceren we teveel stikstof, en dat veroorzaakt steeds nadrukkelijker problemen rond het 

klimaat en daarmee de hele toestand in de wereld. Ook de ongelijke verdeling van de rijkdom vindt zijn 

oorsprong in de bekoring. De rijken trekken steeds meer macht naar zich toe, de voorbeelden zien we 

dagelijks op TV en in de krant. Het teveel aan bekoring vraagt met nadruk om bekering. Bekering in de zin 

van bewustwording van hoe ons gedrag van invloed kan zijn op het geheel. Onze keuzes doen ertoe, en 

wanneer we bewustere keuzes maken is dat een vorm van bekering. 

Elders in dit blad leest u over het project in Oeganda dat we gaan steunen met onze bijdragen aan de 

Vastenaktie. 

Mogen we ons laten raken en in beweging komen. Dan kan de 40-dagentijd ons geïnspireerd leiden naar 

de Goede Week en Pasen.  

René Klaassen 
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Van het locatieteam 

Beste mensen, 

Het nieuwe jaar zijn wij weer goed begonnen. De zondagsvieringen worden mooi vormgegeven door onze 

voorgangers en medevoorgangers. Ieder gaat op zijn eigen manier om met tekst en inhoud, steeds weer 

verrassend en inspirerend. En de muzikale omlijsting met ons eigen koor, de pianisten en de fagottist klinkt 

heel goed in de dagkapel. 

De verwarming daar werkt niet zoals zou moeten. Wij zijn aan het uitzoeken waar de storing zit. 

Waarschijnlijk is een leiding gedeeltelijk verstopt. De ketel en de thermostaat functioneren naar behoren, 

dat is al getest. Wij doen ons best maar u zult nog even de jas aan moeten houden! 

Over de kerkbalans hoor ik van de penningmeester dat de kerkbijdragen en de bijdragen voor het Effatablad 

binnenstromen, waarvoor dank. Zonder financiële middelen kunnen we immers niet die activiteiten 

uitvoeren die we als geloofsgemeenschap waardevol vinden. Een aantal parochianen heeft ook een 

overeenkomst van minimaal 5 jaar afgesloten voor een vrijwillige gift die aftrekbaar is voor de belasting. 

De gedane investering in energiemaatregelen voor de pastorie, zoals zonnepanelen, zolderisolatie en de 

plaatsing van dubbel glas heeft naast de bijdrage aan duurzaamheid ook financieel duidelijk resultaat. Door 

de zonnepanelen is het te betalen electra-gebruik van 8600 Kwh gedaald naar 1700 Kwh. Ook het 

gasverbruik is gedaald, met 1500 m3. 

Tot slot, onlangs hoorden wij van een verandering van de pastorale teams in Nijmegen. Op 1 juli worden 

de pastorale teams van Stefanus en van Drie-Eenheid (de andere grote parochie van Nijmeegse locaties) 

samengevoegd. Het hoofd daarvan zal zijn pastoor Steijaert, die momenteel in Asten werkt. Ik verwacht 

dat wij goed met hem zullen samenwerken. 

Nu eerst op weg naar Pasen! 

Namens het locatieteam, Dirk-Jan de Rooij 
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Weder wederopstanding 

Wederopstanding – het is mijn core business. Ik ben er 

vaak getuige van. Ik kan over van alles twijfelen, maar 

hier ben ik eenduidig over: wederopstanding is dagelijks 

werk. Figuurlijk en ook letterlijk. Mocht je nu denken 

aan het opstaan in de ochtend, dan mag dat. Bedenk 

dan ook dat je je daartoe eerst aan de slaap moet 

toevertrouwen.  

In het christelijke denken wordt de opstanding 

verbonden met die ene, met Jezus de Gezalfde, die zich 

aan zijn beulen toevertrouwde en werd opgewekt. Maar 

we vieren met Pasen niet alleen die ene opstanding van 

die ene onvergetelijke mens, maar ook het 

grondpatroon van de werkelijkheid. Kijk om je heen, 

kijk in jezelf: hoe na de winter de lente komt, hoe na 

verdriet weer vreugde komt. Alles is dood en 

opstanding, leerde ik van de Amerikaanse franciscaan 

en geestelijk leraar Richard Rohr. 

Wederopstanding, het is mijn leitmotiv. Momenteel 

werk ik aan een plan om zielzorgers en mensen die in 

de GGZ werken bij elkaar te krijgen om samen te wijzer 

worden over wat er in onze geest gebeurt. Naar mijn 

smaak noemen we tegenwoordig veel menselijk leed 

wel erg snel medisch of psychisch ziek. Maar wat als 

veel van ons geestelijk lijden niet zozeer opgelost als 

wel doorleefd moet worden? En dat onze voorouders 

daar al eeuwenlang verhalen over vertellen? Zoals over 

dood en verrijzenis? 

Iets wat vaak in ons moet sterven is ons ego, of ons 

idee van wat we zijn. Ik kom het tegen bij jonge 

mensen, die menen te falen in wat ze denken dat er 

allemaal van ze verwacht wordt. Ik kom het tegen bij 

leeftijdsgenoten die op dood spoor zijn beland in werk 

of relatie. Ik kom het tegen bij oude of doodzieke 

mensen, die allemaal op hun eigen manier ervaren dat 

het idee van wie ze zijn sneeft – en dat ze er nog steeds 

zijn. Dat zorgt voor angst, doodsangst soms zelfs, en 

daarna voor lucht en licht en vrede. 

Weder, steeds maar wederopstanding. Het is mijn 

raison d’être. God weet hoe vaak ik me nog moet 

toevertrouwen aan wat er niet lukt, aan wat mijn 

krachten te boven gaat, aan een verlies, aan de dood in 

enigerlei vorm. Hoe vaak ook, onze traditie vertelt ons 

dat God keer op keer, weer en weer bereid is om ons op 

te vangen en op te richten, nu en in het uur van onze 

dood. 

 

  

Arjan Broers Arjan Broers 

Column 
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De Notre Dame 

Een monument met een rijke geschiedenis, gerestaureerd en heropend 

De heropening van de Notre Dame van Parijs op 8 

december 2024 was een gebeurtenis die de 

aandacht van de gehele wereld heeft getrokken. 

Deze oude kathedraal gebouwd in de tweede helft 

van de 12e eeuw is immers niet alleen de kerk van 

de inwoners van Parijs en Frankrijk, maar 

tegelijkertijd een “lieu de mémoire”, een 

monument van onze collectieve westerse 

geschiedenis. Sinds jaar en dag biedt dit 

meesterwerk van gotische architectuur een rijke 

bron van inspiratie aan velen, niet alleen aan 

christenen, maar evenzeer aan joden, moslims en 

niet gelovigen. De kathedraal is een ikoon en 

referentiepunt voor iedereen en werd in 1991 

terecht op de werelderfgoedlijst van Unesco 

geplaatst als een pronkstuk van gotische 

architectuur. De wereld was dan ook diep geschokt 

toen op de vroege avond van 15 april 2019 de 

nieuwsmedia het bericht moesten uitzenden dat 

het dak van het middenschip van de Parijse 

kathedraal in brand stond. Even leek het er zelfs op 

dat het vuur zou overslaan naar de twee torens, 

maar na enkele uren kon dat onheil worden 

voorkomen. Toen de brandweer het vuur om vier 

uur in de ochtend meester was geworden, was het 

meteen al voor iedereen duidelijk dat deze 

kathedraal die zo’n grote rol in de Franse 

geschiedenis heeft gespeeld, coûte que coûte 

hersteld moest worden. Al op 17 april, slechts twee 

dagen na de fatale brand, durfde Emmanuel 

Macron, ambitieus als hij is, tijdens een 

televisietoespraak de wederopbouw van de kerk in 

al haar pracht en praal binnen de korte tijdspanne 

van vijf jaar te beloven. Inmiddels stroomden de 

giften voor de restauratie binnen en werd in slechts 

korte tijd door een aantal vermogende families al 

ongeveer een half miljard euro toegezegd. 

Uiteindelijk werd met giften uit de gehele wereld 

het ongelooflijke bedrag van 843 miljoen euro 

bijeengebracht, waarvan tot op heden 700 miljoen 

zijn aangewend voor de restauratie van het dak, de 

flèche, de torenspits op het middenschip, en de 

inrichting van het interieur.  

Met de restauratie van deze kathedraal blijven 

allerlei momenten uit haar rijke geschiedenis 

behouden. Zo kon op 14 december, een week na 

de heropening, de door Lodewijk IX in 1239 

verworven doornenkroon die Christus zou hebben 

gedragen en die in 2019 uit de vuurzee was gered, 

in plechtige processie naar de Notre Dame worden 

teruggebracht. Het einde van de honderdjarige 

oorlog werd in 1447 met een Te Deum in deze 

kathedraal bezongen. Ook eerder al had de 

kathedraal ernstige averij opgelopen. Eerst tijdens 

de 16e-eeuwse burgeroorlogen door de hugenoten 

en vervolgens eind 18e eeuw, tijdens de Franse 

revolutie, toen de kerk werd geplunderd en de 

koningsbeelden van de voorgevel werden vernield 

of onthoofd. In 1793 verloor de Notre Dame zelfs 

enige jaren haar religieuze functie en werd zij 

omgedoopt tot een Tempel van de Rede. Toen de 

rust in Parijs was teruggekeerd en de kathedraal 

was teruggegeven aan de katholieke eredienst, zou 

keizer Napoleon in december 1804 zich daar door 

paus Pius VII tot keizer laten zalven. Uiteindelijk 

zou de keizer wel zichzelf de kroon opzetten, zoals 

dit is vereeuwigd op een beroemd schilderij van 

Jacques-Louis David. 

Tegen het midden van de 19e eeuw verkeerde het 

monument echter in een erbarmelijk slechte staat 

en was een grondige restauratie noodzakelijk. Dit 

gebeurde door Eugène Viollet-le-Duc die de 

kathedraal haar oude luister teruggaf, maar 

tegelijkertijd ook niet schroomde naar eigen inzicht 

en fantasie een gotische stijl te creëren die als 

zodanig waarschijnlijk nooit bestaan heeft. Nieuwe 

elementen werden door hem toegevoegd, met 

name een nieuwe torenspits op het dak van het 

middenschip (flèche). De thans gerenoveerde en 

gerestaureerde kathedraal is het monument 

geworden zoals we dat kenden vóor de brand van 

2019. 

De recente restauratie die eigenlijk meteen in april 

2019 een aanvang nam, ging van meet af aan 

gepaard met felle debatten. Zou de kathedraal niet 

gerestaureerd moeten worden volgens moderne 

architecturale opvattingen? Zou het monument niet 

een modern aanzicht moeten krijgen, passend bij 

deze tijd? De Franse regering wilde aanvankelijk 

een internationale architectuurwedstrijd 

uitschrijven voor de wederopbouw, maar al deze 

plannen gingen voorbij aan de belangrijkste missie 

van de kathedraal om weerstand te bieden aan de 

waan van de dag en ons te verbinden met doden 

en levenden, zowel met de generaties vóór ons als 

met onze tijdgenoten aan wie in deze sacrale 

ruimte steeds opnieuw de mogelijkheid wordt 

geboden in aanraking te komen met hetgeen ons 

stervelingen overstijgt. De wereld waarin we leven 

is grotendeels geseculariseerd en voor veel mensen 

van vandaag blijft de boodschap van het 

christendom een gesloten boek. Daarom was het 

opmerkelijk dat de ineenstorting van de Notre 
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Dame voor menigeen toch een schikbeeld vormde. 

De dreiging dat dit symbool van vele eeuwen 

doorleefd christendom zomaar zou kunnen 

verdwijnen en worden uitgewist, bleek 

angstaanjagend en liet eigenlijk niemand 

onverschillig.  

Voor de architecten verantwoordelijk voor het 

Franse culturele erfgoed was het overigens van 

meet af aan duidelijk dat de restauratie gebonden 

was aan de bepaling van de conferentie in Venetië 

van 1964. Historische monumenten dienen te 

worden teruggebracht tot de laatst bekende staat, 

in dit specifieke geval tot die welke door Viollet-le 

Duc in de 19e eeuw was uitgevoerd. De Notre Dame 

diende niet gemoderniseerd te worden, maar aan 

te sluiten bij haar oorspronkelijk functie en missie 

om de bezoeker in contact te brengen met een 

andere dimensie van de werkelijkheid die ons optilt 

uit de alledaagsheid van ons bestaan en ons 

ontvankelijk maakt voor het eeuwige. Op die wijze 

zou het sacrale karakter van de kathedraal kunnen 

worden gegarandeerd. 

Dat neemt niet weg dat wie nu de kathedraal 

binnengaat, onmiddellijk verrast wordt door het 

licht en de soberheid van de ruimte. Dat zal deels 

te wijten zijn aan de keuze van het Parijse 

aartsbisdom voor het eenvoudige meubilair. 

Volgens een journalist van Le Figaro, wordt hier een 

zekere protestantse gestrengheid tot uitdrukking 

gebracht. De 750 blankhouten stoelen zijn 

universeel modern, de doopvont, het bronzen 

altaar, de lessenaar en de bisschopstoel evenals 

het heilige vaatwerk zijn van een overrompelende 

eenvoud. Daarnaast zijn de gebrandschilderde 

ramen allemaal zorgvuldig schoongemaakt. De 

stenen pilaren, de muren en gewelven zijn ontdaan 

van het vuil van eeuwen en hebben de 

oorspronkelijke kleur van kalksteen herkregen. 

Voor sommigen die de Notre Dame altijd met 

schemer en donkerte associeerden, zou de 

kathedraal nu zelfs te licht zijn geworden. Iedereen 

is echter blij dat dankzij deze restauratie een 

monument is behouden dat veel eeuwen 

geschiedenis in zich draagt niet alleen van 

Frankrijk, maar ook van Europa en de grote wereld.  

Hans Bots
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‘Het koor is mijn instrument’ 

In gesprek met Luc-Jan Laarhoven  

Kerstavond 2024: een goed gevulde 

Dominicuskerk, een warme viering mede dankzij de 

prachtige zang van onze Schola onder leiding van 

dirigent Luc-Jan Laarhoven. Maar als het één na 

laatste lied geklonken heeft, verlaat hij bijna 

ongezien zijn koor en draagt het stokje over aan 

Françoise Klaassen. Want elders in Nijmegen wacht 

nog een koor op hem, dat hij die avond moet 

dirigeren. Het leven van Luc-Jan wordt voor een 

groot deel bepaald door zijn passie voor koren en 

koormuziek. In dit nummer deelt hij die passie met 

de lezers van ons blad, en maken we nader kennis 

met hem. 

Een Nijmegenaar met dominicaanse 

wortels 
Luc-Jan is in 1967 in Nijmegen geboren. Hij groeide 

op in de wijk Hazenkamp, waar op de lagere 

Antoniusschool zuster Grégoire in de vijfde klas de 

scepter zwaaide. Maar niet alleen daar. Ze was ook 

dirigent van het kinderkoor in de kerk aan de 

Groenestraat. Als vanzelfsprekend werden bijna 

alle kinderen van de klas lid van dat koor. Zo ook 

Luc-Jan. 

Na de lagere school ging hij naar het 

Dominicuscollege, waar hij nog van verschillende 

paters dominicanen les kreeg. Ondertussen bleef 

Luc-Jan de kerk aan de Groenestraat trouw. ’Ik ben 

altijd redelijk gehoorzaam geweest en ik ging dus 

met mijn familie naar de kerk’, zegt hij. Het 

kinderkoor had hij ondertussen ingeruild voor het 

tienerkoor, dat geleid werd door dirigent meneer 

van Rijnsoever en pianist meneer Berris. Toen deze 

stopten, nam José Doodkorte de leiding van het 

koor over en ‘ze zette mij’, zo vertelt Luc-Jan, 

‘achter de piano. Ik was toen vijftien jaar en had al 

een aantal jaren pianoles gehad. Daar bij José is 

het wel begonnen. Zij heeft mij de kunst van het 

begeleiden geleerd. Toen ik zeventien was, nam ik 

ook het dirigeren over van haar, en was ik dus 

begeleider en dirigent tegelijk’. 

Goddelijke voorzienigheid? 
Toen Luc-Jan in 1985 zijn diploma gymnasium B 

had behaald, ging hij scheikunde studeren aan de 

Universiteit van Leiden. Terugblikkend op deze 

periode denkt hij nog wel eens dat tot twee keer 

toe een goddelijke voorzienigheid zijn leven heeft 

bepaald. ‘In een opwelling gaf ik me op bij het Leids 

studentenkoor en orkest Collegium Musicum,’ 

vertelt hij. ‘Daar heb ik ontzettend veel geleerd, 

vooral op het gebied van de klassieke muziek. Nico 

van der Meel, een van de grote tenoren van ons 

land, was toen dirigent. Ik heb daar uiteindelijk tien 

jaar met veel plezier in het koor gezongen, en 

reisde de eerste jaren in de weekenden nog naar 

Nijmegen om het tienerkoor te dirigeren in de 

Groenestraatskerk.’ 

De tweede goddelijke voorzienigheid deed zich 

eveneens voor in Leiden. Op een mooie zondag 

besloot hij daar naar de kerk te gaan en hoorde hij 

toevallig dat een pianist gevraagd werd voor het 

kinderkoor. Weer gaf Luc-Jan zich in een opwelling 

op, en via dit kinderkoor kwam hij als pianist 

terecht bij het jongerenkoor. Toen ook daar de 

dirigent vertrok, werd hij begeleider en dirigent 

tegelijk, en dirigeerde hij vanachter de piano. Hij 

weet dat sommige mensen binnen Effata dat heel 

apart vinden, maar voor Luc-Jan is het dirigeren 

vanachter de piano heel gewoon. 

Het jongerenkoor bood voor hem nieuwe 

perspectieven. ‘Ik werd betrokken bij de thema- 

vieringen’, vertelt hij. ‘Dan kom je op het terrein 

van de liturgie. Via een speciaal toerustingstraject 

van het bisdom konden vrijwilligers zich verdiepen 

in de liturgie. Voor mij is dat heel waardevol 

geweest.’ Ondertussen voltooide Luc-Jan de 

meerjarige dirigentenopleiding kerkmusicus en de 

opleiding tot amateur koordirigent met 

aantekening Kerkmuziek. 

Hij combineerde zijn muzikale activiteiten met zijn 

studie en zijn werk aan de universiteit in Leiden. Na 

zijn afstuderen bleef hij als wetenschapper 

verbonden aan deze universiteit. In 1997 

promoveerde hij er tot doctor in de 

natuurwetenschappen. In 2006 keerde Luc- Jan 

terug naar Nijmegen. Hij kreeg een vaste 

aanstelling aan de Radboud Universiteit als 

coördinator van de scheikundeopleidingen. ‘Dat is 
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heel mooi werk om te doen’, vertelt hij. ’Omgaan 

met jonge mensen, nadenken hoe je hen het beste 

kunt opleiden; het is leuk om opleidingen te 

organiseren’. Hij meldde zich in Nijmegen aan voor 

het Toonkunstkoor, dat onder leiding stond van 

José Doodkorte, bij wie het allemaal begonnen was. 

En in 2010 zocht de Groenestraatskerk een dirigent 

voor haar gemengde koor. Luc-Jan voelde zich als 

geroepen. ’De cirkel was rond’, lacht hij ‘en… ik 

mocht mijn moeder dirigeren. Want zij was ook lid 

van dat koor’.      

Twee koren 
Na het vertrek van Frits Muller was de Schola 

naarstig op zoek naar een nieuwe dirigent. Dat 

bleek niet zo eenvoudig. Bovendien kwam corona 

er nog overheen. Eén van de leden van de Schola, 

Noor Damen, kende Luc-Jan als dirigent. Zij heeft 

op een gegeven moment aan hem gevraagd of hij 

er niet voor voelde om ook bij ons te komen. Hij 

nam de vraag in overweging, draaide een paar keer 

proef met de Schola en zei toen: ’Ja’. 

Met dit besluit is iedereen nog steeds erg blij. Als 

Luc-Jan zich tijdens het dirigeren van het koor 

omdraait naar de kerkgangers en hen met beide 

handen uitnodigt om mee te zingen, ontstaat er een 

warm gevoel van verbondenheid. Koorleden 

typeren hem als: professioneel, inspirerend, 

betrokken, geduldig, bedachtzaam, vrolijk en 

aimabel. 

Luc-Jan is dus dirigent van twee koren: al bijna 

vijftien jaar van het Gemengd Koor van de parochie 

Heilige Drie-eenheid aan de Groenestraat, en sinds 

september 2021 van onze Schola. Het leiden van 

twee koren is voor hem wel een beetje een 

uitdaging. ’Gelukkig doet Françoise ook vieringen 

met de Schola en wisselen we elkaar af. Zo heb ik 

toch één vrije zondag per maand. Aan de ene kant 

is het best werken’, legt hij uit. ’Dat betreft niet 

zozeer de repetitie avonden, maar meer het 

bedenken van de inhoud. Wat gaan we doen? Ik 

moet steeds zorgen dat ik de juiste liederen heb. 

Bij twee koren moet je om en om voorbereiden. 

Maar van de andere kant haal ik er ontzettend veel 

voldoening uit. Muziek maken met elkaar is zo fijn, 

vooral als het om klassieke muziek en kerkmuziek 

gaat. Daar zit zoveel inhoud in. En dat kun je met 

elkaar delen. Dan vraag ik bijvoorbeeld: ‘Hoor je 

hoe de tekst bij de muziek past? Hoor je het? 

Luister nog eens!’ 

Thuis, als ik alleen achter de piano zit, kan ik die 

ervaringen niet delen. Dat kan met het koor wel. 

Muziek maken met een koor is niet veel anders dan 

spelen op een instrument. Het koor is mijn 

instrument en met dat instrument en met de piano 

probeer ik het lied eruit te halen. Voor beide koren 

geldt, dat ik bij de repetities nog steeds 

vooruitgang wil boeken. En dat lukt. De ene keer 

beter dan de andere. Ik heb veel geduld. En als het 

een keer niet gaat, zeg ik ‘jongens we zitten in het 

bos. We gaan niet verder. Pick your battles. 

Volgende keer beter’.  

Het koor is een gemeenschap 
Luc-Jan denkt regelmatig na over de toekomst van 

zijn koren. Logisch, hoe kun je verantwoord door 

blijven gaan? Vijf jaar geleden stelde hij aan het 

gemengd koor van de Groenestraat de vraag: 

‘Waar zullen we over vijf jaar staan?’ Hij 

constateert nu dat het aantal koorleden daar 

weliswaar teruggelopen is van 30 naar 20, dat ze 

nog steeds heel aardig bezig zijn, maar niet meer 

alle repertoire zingen. 

Hetzelfde geldt natuurlijk voor de Schola. Hij stelt 

zich hardop de vraag of je door moet gaan tot het 

helemaal op is (hoe lang nog?), of op een gegeven 

moment een andere weg in moet slaan en iets 

nieuws beginnen. Kan dat misschien naast elkaar? 

Dat is misschien de logische route. Samenvoegen 

van koren uit verschillende kerken is lastig, vooral 

als zangers al 50 jaar in hun eigen kerk hebben 

gezongen. Alles staat zo dichtbij de mens. ‘Het 

lastige is wel’, zegt hij, ’om in koren waar mensen 

al jaren zingen de goede balans te blijven vinden. 

De stemmen worden ouder. Het repeteren is niet 

alleen bedoeld om de noten erin te krijgen. Er moet 

meer zijn, er moet vooruitgang en kwaliteit blijven. 

Maar als het voor een van de zangers eigenlijk niet 

meer lukt, zeg ik ook: ’Ga niet weg. Ik heb liever 

dat je wel komt repeteren en soms niet meezingt, 

of op zondag niet, dan dat je het koor verlaat. Een 

koor is niet alleen dienstbaar aan de 

kerkgemeenschap, maar is zelf ook een 

gemeenschap. Voor mij is het koorzingen ook kerk 

zijn.’ 

Betty Smits van Sonsbeek 

Naschrift van Luc-Jan: 

Je hebt me niet gevraagd wat ik van de 

Dominicuskerk vind. Bij deze: Als op zondag de 

dagkapel volstroomt met mensen voel je de 

gemeenschap ontstaan. Iedereen groet elkaar, 

praat bij, helpt met de rollator. Als er een lied is, 

wordt er gezóngen, als de vredeswens daar is 

probeert iedereen iedereen de hand te geven. Dat 

vind ik heel mooi, dat zie je niet overal zo sterk. En, 

maar dat weten jullie, er zit veel eigen karakter in 

de manier van werken en vieren in de Dominicus.
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Boekbespreking 

Een paus om van te houden 

Het boek Hoop, dat paus Franciscus samen 

met Carlo Musso schreef, wordt in de 

ondertitel ‘De autobiografie’ genoemd. Zo is 

het boek bij verschijnen ook met veel 

persaandacht in tachtig landen tegelijk 

gelanceerd. ‘De eerste autobiografie van een 

paus, incl. foto’s’ zegt een sticker op de 

Nederlandse uitgave. Ik zou het eerder 

‘Herinneringen’ genoemd hebben. Want een 

echte autobiografie is het niet. Om te 

beginnen omdat over hele periodes in het 

leven van Jorge Bergoglio niets wordt verteld. 

En bovendien omdat een autobiografie door 

de persoon over wie het gaat, zelf geschreven 

moet zijn. Dit boek is niet heel duidelijk over 

de rol van de co-auteur Carlo Musso. Maar in 

het nawoord staat dat hij met de paus vele 

ontmoetingen en gesprekken heeft gehad. Ik 

vermoed dat de paus tijdens die gesprekken 

herinneringen heeft opgehaald en dat Carlo 

Musso die tot een lopend verhaal heeft 

uitgewerkt. Zo is het ook ongeveer gegaan bij 

de boeken die Peter Seewald over paus 

Benedictus XVI heeft geschreven, met 

Benedikt XVI. Ein Leben uit 2020 als de meest 

complete versie. Die zijn dan ook heel wat 

minder kritisch dan de biografie die John Allen 

over Ratzinger/Benedictus schreef. Paus 

Benedictus had trouwens zelf al een stukje 

autobiografie geschreven vóór hij paus werd, 

dus als kardinaal Joseph Ratzinger, Aus 

meinem Leben, verschenen in 1997, maar dat 

boek eindigt in 1977, toen hij aartsbisschop 

van München werd. Dat was wel een stukje 

echte autobiografie, maar nog niet van een 

paus. 

Hoop vertelt, zoals gezegd, niet het hele 

levensverhaal van paus Franciscus. Ongeveer 

twee derde van het boek gaat over zijn 

familie, jeugd en opleiding. Op p. 235 zijn we 

dan opeens getuige van het conclaaf waarin 

hij tot paus wordt gekozen. Dat gebeurt in een 

hoofdstuk waarin de paus de pauselijke 

geheimhouding doorbreekt die op conclaven 

rust. Van mij mag hij. Het is een prachtig 

hoofdstuk geworden. Hij had er naar eigen 

zeggen totaal niet op gerekend dat hij 

gekozen kon worden. Hij had zijn terugvlucht 

naar Argentinië al geboekt. Als hem na de 

keuze gevraagd wordt om de rode schoenen 

aan te trekken die paus Benedictus zo graag 

droeg, heeft hij een mooi excuus om dat te 

weigeren: hij heeft orthopedisch schoeisel, 

want hij heeft platvoeten. Ook de fluwelen 

mozetta en de linnen rochet wijst hij 

vriendelijk af. ‘Die pasten niet bij mij.’ Over de 

periode tussen zijn opleiding en de pauskeuze, 

waarin hij docent theologie was, provinciaal 

werd van de jezuïeten, korte tijd in Duitsland 

studeerde en hulpbisschop en aartsbisschop 

van Buenos Aires was, horen we maar weinig 

en alleen af en toe in korte vooruit- of 

terugblikken. 

Het duurt even voor het in het boek echt over 

de latere paus zelf gaat. Hij wordt pas op 

bladzijde 60 geboren en gaat tien bladzijden 

verder pas echt een rol spelen. Maar dat is niet 

erg. Paus Franciscus vertelt uitgebreid over 

zijn Italiaanse grootouders, die uit Piëmont 

naar Argentinië emigreerden. Het schip 

waarmee zij eigenlijk zouden gaan is 

gezonken, maar gelukkig hadden zij hun tocht 

omgeboekt. Anders was paus Franciscus er 

helemaal niet geweest. Hij vertelt uitgebreid 

over de armoede in Piëmont, over het 

opkomend fascisme en antisemitisme in Italië, 

over het leven als emigranten, over het 

opbouwen van een bestaan in de volkswijken 

in Argentinië. Ook de verhalen over conflicten 

in de familie verdoezelt hij niet. Het boeiende 

is dat paus Franciscus dat steeds weet te 

verbinden met belangrijke thema’s in zijn 

pontificaat. De schipbreuk van de boot met 

Italiaanse emigranten in 1927 was voor hem 
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aanleiding om als paus het eerst te reizen naar 

Lampedusa, het eiland waar de Afrikaanse 

bootvluchtelingen aankomen. Zo leren we 

hem zelfs door de verhalen over zijn 

grootouders beter kennen. 

Paus Benedictus was een paus van de 

studeerkamer, paus Franciscus is een paus 

van de volksbuurten. Zijn herinneringen zijn 

vol kleine pastorale wijsheden. Hij is ook 

kritisch over zichzelf, over momenten waarop 

hij in het contact met anderen tekort is 

geschoten. Hij verbloemt zijn aanleg voor 

melancholie niet, evenmin als zijn kleine 

neuroses en zijn ongeduld. Hij kan soms ook 

uit zijn slof schieten. Hij vertelt dat hij zich als 

puber ooit in een gesprek met een rechtse 

oom over Evita Perón zo opwond, dat hij met 

een fles bruiswater schudde, die opendraaide 

en het water in het gezicht van zijn oom spoot. 

Toen hij zesendertig was, werd hij provinciaal 

van zijn orde, de jezuïeten, in Argentinië. Het 

was de tijd van de militaire dictatuur en hij 

was de jongste provinciaal ooit. ‘Ik deed veel 

fout. En ik zou daar veel, harde, lessen uit 

trekken.’  

Het boek met herinneringen is een 

voortreffelijke kennismaking met de Kerk die 

paus Franciscus voor ogen staat. Regelmatig 

keert hij zich tegen het klerikalisme, de 

uiterlijkheid, de pracht en de praal, en pleit hij 

voor een Kerk die het opneemt voor de armen, 

een kerk die barmhartig is, moederlijk, 

luisterend en geduldig, zonder ‘douane’ en 

zonder ‘selectie bij de deur.’ ‘Een bange en 

gesloten Kerk is een dode Kerk’, aldus de 

paus. De Kerk moet uit haar comfortzone. Zij 

moet groeien door aantrekkelijkheid en niet 

door zieltjeswinnerij en bekeringsdrift. In dat 

opzicht doet het boek zijn titel recht aan: het 

is een hoopvol boek. Ik heb ervan genoten. 

Een kritische noot wil ik kwijt over de 

vertaling. Ik vermoed dat die in korte tijd tot 

stand moest komen. Uit betrouwbare bron 

weet ik dat het manuscript aan drie 

Nederlandse uitgeverijen is aangeboden. De 

hoogstbiedende heeft het gekregen. Ik hoop 

maar dat de inkomsten uit die handel in de 

rechten van het boek niet allemaal ten goede 

komen aan de Italiaanse uitgever Mondadori 

in Milaan, maar dat er ook iets naar sociale 

projecten gaat. De Nederlandse uitgeverij 

heeft vervolgens maar liefst vijf vertalers aan 

het werk gezet. Hun namen staan op de 

titelpagina. De kwaliteit van die vertaling is 

niet altijd om over naar huis te schrijven. Je 

krijgt soms de indruk dat Google Translate 

aan het werk is gezet. Dat levert wendingen 

op als ‘het falen van een regering die had 

gefaald’ en ‘voor de Ander ben jij de Ander.’ 

Namen blijven soms in het Italiaans staan 

(San Vincenzo di Lérins). Ik kan me ook niet 

aan de indruk onttrekken dat niet alle vijf 

vertalers het kerkelijk taalgebruik goed 

beheersten. Het verschil tussen aanbidden en 

vereren lijkt hen ook te ontgaan. 

Maar dat mag de pret niet drukken. Hoop is 

een prachtig boek over een paus om van te 

houden. En die van mij nog gerust een tijd 

mag doorgaan. Hij loopt moeilijk en heeft last 

van zijn knieën. Maar zo zegt hij: ‘De Kerk 

moet aangestuurd worden met het hoofd en 

het hart, niet met de benen.’ En met dat hoofd 

en dat hart is volgens mij nog niets aan de 

hand. 

Paus Franciscus met Carlo Musso, Hoop. De 

autobiografie, Amsterdam: Ambo|Anthos, 

2025, 382 blz., ISBN 978 90 263 7081 6, 

€ 24,99. 

Peter Nissen 
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De witte kruisiging 

‘De witte kruisiging’ is een schilderij van de Joodse kunstenaar Marc Chagall (1887-1985). Het vormt  een 

aanklacht tegen het antisemitisme, waar hij zelf slachtoffer van werd. Chagall vluchtte daarom naar Parijs. 

Hier schilderde hij’ de witte kruisiging’ als reactie op de Kristallnacht, de grootscheepse razzia tegen de 

Joden in Duitsland, eind 1938. 

Op de voorgrond van het schilderij zien we de gekruisigde Jezus  als Joodse martelaar; op de achtergrond 

de vervolging en het lijden van de Joden in de jaren 30. We zien mensen die hun huis moeten ontvluchten, 

mensen wiens stad in brand wordt gestoken, plunderende soldaten, bootvluchtelingen, een moeder die 

ontredderd haar kind tegen zich aandrukt. Het lijkt alsof  Jezus al het lijden rondom hem in zich op opneemt 

en samenvat. 

Met de huidige gruwelbeelden voor ogen van de vele brandhaarden in onze wereld, met het opkomende 

antisemitisme, de toenemende onverdraagzaamheid jegens vluchtelingen is dit schilderij helaas actueler 

dan ooit. 

Maar alle ellende ten spijt straalt het werk van Chagall vooral hoop uit.  De dominante witte kleur straalt 

licht uit. In één beweging trekt het de lijdende mens naar boven toe. De witte ladder is het symbool van 

verbinding tussen hemel en de hel op aarde. De neerwaartse beweging van Jezus,  het licht in de joodse 

menora brengen vertroosting. We zien bovenaan vier zwevende figuren, die de mens symboliseren die 

opgenomen wordt in Gods liefde waar plaats is voor velen. 

Het schilderij is het favoriete kunstwerk van paus Franciscus. In een interview zei hij: ’De witte kruisiging 

is niet wreed, maar hoopvol. De pijn is hier sereen afgebeeld, ik beschouw het als een van de mooiste 

werken van Chagall’. 

In het kader van een reeks culturele evenementen in het Heilig jaar werd het werk door het Art Institute 

of Chicago tot eind januari 2025 uitgeleend aan het Musea del Corso in Rome 

Betty Smits van Sonsbeek 

 

 

De paus bezoekt het schilderij  



 

16 
 

Missionair zijn  

ontmoeten, ontvangen en overdragen 

‘Is een priester in het groen, dan is er niets te doen.’ Met deze knipoog begon Mgr. Jan Liesen de viering 

tijdens de Missionaire Conferentie in Veenendaal op 

zaterdag 8 februari jl. Maar al snel werd duidelijk: er is 

juist veel te doen! Vanuit onze Effata gemeenschap 

waren we – zr. Nadia Kroon, Anneke Vos en ik, Pieter-Theo 

Zuurbier – aanwezig om ons te laten inspireren en onze 

missionaire opdracht nieuw leven in te blazen. 

Meer dan 1000 gelovigen waren samengekomen, ieder met 

eenzelfde verlangen: hoe kunnen we missionair zijn in onze 

tijd? Hoe kunnen we ons geloof niet alleen behouden, maar 

ook laten groeien en delen met anderen? 

Missionair begint bij Jezus 
De boodschap van de bisschop was helder: missionair begint bij Jezus. Hij heeft het van Zijn Vader en 

geeft het aan ons door. Maar om te kunnen zenden, moet je eerst zelf ontvangen. Dat betekent: tijd nemen 

om Jezus te ontmoeten, jezelf laten grijpen door Hem. Niet met je verstand alleen, maar met je hart. 

Het thema van de dag was ‘Blijf in Mij’ – een oproep om niet op eigen kracht te gaan, maar geworteld te 

blijven in Christus. Als we missionair willen zijn, moeten we de ander werkelijk ontmoeten. Dat betekent: 

oprecht zijn, tijd nemen, luisteren. Missionair werk is een dubbele beweging: ontvangen en overdragen. 

God is schoonheid 
Na de viering sprak de Duitse theoloog en filosoof Johannes Hartl. 

Zijn boodschap raakte ons diep: 

1. God is schoonheid, ongeacht welk beeld wij van Hem hebben. 

2. De mens heeft een diep verlangen naar schoonheid. 

Schoonheid raakt ons, maakt ons stil, zet ons in beweging. We 

vinden het in kunst, in een indrukwekkend gebouw, in een 

schilderij, zelfs in een met zorg bereid gerecht. Maar ook in het 

samenzijn als gemeenschap, in de liturgie, in een oprechte 

ontmoeting. Schoonheid is een vonk van God, iets dat we willen delen en koesteren. 

En dat is precies onze missie: de schoonheid van God zichtbaar maken in onze parochie, in onze 

gemeenschap, in ons dagelijks leven. 

Workshops 
Ook in de workshops kwam dit thema terug. ’s Middags woonden we verschillende sessies bij, waaronder 

die van Paul Donders en Ina Ruiter. In hun seminar ‘Hoe bouw je een gezond (leiderschaps)team?’ gaven 

zij waardevolle inzichten over het vormen van sterke teams binnen de parochie. Ze benadrukten het belang 

van vertrouwen, een gedeelde visie en goede samenwerking. 

Of het nu gaat om een leiderschapsteam, missionair team of Alpha-team, een sterk team ontstaat door 

effectieve communicatie en een gezamenlijke missie. De praktische handvatten helpen ons om teams te 

bouwen die niet alleen efficiënt werken, maar ook echt samen optrekken in geloof en missie. 

Terug naar de bron, op weg naar buiten 
Geïnspireerd keerden we terug. We hadden niet alleen woorden gehoord, maar iets ervaren: het goede, 

het schone en het ware. 

Missionair zijn is niet alleen spreken, organiseren of plannen maken. Het begint bij een ontmoeting – met 

Jezus en met elkaar. Het is ontvangen en doorgeven, het is schoonheid herkennen en delen. 

En zo kwamen we tot een nieuwe conclusie: 

Ook al is de pastor in het groen, dan is er voor ons allen zeker wat te doen! 

Pieter-Theo Zuurbier 
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Tips vanuit de werkgroep Kunst en Religie  

voor het Paasweekend 

• Bezoek het museum Krona in Uden. Daar is vanaf 5 april tot 

en met 7 september de tentoonstelling OMG! Relipop. Humor 

en oppervlakkigheid, spot, dubbelzinnigheid en Jezus als 

mikpunt: Oh My God! Popart staat al zestig jaar onverminderd 

in de belangstelling. Een invalshoek die onderbelicht is 

gebleven, is de verbinding van deze kunststroming met 

religie. De clash van devotie versus ironie en commercie zorgt 

voor prikkelende perspectieven in de tentoonstelling. Als het 

om religie gaat, heeft Popart zijn controversiële karakter niet 

verloren. Zie de patroonheilige van de H.Stefanusparochie in 

het doel. 

• In het museum Catharijnenconvent te Utrecht is vanaf 21 februari tot 15 juni de tentoonstelling ‘Tussen 

hemel en oorlog’ te zien. Dit thema sluit aan bij het jaarthema van de paus: 

‘Hoop’. De tentoonstelling neemt je mee op reis langs de mooiste 

modernistische werken uit het interbellum, en laat je kennismaken met de 

persoonlijke drijfveren van hun makers. Ga mee terug naar een tijd vol 

tegenstellingen: van de naweeën van de oorlog en de dreiging van nieuwe 

ingrijpende conflicten tot utopisch dromen over een betere tijd. Beleef de 

wereld van toen door de ogen van de pioniers van de avant-garde kunst en 

ontdek hoe hun werken troost, kracht en inspiratie brengen in een tijd van 

wereldwijde crisis en onzekerheid. Een onderdompeling in kunst die 

onmiskenbaar onze menselijke veerkracht laat zien. 

Joyce Nissen 

 

Maak uw eigen kruisje 
Bezinnend bezig zijn  

In de Veertigdagentijd is het goed om stil te staan bij wat echt waardevol is in het leven, bij het lijden dat 

ook onze tijd zo kenmerkt, en bij wat geloven betekent. 

Dat kan op vele manieren, en dit jaar ook op een creatieve manier. Op donderdag 3, 10 en Witte Donderdag 

17 april kunt u in de ruimte ‘Rond de Keukentafel’ kleine kruisjes maken. Er liggen kartonnen repen, 

waarvan een kruis kan worden gemaakt. De rechtopstaande balk kan versierd worden, en de dwarsbalk 

kunt u beschrijven met een bede, een woord, een naam of iets dergelijks. De kleine kruisjes kunnen op 

Goede vrijdag bij het grote kruis gehangen worden. 

Heeft u materialen in huis als wol, gekleurd papier, kraaltjes enz., 

neem dat dan mee om eventueel samen te gebruiken. 

Het gaat er mede om, met elkaar bezig te zijn, waarbij de 

onderlinge ontmoeting belangrijk is. 

Data: 3,10 en 17 april 2025 

Tijd: 10.00-12.00 uur 
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Het concilie van Nicea 

samen beraden, samen geloven, samen vieren 

In 2025 is het zeventien eeuwen geleden dat het 

Concilie van Nicea plaatsvond. Dat was de eerste 

kerkvergadering waar vertegenwoordigers van 

geloofsgemeenschappen uit alle windrichtingen van 

de christelijke wereld bij elkaar kwamen. Daarom 

wordt Nicea het eerste oecumenische concilie 

genoemd.  

De bisschoppen en anderen kwamen in 325 samen 

om verdeeldheid in de kerk te voorkomen. Zij 

maakten de aanzet voor een geloofsbelijdenis die 

onder woorden brengt wat alle christenen met 

elkaar verbindt. Die geloofsbelijdenis, op het 

volgende concilie van Constantinopel uitgebreid, 

wordt nog steeds door veel kerken in de hele 

wereld gedeeld. Ook probeerde men het eens te 

worden over een manier om de datum voor het 

Paasfeest, het belangrijkste feest voor christenen, 

vast te stellen. Samen beraden, samen geloven en 

samen vieren. Dat zijn drie thema’s die ook voor 

ons nog steeds van belang zijn en die in het 

verlengde liggen van het synodale proces. 

Het Concilie van Nicea wordt dit jaar wereldwijd in 

oecumenisch verband herdacht. De Wereldraad van 

Kerken besteedt er aandacht aan en ook paus 

Franciscus. In Nederland zal op 16 mei de jaarlijkse 

Oecumenelezing van de Raad van Kerken aan Nicea 

gewijd zijn en op 14 juni is er in Gouda een 

landelijke viering rond het concilie. Ook in ons 

Effata-verband willen we er bij stilstaan. 

Op zondag 11 mei zal er tijdens de viering om 

10.30 in de Dominicuskerk aandacht geschonken 

worden aan de betekenis van het Concilie van Nicea 

voor ons. Op maandagavond 12 mei is er om 

19.30 uur een lezing over Nicea in de dagkapel 

van de Dominicuskerk. Tijdens deze avond zal 

Peter Nissen eerst iets vertellen over de context, 

het verloop en de doorwerking van het Concilie van 

Nicea in 325. Hij schreef voor de Katholieke 

Vereniging voor Oecumene en de Raad van Kerken 

in Nederland een brochure over Nicea. Een 

uitgebreidere versie daarvan verschijnt in april als 

boek. In het tweede deel van de bijeenkomst gaan 

we met elkaar in gesprek aan de hand van enkele 

gespreksvragen uit de brochure. Deelname is 

gratis, maar er staat een mandje klaar voor een 

vrijwillige bijdrage. 

Peter Nissen 

  

Byzantijnse icoon: keizer Constantijn en concilievaders met de tekst geloofsbelijdenis Nicea 
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Vijftig jaar koffie schenken na de viering 

Stel, iemand vraagt u of u de komende 50 jaar na de vieringen in de Dominicuskerk koffie zou willen 

schenken. Mensen van suiker en melk voorzien, tafeltjes klaarzetten en na afloop nog even de afwas in de 

vaatwasser doen. Wat zou u dan antwoorden? De kans is groot dat het een beleefd ‘nee, dankjewel’ zal 

worden, of ‘… en vijftig jaar lang? Ben je betoeterd?’ 

Soms komen je als pastor zaken ter ore waarvan je denkt: ‘Hè… is dat al zó lang geleden?’ Dat gebeurde 

me de afgelopen maanden -ik schreef dit in eerste instantie al in de nadagen van november- toen we met 

de dames van de koffie-schenk-groep om de tafel zaten om de lopende zaken voor onder andere Kerst, 

door te praten. Uiteraard onder het genot van, hoe kan het anders, een kop koffie met wat lekkers. 

Daar kwam aan het licht, dat we ergens dit jaar iemand moeten huldigen, die al vijftig jaar lang na de 

zondagsvieringen koffie schenkt. Het betreft Lou Tielkes. Om zeker te 

zijn dat u de juiste persoon voor ogen hebt voegen we een foto bij met, 

hoe kan het anders, een heleboel koffiekopjes, voor en achter haar. Ze 

doet dit wonderschone werkje niet wekelijks, en daarom eren we in haar 

ook de andere dames natuurlijk. En tegenwoordig ook heer -dat had al 

veel eerder gemoeten en gemogen. 

Wanneer we het precies kunnen vieren, weet ik niet. Er is volgens mij 

geen datum van de eerste keer vastgelegd. Wel is er bewijsmateriaal in 

het archief van Lily Beijnes dat het dit jaar 50 jaar geleden is. Daarom 

zetten we haar nu alvast met dit artikeltje in het zonnetje. 

Lou… reuze bedankt voor alle, misschien wel tienduizenden (50 x 52 

weken = 2600 zondagen x 75 kopjes koffie, thee daargelaten… = 

195.000 kopjes koffie!!!), en alle gezelligheid die onze vieringen mede 

zo aantrekkelijk maakt. 

Wanneer we het gaan vieren? Het zal wel onverwachts gebeuren, maar beste Lou, je hoort weer van mij 

op Effatadag!!! 

René Klaassen, moderator van de koffiegroep 

Een einde aan de maandelijkse lunch 

maar ook hoop op onverwachte lekkernijen 

De titel zegt het al. De maandelijkse lunch zal in de toekomst niet meer 

plaatsvinden. De doelgroep voor deze lunches is te klein geworden. Veel 

mensen willen na de koffie naar huis en blijven soms om de werkgroep 

‘Lunches’ een plezier te doen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Daarbij 

komt dat het aantal vrijwilligers afneemt en er niet nodeloos een beroep 

moet worden gedaan op een kleine groep mensen. Maar dat betekent niet 

dat er nooit meer samen gegeten gaat worden. Met de vrijwilligers van de 

‘lunchgroep’ is afgesproken dat het locatieteam een beroep op hen kan doen 

als er een gezamenlijke parochie-activiteit/bijeenkomst plaatsvindt. 

Daarvoor alvast hartelijk dank. 

Mocht u het leuk vinden om af en toe iets lekkers voor bij de koffie te maken, dan wordt u daartoe van 

harte uitgenodigd. We hebben al menigmaal van de lekkernijen van Fritzi Roberts kunnen genieten. Dus u 

kunt u op uw bakkunsten uitleven en ons ervan mee laten genieten, zodat u niet tonnetje rond wordt. Tip: 

zorg voor een handzame traktatie! 

Joyce Nissen 
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Effata tussentijds 

Lunch Schola  

Op zondag 16 

februari zijn de 

Schola-leden na de 

viering naar 

restaurant Valdin 

gegaan voor de 

jaarlijkse lunch. We 

hebben begrepen 

dat de leden het 

heel fijn vonden om 

onder andere 

omstandig-heden 

samen te zijn. Of er 

ook gezongen is 

weten we niet. 

Oproep 

Vraag namens Silke 

We gaan wederom op weg naar Pasen. Van oudsher 

was Pasen ook het feest waarbij alle nieuwkomers 

in de kerk hun eerste sacramenten ontvingen: doop 

en communie, wie weet soms nog meer. Dit jaar 

zou zich dat zomaar weer voor kunnen doen. Er 

heeft zich een meisje gemeld, Silke, dat graag 

gedoopt wil worden en communie wil doen. We 

gaan op korte termijn met haar en haar ouders in 

overleg. Maar natuurlijk is het niet zo leuk om de 

voorbereiding alleen te doen. Die zou Silke wel 

graag met meer doen. Overweegt u dus om te 

onderzoeken of het voor u en uw kinderen wellicht 

leuk is, zinvol is, gewenst is om aan zo’n katechese-

traject mee te doen. Als dat zo is, meldt u dat dan 

liefst op korte termijn bij mij: René Klaassen, 

klaassenfr@gmil.com , 06 105 108 49.

Pelgrimstochten 

Nijmeegse Processie naar Kevelaer 

Sinds 1788 gezamenlijk naar Kevelaer. 

Op zondag 18 mei 

vindt de jaarlijkse 

bedevaart van 

Nijmegen naar 

Kevelaer plaats. Het 

thema is dit jaar: 

‘Pelgrims van hoop’. 

Om 09:00 uur is de 

intocht met gebed en 

bloemenhulde bij 

Genadekapel, om 

16:45 uur gaan we 

naar huis. De kosten 

zijn € 30,- incl. bus + 

koffie. 

De opstapplaatsen zijn: 

▪ 07:15 uur - Nijmegen Oost, Sportfondsenbad 

Erica Terpstra 

▪ 07.35 uur - Nijmegen Neerbosch, parkeerplaats 

Winkelcentrum Neerbosch, Symfoniestraat 

▪ 07.45 uur - Nijmegen Dukenburg, busplein, 

Spijkerhofplein 

▪ 08.00 uur - Nijmegen Hatert, parkeerplaats 

Winkelcentrum Hatert 

Voor deelname dient u zich op te geven vóór 4 

mei 2025 bij: 

h.wesselkamp3@upcmail.nl Tel.: 06-82188050 

(Mary) of  

josephus_wildenberg@msn.com (Let op 

underscore)  

Tel.: 0638890054 (Jeroen) NL49 RABO 0105 1194 

31 t.n.v. JJAJ Wildenberg (vermeld uw naam, 

‘deelname Kevelaer’ en opstappunt)  

Dagbedevaart en driedaagse verzorgde 

bedevaart naar Beauraing, België 

Van 24 t/m 26 mei 2025 vindt de meerdaagse 

bedevaart naar Beauraing plaats. Beauraing is een 

plaatsje aan de rand van de Belgische Ardennen. In 

een meidoornstruik verscheen Maria vanaf 29 

november 1932, 33 maal aan 5 kinderen. Zij vroeg 

om gebed en beloofde aan zieken en bedroefden 

hulp en troost. De verzorgde bedevaart wordt 

begeleid door een medisch team en brancardiers. 

Opstapplaats is de Basiliek in Oudenbosch. Vervoer 

met rolstoelbus is beschikbaar. 

U kunt ook meegaan met de dagbedevaart, op 

zondag 25 mei 2025. Deze vertrekt zondagochtend 

25 mei 2025 vroeg vanaf diverse opstapplaatsen in 

bisdom Breda rechtstreeks naar Beauraing. 

Voor meer inlichtingen N.B.C. Pro Maria: 

dhr H. Kuijs, Secretariaat van de pelgrims: 

Westerveldlaan 6, 5345 EM Oss, 06-

83255111, mail: nbcpromaria@gmail.com

mailto:klaassenfr@gmil.com
mailto:nbcpromaria@gmail.com
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Brief 

Bij de redactie kwam onderstaande brief binnen gericht aan het pastorale team en de 

vrijwilligers. 
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Vastenactie 

Op Aswoensdag, 5 maart, start de vastenperiode en daarmee ook de jaarlijkse Vastenactie-campagne. Die 

staat dit jaar in het teken van schoner koken in Oeganda. Daar heeft een groep vrouwen ontdekt hoe ze 

van gft-afval briketten kunnen maken om hun kookvuren mee te branden. Daarmee sparen ze het kostbare 

oerwoud, beperken ze de uitstoot van schadelijke stoffen, verminderen ze het zwerfafval op straat én 

besparen ze dagelijks veel geld. Met de verkoop van de briketten hebben ze bovendien extra inkomsten. 

Een ogenschijnlijk eenvoudige oplossing met grote impact dus! 

Rook van houtvuren is schadelijk 

In de buitenwijken van Kasese in Oeganda leven veel gezinnen van dag tot dag. Ze hebben kleine 

handeltjes of werken als dagloner. De dagelijkse maaltijden worden gekookt op vuur, waarvoor houtskool 

of sprokkelhout wordt gebruikt. Hout wordt echter schaars en is voor veel gezinnen in Kasese onbetaalbaar. 

Bovendien is de rook van de houtvuren schadelijk voor de gezondheid en het milieu. Wereldwijd overlijden 

jaarlijks vier miljoen mensen door het inademen van schadelijke rook. Ongeveer twee procent van de 

wereldwijde CO2 uitstoot is afkomstig van kookvuren. 

Mary Biira, een jonge moeder uit Kasese, besloot in actie te komen toen ze de dagelijkse worsteling van 

de vrouwen in haar parochie zag. Ze ontwikkelde briketten van gft-afval, en dat veranderde veel! De 

meeste vrouwen waren voorheen 3.000 tot 4.000 Oegandese shilling per dag kwijt aan hout of houtskool. 

Dat is ongeveer € 0,75. Veel mensen verdienen ongeveer € 1 per dag! Met de briketten bespaart een gezin 

ongeveer 2.000 Oegandese shilling per dag. Bovendien kunnen de vrouwen de briketten verkopen voor 

extra inkomsten. Marion Muhindo, een van de deelnemende vrouwen, vertelde: ‘Voorheen kon ik soms 

geen eten kopen voor mijn gezin, maar nu heb ik zelfs geld om het schoolgeld en de lesboeken voor de 

kinderen te betalen. 

Hoe de vrouwen in Kasese te helpen? 

Op dit moment doen tweehonderd vrouwen in de buitenwijken van Kasese mee aan het brikettenproject. 

RUGLI, de lokale partner van Vastenactie, wil nog meer vrouwen betrekken. Daarvoor is het belangrijk dat 

de huidige productiecapaciteit wordt uitgebreid, onder andere met extra persen, maar ook met klein 

materiaal als grote mengbakken en persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, laarzen en 

mondmaskers tegen het stof) en jerrycans. 

U kunt financieel bijdragen in de Vastenactiecollecte in onze kerk op 13 april of via NL21 INGB 0005850 

ten name van Vastenactie. 

Diaconiegroep Anton van der Meer  
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Toch weer inzamelen voor Oekraïne  

De gevechten gaan maar door. Rusland blijft Oekraïne bestoken met raketten en drones. Maar het 

Oekraïense leger blijft terugvechten. Hoeveel mensenlevens heeft deze oorlog al gekost? We zien het 

gebeuren, maar kunnen niets doen… of toch wel? 

We kunnen mensen in Oekraïne helpen met de meest noodzakelijke hulpmiddelen, goed houdbare 

levensmiddelen: 

• houdbare halfvolle melk, zonnebloemolie, 

blikken/potten groenten, rijst, macaroni en 

saus, babyvoeding en flessen; 

• diverse verbandmiddelen, 

incontinentiemateriaal, maandverband, 

luiers en billendoekjes; 

• hygiënische artikelen: stukken zeep, 

tandenborstel/tandpasta, deodorant, 

douchegel; 

• dikke kaarsen, lucifers;  

• rolstoelen, rollators, douchestoelen, krukken 

en soortgelijke hulpmiddelen voor de talloze 

gewonden. 

We starten op zondag 9 maart en sluiten de inzameling af op zondag 30 maart. 

Iedere zondag kunt u spullen brengen bij de viering van 10.30 uur 

Mensen van de Europese Hulporganisatie NEEKA halen de spullen op en brengen ze naar Oekraïne. 

NEEKA is al vanaf 1997 actief in Oekraïne en Hongarije voor mensen in armoede. 

U kunt ook geld overmaken:NL 96 INGB 0000 940356 

T.n.v. RK Parochie H. Stefanus, locatie Antonius van Padua 

O.v.v. Humanitarian Aid Ukraïne (DERDE GELDEN ACTIE) 

Voor informatie kunt u bellen met 024-3237000 

 

Als individu kun je heel weinig doen, maar hopelijk kunnen we samen het leed in Oekraïne een beetje 

verzachten. 

Diaconie Antonius van Paduakerk en de Effata diaconiegroep, 

Anton van der Meer 
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‘Geloof in de toekomst’ 

Expositie zaterdag en zondag 10 en 11 mei van 14.00-16.00 uur 

Steeds vaker zijn er in het noordertransept van 

onze Dominicuskerk exposities te zien te zien. De 

werkgroep ‘Kunst en Religie’ wil een expositie 

inrichten met voorwerpen die u zelf inbrengt. We 

vragen u om voorwerpen waardoor u geïnspireerd 

wordt en waarvan u denkt dat anderen ook geraakt 

worden in hun gelovig denken. Dat kunnen 

voorwerpen uit het verleden zijn, maar we zijn 

vooral op zoek naar onverwachte inspiratiebronnen 

en hedendaagse symbolen van geloven. 

Wij zijn ook benieuwd naar het verhaal dat vastzit 

aan het voorwerp dat u inlevert. Ons verzoek aan 

u is dit verhaal op te schrijven (digitaal en/of op 

papier) en in één oneliner de kern van het 

verhaal samen te vatten. We zullen met u in 

gesprek gaan over de presentatie van het 

voorwerp. U kunt zelfs zelf onderdeel zijn van zo’n 

presentatie, en uw voorwerp ter plekke toelichten. 

Daarvoor zullen we enkele mensen benaderen, die 

tijdens de tentoonstelling op plaatsen in de kerk 

hun verhaal vertellen bij het daar opgestelde 

voorwerp. De overige voorwerpen zullen in het 

noordertransept opgesteld worden.  

Daarnaast zullen we een boekje met alle verhalen 

samenstellen, zodat bezoekers tijdens de expositie 

niet alle verhalen hoeven te lezen, maar thuis nog 

kunnen nagenieten. Zo bouwen we samen aan een 

expositie van symbolen van geloven, en 

tegelijkertijd aan inspiratie voor geloven voor jong 

en oud! 

Wij zijn erg benieuwd naar uw reacties! Wilt u zo 

vriendelijk zijn het voorwerp voor de 

tentoonstelling zo snel mogelijk bij Joyce Nissen 

aan te melden. 

Datum opening expositie: zaterdag 10 mei, 14.00 

uur in de Dagkapel. 

Openingsdagen en tijden: zaterdag 10 mei, 14.00-

16.00 en zondag 11 mei, 12.00-16.00 uur 

Datum inleveren voorwerp en verhaal: uiterlijk 11 

april bij Joyce Nissen 

Nadere informatie: Joyce Nissen, 

joycenissenjanssen@hotmail.com  

  

mailto:joycenissenjanssen@hotmail.com
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Duurzaamheid voorjaar 2025 

Bij mijn speurtocht op het wereldwijde web kwam ik het volgende tegen: 10 geboden voor het milieu. In 

die tien geboden voor het milieu worden religie en een duurzame levensstijl bij elkaar gebracht. 

1. Gebruiken, niet misbruiken 

De mens heeft een verantwoordelijke rol in de schepping. We mogen de natuur gebruiken om in 

onze behoeften te voorzien. Maar we mogen haar niet misbruiken, niet uitputten en vervuilen. 

2. Weinig minder dan een God 

De titel van dit gebod verwijst naar psalm 8: ‘U hebt van de mens bijna een god gemaakt, […] u 

laat hem heersen over het werk van uw handen’. Het gebod waarschuwt om ons niet als 

overheersers te gedragen. Geschapen zijn naar Gods beeld verleent de mens niet alleen zijn grote 

waardigheid, maar ook verantwoordelijkheid ten opzichte van God, de aarde en zijn 

medeschepselen. De mens is deel van de schepping als hoeder ervan. 

3. Eén voor allen, allen voor één 

We hebben met ons allen een ecologische verantwoordelijkheid voor de aarde. Paus Franciscus 

noemt dit in zijn encycliek Laudato Si de zorg voor ons gemeenschappelijke huis. Bisschop de Korte 

sprak bij de presentatie van de encycliek over één mensheid en één aarde. Dat is waar we het mee 

moeten doen. 

4. Het is geen ‘brave new world’ 

In zijn roman Brave new world beschrijft Aldous Huxley een wereld die totaal beheerst wordt door 

technologie en rationaliteit. Dit vierde gebod wil zeggen dat we er met zo’n wereld niet komen. Het 

wil zeggen dat bij het oplossen van (milieu)problemen, maar ook bij productieprocessen in de 

landbouw of industrie, de menselijke waardigheid boven techniek gaat. 

5. Gaia is God niet 

De natuur is geen heilige realiteit die boven menselijk ingrijpen staat, maar ze heeft wel iets heiligs. 

Heiligheid wil hier zeggen: erken de grenzen van de natuur en overschrijd deze grenzen niet. We 

mogen de natuur niet reduceren tot een gebruiksobject dat kan worden gemanipuleerd en 

geëxploiteerd. 

6. Vooruitgang, tot welke prijs? 

Vooruitgang wordt vaak gelijkgesteld aan oneindige economische groei en technische 

ontwikkelingen. Maar juist hierdoor wordt de schepping bedreigd. Bovendien ontstaat er grote 

ongelijkheid door een ongelijke verdeling van geld en macht. Het lijkt tijd om het begrip vooruitgang 

te herdefiniëren. 

7. Stromen als een rivier 

De aarde is een gave van God, en haar vruchten komen iedereen toe (Laudato Si’, 93). Dit zevende 

gebod vraagt aandacht voor een eerlijke verdeling van die vruchten. Het vraagt van ons om vanuit 

solidariteit en gerechtigheid, belangrijke pijlers van de sociale leer van de kerk, ervoor te zorgen 

dat de armen op een gelijkwaardige manier kunnen delen in de levensbronnen van de aarde. 

Armoede wordt immers grotendeels veroorzaakt door een ongelijke verdeling van grondstoffen, 

voedsel, water en grond. 

8. We zitten in hetzelfde schuitje 

Vanaf het midden van de vorige eeuw is de tendens gegroeid om de planeet te beschouwen als een 

vaderland, en de mensheid als een volk dat een gemeenschappelijk huis bewoont. (Laudato Si’, 

164). In dat huis, of in dat schuitje, heeft iedereen recht op een schone en veilige leefomgeving. 

Zowel paus Benedictus XVI als paus Franciscus stellen dat dit alleen met internationale 

samenwerking en akkoorden gerealiseerd kan worden. 

9. Discipline is meer dan een woord 

De sociaal-ecologische crisis vraagt om een diepgaande innerlijke bekering, en de roeping hoeders 

van Gods werk te zijn, om dit praktisch handen en voeten te geven. Geen woorden maar daden. 

Groen Geloven is Duurzaam Doen.

https://groengeloven.com/10-geboden-voor-het-milieu/1-gebruiken-niet-misbruiken-2/
https://groengeloven.com/10-geboden-voor-het-milieu/2-en-5-weinig-minder-dan-een-god-en-gaia-is-god-niet/
https://groengeloven.com/10-geboden-voor-het-milieu/3-een-voor-allen-en-allen-voor-een/
https://groengeloven.com/10-geboden-voor-het-milieu/4-menselijke-waardigheid-gaat-boven-techniek/
https://groengeloven.com/10-geboden-voor-het-milieu/5-gaia-is-god-niet/
https://groengeloven.com/10-geboden-voor-het-milieu/6-vooruitgang-tot-welke-prijs/
https://groengeloven.com/10-geboden-voor-het-milieu/7-stromen-als-een-rivier/
https://groengeloven.com/10-geboden-voor-het-milieu/8-we-zitten-in-hetzelfde-schuitje/
https://groengeloven.com/10-geboden-voor-het-milieu/9-discipline-is-meer-dan-een-woord/
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10. Alles is een gave 

Misschien is het meest in het oog springende verschil tussen het Bijbelse en het moderne 

wereldbeeld het besef dat de aarde een gave is. Dít is wat schepping betekent: dat de aarde met 

alles wat zij omvat als het ware steeds opnieuw gegeven wordt dankzij Gods goedheid. Als we 

leven vanuit dankbaarheid, verwondering en verbondenheid, dan zal een zorgzame en duurzame 

levensstijl spontaan ontstaan. 

Deze verwondering en verbondenheid hebben veel kunstenaars geïnspireerd. Een aantal van hen hebben 

die inspiratie verwerkt in het volgende project: 

Heel de aarde 
‘Heel de aarde, beeldend bewogen met de schepping’ is het thema van de reizende expositie van het 

kunstenaarscollectief ArsProDeo. Dit doen de kunstenaars in samenwerking met GroeneKerken. Het lijkt 

misschien een verrassende samenwerking, maar eigenlijk is het een heel logisch. Kunst kan de ogen openen 

voor de schoonheid, kwetsbaarheid en gebrokenheid van de natuur. Kunst kan het vonkje zijn om het 

gesprek over geloof en duurzaamheid aan te wakkeren, want dat mag niet doven. Dat is ook waar 

GroeneKerken voor staat, omdat de schepping roept om een kerk die zorg draagt. 

Tweeëntwintig betrokken kunstenaars hebben hun zorg om de aarde, of juist hun liefde en verwondering, 

weergeven in schilderijen, video’s en andere kunstvormen. Ze willen bij de toeschouwer een snaar raken, 

in de hoop dat deze in beweging komen voor de aarde. Hoe denken we over de toekomst? Hoe lang kunnen 

onze en de volgende generaties nog genieten van Gods mooie schepping? Bekijk de kunstwerken online: 

https://kerkenmilieu.nl/wp-content/uploads/Heel-de-aarde-FOLDER.pdf  

De tentoonstelling is in november 2024 life al te zien geweest in de Ontmoetingskerk in Meijhorst, maar is 

t/m oktober 2025 te zien op veel andere plaatsen. Bekijk voor de plaatsen: https://arsprodeo.nl/verkoop-

en-verhuur/  

 

En dan nog dit: Op 22 april is het Dag van de Aarde. Meer info over deze dag en de daarbij behorende 

expo vindt u bij de volgende link: https://www.dagvandeaarde.nl/museon-omniversum-opent-nieuwe-

tentoonstelling-voor-haar-gezamenlijke-160-jarig-bestaan/  

Joyce Nissen  

https://groengeloven.com/10-geboden-voor-het-milieu/10-alles-is-een-gave/
https://kerkenmilieu.nl/wp-content/uploads/Heel-de-aarde-FOLDER.pdf
https://arsprodeo.nl/verkoop-en-verhuur/
https://arsprodeo.nl/verkoop-en-verhuur/
https://www.dagvandeaarde.nl/museon-omniversum-opent-nieuwe-tentoonstelling-voor-haar-gezamenlijke-160-jarig-bestaan/
https://www.dagvandeaarde.nl/museon-omniversum-opent-nieuwe-tentoonstelling-voor-haar-gezamenlijke-160-jarig-bestaan/
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Uitnodiging: ‘Wortelen in tijden van 

ontworteling’ 

Dominicaanse Ontmoeting voor wie zoekt naar hoop 

  

Richard Steenvoorde OP        Simone Weil  

Dagelijks komen de beelden tot ons, en misschien ervaren we het ook in ons eigen bestaan: we leven in een 

wereld vol onzekerheid, verdeeldheid en geweld. Hoe kunnen we in die wereld als mens toch een thuis 

vinden? En waar en hoe kunnen we hoop vinden? Daarover gaat het tijdens de komende Dominicaanse 

Ontmoeting, woensdag 12 maart a.s., van half 4 tot half 7 in onze Dominicuskerk (ingang 

Groenewoudseweg). 

Spreker tijdens deze bijeenkomst is dominicaan Richard Steenvoorde. In zijn lezing, ‘Wortelen in tijden van 

ontworteling’ zal hij laten zien hoe christelijke filosofie ons kan helpen om ‘hoopverlener’ te worden, 

gemeenschappen te versterken en verantwoordelijkheid te nemen. Hij vindt daarvoor inspiratie bij de 

Frans-joodse filosofe en spiritueel denker Simone Weil (1909-1943), die vaststelde: ‘De verworteling is 

misschien de belangrijkste en minst erkende behoefte van de menselijke ziel.’ 

Richard Steenvoorde OP (1973) is bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie aan de Erasmus Universiteit 

Rotterdam. Hij doet onderzoek naar christelijke filosofie en politieke theologie en is daarnaast pastor voor 

internationale studenten in Delft. Hij belooft ons ‘een lezing die uitnodigt tot nadenken én handelen’. 

Na de inleiding en het gesprek bidden we het avondgebed en is er een gezamenlijke maaltijd. De 

organisatie van deze bijeenkomst is in handen van ‘Dominicanen024’ , een samenwerkingsverband van 

Nijmeegse dominicanen, dominicanessen en lekendominicanen. Dominicanen024 stellen dit jaar de 

dominicaanse ontmoetingen in het teken van ‘verhalen van hoop’. Daarmee sluiten we aan bij de oproep 

van paus Franciscus om in het jubeljaar 2025 ‘pelgrims van hoop’ te worden. 

Iedereen is op 12 maart van harte welkom! U kunt zich tot 5 maart aanmelden door een  

e-mail te sturen naar dominicanen024@gmail.com. 

De entree bedraagt € 15,-, maar dit bedrag mag voor niemand een belemmering zijn om deel te nemen. 

Studenten betalen € 7,50. 

  

mailto:dominicanen024@gmail.com
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Schema Activiteiten 

Do 27 februari 

14.00 - 16.30 uur 
Iconen schilderen Effata-Dominicuskerk (ingang 

Groenewoudseweg) 

Di 11 maart 

10.30 - 12.00 uur 

Geloofsgesprekken (groep 

Peter Nissen) 

Huiskamer Effata parochiecentrum 

Do 13 maart 

14.00 - 16.30 uur 

Iconen schilderen Effata-Dominicuskerk (ingang 

Groenewoudseweg) 

Do 13 maart 

19.30 uur 

Bezielde film ‘The quiet girl’ Huiskamer Effata parochiecentrum 

Za 15 maart 

07.45 uur en 08.30 uur  

Wegen met zegen – 

wandeling met 

vertrekceremonie (07.45u 

met, 08.30u zonder ontbjt) 

Pelgrimskapel AVP kerk 

Groesbeekseweg 96 

Wo 26 maart 

19.00 - 21.00 uur 

Leesgroep over het boek 

‘Waarom ik christen ben’ 

(Timothy Redcliff) 

Zusters dominicanessen 

Hatertseweg 111 Nijmegen 

Do 27 maart 

14.00 - 16.30 uur 

Iconen schilderen Effata-Dominicuskerk (ingang 

Groenewoudseweg) 

Do 3 april 

10.00 - 12.00 uur 

Creatieve catechese 

activiteit ‘Kruisje maken’ 

Dagkapel (‘rond de 

keukentafel’)Effata-Dominicuskerk 

(ingang Groenewoudseweg) 

Di 8 april 

14.00 -16.00 uur 

Inspirerende verhalen Huiskamer Effata parochiecentrum 

Di 8 april 

10.30 -12.00 uur 

Geloofsgesprekken (groep 

Peter Nissen) 

Huiskamer Effata parochiecentrum 

Do 10 april, 19.30 uur Bezielde film ‘The Miracle 

club’ 

DoRe kerk 

Do 10 april 

10.00 - 12.00 uur 

Creatieve catechese 

activiteit ‘Kruisje maken’ 

Dagkapel (‘rond de keukentafel’) 

Effata/Dominicuskerk (ingang 

Groenewoudseweg) 

Do 10 april 

14.00 - 16.30 uur 

Iconen schilderen 

 

Effata-Dominicuskerk (ingang 

Groenewoudseweg) 

Do 17 april 

10.00 -12.00 uur 

Creatieve catechese 

activiteit ‘Kruisje maken’ 

Dagkapel (‘rond de keukentafel’) 

Effata-Dominicuskerk (ingang 

Groenewoudseweg) 

Za 19 april 07.45 uur 

en 08.30 uur 

Wegen met zegen – 

wandeling met 

vertrekceremonie (07.45u 

met, 08.30u zonder ontbijt) 

Pelgrimskapel AVP kerk 

Groesbeekseweg 96 

Wo 23 april 

19.00 - 21.00 uur 

Leesgroep over het boek 

‘Waarom ik christen ben’ 

(Timothy Redcliff) 

Zusters dominicanessen 

Hatertseweg 111 Nijmegen 

Di 13 mei 

14.00 - 16.00 uur 

Inspirerende verhalen Huiskamer Effata parochiecentrum 

Di 13 mei 

10.30 -12.00 uur 

Geloofsgesprekken (groep 

Peter Nissen) 

Huiskamer Effata parochiecentrum 

Di 13 mei 

12.00 - 14.00 uur 

Lunch met inspiratie Thema: 

‘Bijbelinterpretatie’ 

DoRe kerk, ingang Professor 

Regoutstraat 

Do 15 mei 14.00 uur iconenzegening Dagkapel Effata-Dominicuserk 

(ingang Groenewoudseweg) 

Za 17 mei 

07.45 uur en 08.30 uur 

Wegen met zegen – 

wandeling met 

vertrekceremonie (07.45u 

met, 08.30u zonder ontbijt) 

Pelgrimskapel AVP kerk 

Groesbeekseweg 96 

Wo 21 mei 

19.00 - 21.00 uur  

Leesgroep over het boek 

‘Waarom ik christen ben’ 

(Timothy Redcliff) 

Zusters dominicanessen 

Hatertseweg 111 Nijmegen 
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Rooster van Vieringen 

2025 THEMA EN VIERING VOORGANGERS MUZIEK 

zondag 2 maart 8e zondag van het jaar   

10.30 uur Eucharistieviering Eduard Kimman S.J. Thea Stadlander 
 

Sirach 27, 4-7 Zr. Nadia Kroon O.P. Schola olv  

 Lucas 6, 39-45  Luc-Jan Laarhoven 

woensdag 5 maart Aswoensdag   

19.00 uur Agapèviering  Hans Hamers O.P. Joseph Steenbrink 

 Joël 2,12-18 René Klaassen Schola o.l.v. 

 Matteus 6, 1-6. 16-18  Françoise Klaassen  

zondag 9 maart 1e zondag veertigdagentijd   

10.30 uur Agapèviering  Jan van der Wal Joseph Steenbrink 

 Deuteronomium 26, 4-10 
Betty Smits van 
Sonsbeek 

Samenzang o.l.v.  

 Lucas 6, 1-13  Françoise Klaassen  

zondag 16 maart 2e zondag veertigdagentijd   

10.30 uur Agapèviering  René Klaassen Marcel Becker 

 Genesis 15, 5-12, 17-18 Dineke Wilke Schola o.l.v. 

 Lucas 9,28b-36  Françoise Klaassen  

zondag 23 maart 3e zondag veertigdagentijd   

10.30 uur Agapèviering  Ineke van Cuijk O.P. Joseph Steenbrink 

 Exodus 3, 1-8a, 13-15 Pieter-Theo Zuurbier Samenzang o.l.v. 

 Lucas 13, 1-9  Annemiek van Nostrum 

zondag 30 maart 4e zondag veertigdagentijd   

10.30 uur Agapèviering  Annemie Herinx Françoise Klaassen  

 Jozua 5, 9a,10-12 Koos Wilke Muziek en 

 Lucas 15, 1-3, 11-32  samenzang 

zondag 6 april 5e zondag veertigdagentijd   

10.30 uur Agapèviering  Hans Hamers O.P. Thea Stadlander 

 Jesaja 43, 16-21 Agaath Ulrich Schola olv  

 Johannes 8, 1-11  Françoise Klaassen  

zondag 13 april PALMZONDAG   

10.30 uur Agapèviering  René Klaassen Joseph Steenbrink 

 Lucas 19, 28-40; Jesaja 50. 4-7 Zr. Nadia Kroon O.P. Samenzang o.l.v.  

 Lucas 223, 14-23, 56.  Françoise Klaassen  

donderdag 17 april WITTE DONDERDAG   

19.00 uur Eucharistieviering Eduard Kimman S.J. Marcel Beckker  

 Exodus 12, 1-8, 11-14 Hans Hamers O.P. Schola olv  

 Johannes 13, 1-15  Luc-Jan Laarhoven 
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2025 THEMA EN VIERING VOORGANGERS MUZIEK 

vrijdag 18 april GOEDE VRIJDAG   

15.00 uur Kruisweg Françoise Klaassen   

 Jesaja 52, 13-52, 12 Willy Luiken  

 Johannes 18, 1-19,42    

zaterdag 19 april PAASWAKE   

21.00 uur Eucharistieviering Eduard Kimman S.J. Thea Stadlander 

 Genesis 1; Exodus 14; Jesaja 55 Hans Hamers O.P. Schola olv  

 Lucas 24, 1-12  Luc-Jan Laarhoven 

zondag 20 april HOOGFEEST VAN PASEN   

10.30 uur Woord- en communieviering Peter Nissen Françoise Klaassen  

 Handelingen 10, 34a, 37-43 Agaath Ulrich Muziek en Schola 

 Johannes 20, 1-9   

zondag 27 april 2e zondag van Pasen   

10.30 uur Agapèviering  Wim Rigters Joseph Steenbrink 

 Handelingen 5, 12-16 Dineke Wilke Samenzang o.l.v. 

 Johannes 20, 19-31  Annemiek van Nostrum 

zondag 4 mei DODENHERDEKKING   

10.30 uur Eucharistieviering Eduard Kimman S.J. Thea Stadlander 

 Handelingen 5,27b-32,40b-41 Pieter-Theo Zuurbier Schola olv  

 Johannes 21,1-19  Luc-Jan Laarhoven 

zondag 11 mei 4e zondag van Pasen   

10.30 uur Agapèviering  Peter Nissen  Joseph Steenbrink 

 Handelingen 13, 14,43-52 
Betty Smits van 
Sonsbeek 

Samenzang o.l.v.  

 Johannes 10, 27-30  Françoise Klaassen  

zondag 18 mei 5e zondag van Pasen   

10.30 uur Agapèviering  Annemie Herinx Marcel Becker 

 Handelingen 14, 21-27 Ineke van Cuijk O.P. Schola o.l.v.  

 Johannes 13, 31-33a.34-35  Françoise Klaassen  

zondag 25 mei 6e zondag van Pasen   

10.30 uur Agapèviering  Sanneke Brouwers Joseph Steenbrink 

 Handelingen15, 1-2.22-29 Marleen Verstappen Samenzang o.l.v. 

 Johannes 14, 23-29  Annemiek van Nostrum 

 

Deze uitgave is financieel mede mogelijk gemaakt door:  

De Vinotheek www.vinotheek.nl Bloemisterij Het Molentje www.bloemisterijhetmolentje.nl 

Gommers Nijmegen BV www.gommers.nl Klopper & Kramer Uitvaartcentrum Oud-Mariënboom www.KK.nl 

Janssen Repro www.janssenrepro.nl Hoveniersbedrijf Han Janssen v.o.f. www.hanjanssen.nl 

Reintjes Kaarsen www.reintjes.nl Plus Walraven www.plus.nl 

De KerfAdvocatuur www.dekerfadvocatuur.nl  

 

http://www.vinotheek.nl/
http://www.bloemisterijhetmolentje.nl/
http://www.gommers.nl/
http://www.kk.nl/
http://www.janssenrepro.nl/
http://www.plus.nl/
http://www.dekerfadvocatuur.nl/
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Effata Dominicuskerk 

Prof. Molkenboerstraat 7 

6524 RN Nijmegen 

 024-3 65 60 69 

IBAN NL 29 ABNA 0436 6614 46 

t.n.v. Effataparochie 

  www.effataparochie.nl 

Onderdeel van de Parochie Heilige Stefanus (PHS) 

Berg en Dalseweg 40 
6521 JJ Nijmegen 
info@stefanus.nl 

 www.stefanusparochie.nl 

Het pastorale team van Effata-Dominicus bestaat uit: 

 
 

Hans Hamers O.P. pastor 
Werkdagen: ma, di, wo, do. 
 (20 upw) 
Aandachtsgebieden: 
pastoraatsgroep en 
parochieberaad PHS, liturgie, 
missionaire parochie, 
gemeenschapsopbouw, individueel 
pastoraat,  
Tel 06-19573987 
hhamers@stefanus.nl 
 

 

René Klaassen 
Werkdagen: ma, di, andere dagen 
op afspraak  
Aandachtsgebieden: 
pastoraatsgroep PHS, liturgie, 
catechese, missionaire parochie, 
individueel pastoraat, 
bloemsiergroep, 
koffieschenkgroep 
Tel: 06-10510849  
klaassenfr@gmail.com 
 

 

Nadia Kroon O.P. 
Werkdagen: di (8 upw) 
 
Aandachtsgebieden:  
missionaire parochie, jong 
volwassenen, communicatie 
 
 
 
Tel: 06-20252184 
nadiakroon@hotmail.com 
 

   Parochieadministratie 
Prof. Molkenboerstraat 7 

6524 RN Nijmegen. 

024-3656069 

post@effataparochie.n 

Secretariaat Open 
dinsdag en woensdag  
van 10.00 tot 12.30 uur 
 

Voor spoedgevallen buiten  

deze uren 
Rudie Luiken 
06-21547952 
 

Voor uitvaarten afspreken 
06-48748727 
 

Verspreiding parochieblad 

Elly Voss  024–8480938 

 eimvoss@hotmail.com 

 
 

Webmaster Paul de Kerf 

E-mailadres 

 redactie@effataparochie.nl 

Ziek? Eenzaam? Behoefte 

aan een gesprek? 
Meld het bij het pastoraat of bij: 
Josje Kruijsen 024-6842267 

Kruijsen-l@kpnplanet.nl 
Willem Pelser 024-3772146 
wpelser@telfort.nl 
 

Aan de keukentafel 
Iedere donderdagochtend kunt 
u voor een kopje koffie of thee 
tussen 10.00 – 12.00 uur 
terecht in “Aan de keukentafel”, 
een ruimte in de Dominicuskerk 
(ingang Groenewoudseweg). 

Redactie Effatablad 
Marcel Becker (eindredactie)  

Hans Hamers 
Elly Heuvel-Versteegen (opmaak) 
Anton van der Meer 
Betty Smits-van Sonsbeek 

Kopij volgend nummer 

Inleveren 12 mei 2025 

volgende aflevering:  
24 mei 2025 

Oplage circa 650 exemplaren 

Oproep 
Wilt u informatie over verhuizing, geboorte, huwelijk en overlijden 

doorgeven aan het secretariaat van het parochiecentrum. Als ook 
verandering of wijziging van adres, telefoonnummer en e-mailadres: 
post@effataparochie.nl 

 

mailto:info@stefanus.nl
mailto:hhamers@stefanus.nl
mailto:klaassenfr@gmail.com
file:///J:/DOMINICUSKERK/1PB%20Pinksteren%202023/nadiakroon@hotmail.com
mailto:eimvoss@hotmail.com
mailto:redactie@effataparochie.nl
mailto:wpelser@telfort.nl
mailto:post@effataparochie.nl
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Annemieke Reesink 

 


