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Afbeelding uit de Kruisweg van
E. Eggen in de Luciakapel van
de Petrus Canisiuskerk

Voorwoord

Goede Week: De herdenking van het verraad, de
veroordeling, de marteling, de kruisiging en de dood van
Jezus Christus is al ontstaan in de eerste eeuw.
Waarschijnlijk eerst binnenskamers, misschien later met
een stille tocht vanuit de stad Jerusalem naar Golgotha en
de plaats van het heilig graf, en weer later met een liturgie
verspreid over drie dagen. Ik vermoed dat het allemaal
begonnen is op de historische plaatsen en dat de liturgie
vervolgens is overgenomen door de

geloofsgemeenschappen in Alexandrié, Korinthe of Rome.

Het begin zal kleinschalig geweest zijn: een
gebedsbijeenkomst met zang, lezing, uitleg en
broodbreking in de huiskerken van het Romeinse Rijk.
Zoals ooit ook uitvaarten plaats hadden vanuit het
sterfhuis. Men kwam bijeen in de grootste kamer, een
ouderling bad en de rouwenden vertrokken in een kleine
optocht naar de begraafplaats.

Daarom biedt het kleine aantal aanwezigen, die op Witte
Donderdag of Goede Vrijdag onze kerken bezoeken, een
kans: om heel eerbiedig en betrokken de liturgie te vieren.
Het is een herdenking van gebeurtenissen uit een ver
verleden, die we actualiseren: in ons eigen bestaan en ons
eigen dagelijkse ritme plaatsen.

Maar het kan ook anders: voor de vijftiende keer kunnen
we op donderdagavond het spektakelstuk The Passion
zien. De makers van dit stuk willen de grote betekenis van
Jezus Christus voor onze samenleving laten zien: Europa
wordt al bijna 20 eeuwen uitgedaagd door het geloof in
lijden, dood en verrijzenis van Jezus Christus. The Passion
is een proclamatie gericht op de samenleving, op iedereen
die van goede wil is.

Er zijn dus verschillende wijzen waarop we de Goede
Week kunnen vieren: in kleine kring of in een grote
manifestatie. In de beslotenheid van het kerkgebouw of in
de openbaarheid, zoals The Passion. Een Goede Week op
maat.

Eduard Kimman SJ, pastoor

MEDEDELING OVER DE VIERINGEN
IN DE GOEDE WEEK EN MET PASEN

Op Witte Donderdag en Paaszaterdag zijn er geen
vieringen in onze kerk.

Kerkgangers kunnen aansluiten bij vieringen in de
Antonius van Paduakerk aan de Groesbeekseweg, of
in de Dominicuskerk aan de Prof. Molkenboerstraat 7
waar pastoor Kimman zal voorgaan.

Op Goede Vrijdag is er om 15.00 uur wel een
Kruisweg in onze kerk.

Meer informatie over de vieringen in de Goede Week
en met Pasen kunt u lezen in het informatieblad van
de parochie H. Stefanus dat tegelijkertijd met deze
nieuwsbrief wordt verspreid.

OPEN KERK / WINKEL

Door uitval wegens ziekte zijn wij op zoek naar
nieuwe vrijwilligers voor onze Open Kerk / winkel
met religieuze artikelen voor een middag in de 14
dagen van 13.00 — 16.00 uur. Aanmelden kan in de
Open Kerk of tel. 024-3226480.

Leny Fleuren



Wekelijks

Weekdagen:

Kerk en receptie open van 9.30 — 16.00 uur
Op maandag van 9.30 — 13.00 uur

De Eucharistieviering is om 12.15 uur

Zaterdag:
De Eucharistieviering is om 12.15 uur
Biechtgelegenheid na deze mis tot 13.15 uur

Zondag:

09.30 uur stille mis

10.30 uur Latijnse mis met AMDG-koor
(even zondagen)

10.30 uur Nederlandse mis met samenzang
en/of projectkoor
(oneven zondagen)

Vanaf Pasen zullen alle missen weer in
de kerk plaatsvinden

Op Eerste Paasdag (zondag 20 april 1025)
zingt het AMDG-koor de Kronungsmesse
van Mozart

H. Communie in 2025

De datum voor de H. Communie in 2025 is
vastgelegd op Sacramentsdag 22 juni 2025.
Aanmelden kan via onderstaand tel.nr. of
e-mailadres.

Contact
U kunt ons dagelijks bereiken van 9.30 — 13.00 uur.
Telefoon 024-3226480 of info@canisiuskerk.nl

Colofon

De Petrus Canisiuskerk wordt bediend door pastoor
Eduard Kimman S.J. en de paters Jan van de Poll S.J.
en pater Jesus Manuel Baena.

Kopij
Kopij te zenden aan info(@canisiuskerk.nl
Sluitingsdatum 2 juni 2025.

Meer informatie over onze kerk en de andere kerken
in onze parochie kunt u vinden op de website:
https://stefanus.nl
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